
Weekthema - Dienen 
Deze week staat in het teken van het thema ‘dienen’. Daarom komen er diverse stukjes over het 

dienen van de Heere aan de orde. Vragen die aan de orde komen, zijn: waarom is het nodig om 

de Heere te dienen? En  hoe dienen we Hem op de juiste manier? Naar aanleiding van diverse 

Bijbelstukjes vinden we antwoorden op deze vragen. 

Dinsdag – Exodus 5 : 1-4 – Waarom de Heere dienen? 

1 En daarna gingen Mozes en Aäron heen, en zeiden tot Farao: 

Alzo zegt de HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk trekken, 

dat het Mij een feest houde in de woestijn! 2 Maar Farao zeide: 

Wie is de HEERE, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te 

laten trekken? Ik ken den HEERE niet, en ik zal ook Israël niet 

laten trekken. 3 Zij dan zeiden: De God der Hebreën is ons 

ontmoet; zo laat ons toch heentrekken, den weg van drie dagen 

in de woestijn, en den HEERE, onzen God, offeren, dat Hij ons 

niet overkome met pestilentie, of met het zwaard. 4 Toen zeide 

de koning van Egypte tot hen: Gij, Mozes en Aäron! waarom 

trekt gij het volk af van hun werken? Gaat heen tot uw lasten. 

De Heere is Mozes verschenen bij de brandende braambos. Je kunt daarover lezen in Exodus 

3. Daar geeft Hij Mozes een opdracht. Hij moet het volk Israël leiden naar de berg Horeb. Om 

daar de Heere te dienen, samen met de rest van het volk. Nadat Mozes flink heeft 

tegengestribbeld, keert hij terug naar Egypte. Samen met Aäron staat hij nu voor de Farao. Ze 

zeggen in de naam van de Heere:’ Laat Mijn volk trekken, dat het Mij een feest houde in de 

woestijn!’ Het dienen van Hem houdt dus voor Israël in dat zij een feest houden. Waarom? 

Omdat Hij hen bevrijd heeft uit Egypte. Daarom moeten zij Hem dus dienen. Zo is het vandaag 

nog steeds. Als de Heere je zonden vergeven heeft, dan ben je blij. Dan offer je ook, zoals de 

Israëlieten dat ook moesten doen. Hoe doe je dat? Door je leven in dienst te stellen van Hem. 

Door geloof en bekering. De Heere dien je, omdat Hij het vraagt. Doe je dat (nog) niet? Buig je 

knieën en belijd het Hem. Hij wil zelfs geven dat je Hem gaat dienen. Zo’n goede Heere dien je 

dan. 

Zingen : Psalm 99 : 4 en 8 

Stelling : De Heere offeren doe je alleen door geld te geven aan allerlei (goede) doelen. 

  



Woensdag – Jozua 24 : 14-24 – Wie wil je dienen? 

14 En nu, vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in 

waarheid; en doet weg de goden, die uw vaders gediend 

hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient den 

HEERE. 15 Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te 

dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, 

welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, 

gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij 

woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den 

HEERE dienen! 16 Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij 

verre van ons, dat wij den HEERE verlaten zouden, om andere 

goden te dienen. 17 Want de HEERE is onze God; Hij is het, Die 

ons en onze vaderen uit het land van Egypte, uit het diensthuis 

heeft opgebracht, en Die deze grote tekenen voor onze ogen 

gedaan heeft, en ons bewaard heeft op al den weg, door welken 

wij getogen zijn, en onder alle volken, door welker midden wij 

getrokken zijn. 18 En de HEERE heeft voor ons aangezicht 

uitgestoten al die volken, zelfs den Amoriet, inwoner des lands. 

Wij zullen ook den HEERE dienen, want Hij is onze God. 19 Toen 

zeide Jozua tot het volk: Gij zult den HEERE niet kunnen dienen, 

want Hij is een heilig God; Hij is een ijverig God; Hij zal uw 

overtredingen en uw zonden niet vergeven. 20 Indien gij den 

HEERE verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal Hij Zich 

omkeren, en Hij zal u kwaad doen, en Hij zal u verdoen, naar 

dat Hij u goed gedaan zal hebben. 21 Toen zeide het volk tot 

Jozua: Neen, maar wij zullen den HEERE dienen. 22 Jozua nu 

zeide tot het volk: Gij zijt getuigen over uzelven, dat gij u den 

HEERE verkoren hebt, om Hem te dienen. En zij zeiden: Wij zijn 

getuigen. 23 En nu, doet de vreemde goden weg, die in het 

midden van u zijn, en neigt uw harten tot den HEERE, den God 

van Israël. 24 En het volk zeide tot Jozua: Wij zullen den 

HEERE, onzen God, dienen, en wij zullen Zijner stem 

gehoorzamen. 

Ze zijn aan het einde van de woestijnreis. Mozes is gestorven, net als alle Israëlieten jonger dan 

twintig jaar. Op een enkele uitzondering na, zoals Jozua. Jozua is gekomen aan het einde van 

zijn leven. Nog één keer spreekt hij tot het volk Israël. Hij spreekt met hen over de belofte die 

de Heere gedaan heeft aan Abraham. Dat hij zal wonen in het land Kanaän. Welke machtige 

wonderen de Heere verricht heeft voor Israël. Dat begon al in Egypte, met de uittocht, in de 

woestijn en nu ook in het beloofde land. Hij zegt tegen het volk: als jullie al die dingen onder 

ogen zien. Vrees de Heere en dient Hem in oprechtheid en in waarheid. Wat Jozua betreft: hij 

en zijn familie, zij zullen Hem dienen. Maar als het volk besluit om de Heere niet te dienen, 

dan mogen ze kiezen wie ze dienen. Er is keuze genoeg uit allerlei afgoden. Vandaag komt de 

vraag naar jou toe: Wie wil je dienen? Als je de Heere wilt dienen, heeft dat gevolgen voor heel 

je leven. Wil je de Heere niet dienen? Dan heb je ook vandaag keus genoeg. Maar kies toch het 

leven. Want dan zul je eeuwig leven!  

Zingen : Psalm 17 : 3 

Stelling: Het dienen van de Heere gaat prima samen met de dingen die ik in mijn leven doe. 

  



Donderdag – Matthéüs 6 : 19-34 – De Heere of de Mammon 

19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de 

roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 

20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot 

noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch 

stelen; 21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 

22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog 

eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; 23 Maar 

indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de 

duisternis zelve zijn! 24 Niemand kan twee heren dienen; want 

of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal 

den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet 

God dienen en den Mammon. 25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet 

bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; 

noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven 

niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? 

26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch 

maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader 

voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? 

27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte 

toedoen? 28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt 

de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen 

niet; 29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet 

is bekleed geweest, gelijk een van deze. 30 Indien nu God het 

gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen 

wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij 

kleingelovigen? 31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat 

zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen 

wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; 

want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. 

33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, 

en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 34 Zijt dan niet 

bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne 

zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 

De Heere Jezus spreekt in de Bergrede over hoe het leven met de Heere eruit ziet. En waar je 

aan kunt herkennen of je Hem dient. Hij vergelijkt het dienen in je leven met het verzamelen 

van een schat. Als je de Heere dient, verzamel je schatten in de hemel. Dien je de Heere niet, 

dan verzamel je schatten op de aarde. En die schatten hebben geen waarde. Want allerlei 

omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je schat in waarde daalt. Of je komt bedrogen uit. 

Als je bijvoorbeeld je hart zet op een voetbalclub, ben je er nooit zeker van dat je vertrouwen 

terecht is. Stel je je vertrouwen op een popster, daar geldt hetzelfde voor. Jij kunt hen 

vertrouwen geven, maar het is de vraag of ze jou vertrouwen teruggeven. De Heere Jezus 

ontmaskert ons vandaag ook. Hij zegt: niemand kan twee heren dienen. Het is dus of of, niet 

en en. Je dient of de Heere met je hele hart. Of je doet het niet. Als je de Heere met een half 

hart dient, kan dat dus niet. Kom je erachter dat je Hem niet helemaal dient? Belijd het Hem. 

Hij is gewillig om zondaren te vergeven. En Hij wil ervoor zorgen dat je Hem helemaal dient. 

Zingen : Psalm 62 : 5 en 7 

Stelling: Als ik de Heere helemaal moet dienen, moeten er in mijn leven veel dingen 

veranderen. 



Vrijdag – Psalm 101 : 1-8 – Hoe dien je de Heere? 

1 Een psalm van David. Ik zal van goedertierenheid en recht 

zingen; U zal ik psalmzingen, o HEERE! 2 Ik zal verstandelijk 

handelen in den oprechten weg; wanneer zult Gij tot mij 

komen? Ik zal in het midden mijns huizes wandelen, in 

oprechtigheid mijns harten. 3 Ik zal geen Belialsstuk voor mijn 

ogen stellen; ik haat het doen der afvalligen, het zal mij niet 

aankleven. 4 Het verkeerde hart zal van mij wijken; den boze 

zal ik niet kennen. 5 Die zijn naaste in het heimelijke 

achterklapt; dien zal ik verdelgen; die hoog van ogen is, en trots 

van hart, die zal ik niet vermogen. 6 Mijn ogen zullen zijn op de 

getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten; die in den oprechten 

weg wandelt, die zal mij dienen. 7 Wie bedrog pleegt, zal binnen 

mijn huis niet blijven; die leugenen spreekt, zal voor mijn ogen 

niet bevestigd worden. 8 Allen morgen zal ik alle goddelozen 

des lands verdelgen, om uit de stad des HEEREN alle werkers 

der ongerechtigheid uit te roeien. 

Als we ons de vraag stellen hoe we de Heere moeten dienen, geeft Psalm 101 daar antwoord op. 

David laat ons zien hoe dat moet. Waarschijnlijk heeft deze Psalm te maken met het begin van 

zijn koningschap. Hij neemt zich verschillende dingen voor die hij als koning zal doen. Maar 

ook voor het leven van elke dag heeft deze Psalm zeggenschap. Het komt erop neer dat het 

dienen van de Heere alles te maken heeft met de wet. De Tien Geboden die de Heere gegeven 

heeft aan het volk Israël. Zo moeten we de Hem dus dienen. Overeenkomstig zijn geboden. Wat 

betekent dat? Zingen over, blij zijn met Gods goedheid en Zijn recht. Bovendien betekent het 

eerlijk zijn. Wandelen in de weg van de Heere. Zoveel als mogelijk voorkomen om met mensen 

om te gaan die verkeerde dingen willen. Niet meedoen met roddelen. Daar zelfs iets van zeggen: 

joh, daar doe je de Heere verdriet mee. Niets te maken willen hebben met de leugen. Met je 

hele hart de Heere dienen, is dus leven volgens Zijn geboden. Lukt je dat? In eigen kracht niet. 

Wil je dat? Als je eerlijk bent, wil je dat niet. Daarom past het gebed: ‘Gun door 't geloof in 

Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid.’ 

Zingen : Psalm 101 : 2 en 3 

Stelling : Om contacten te vermijden met mensen die de Heere niet kennen, moeten we ons 

terugtrekken uit onze woonomgeving en in plaatsen gaan wonen waar andere christenen 

wonen. 

  



Zaterdag – Matthéüs 20 : 17-28 – Heersen of dienen 

17 En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf 

discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen: 18 Ziet, wij gaan 

op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den 

overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij 

zullen Hem ter dood veroordelen; 19 En zij zullen Hem den 

heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te 

kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan. 20 Toen 

kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar 

zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem. 21 En Hij 

zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze 

mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de 

ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk. 22 Maar Jezus 

antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt 

gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den 

doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden 

tot Hem: Wij kunnen. 23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker 

zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt 

worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn 

rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, 

maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader. 

24 En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk 

van de twee broeders. 25 En als Jezus hen tot Zich geroepen 

had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken 

heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht 

over hen. 26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie 

onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar; 27 En zo 

wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. 

28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te 

worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een 

rantsoen voor velen. 

Wanneer we ons afvragen hoe we de Heere moeten dienen, dan heeft die vraag nog een ander 

aspect. Niet alleen dat we doen wat de Heere van ons vraagt, maar ook dat we dat doen op Zijn 

manier. Wat is die manier? De Heere Jezus is in gesprek met Zijn discipelen. Ze zijn boos op 

de zonen van Zebedeüs. Hun moeder heeft gevraagd of zij de beste plaats mogen krijgen in de 

hemel. Als de anderen dit horen, ontstaat er ruzie. Daarop neemt Jezus hen alle twaalf apart. 

Hij zegt: in de wereld gebeurt alles door macht. Maar zo is het in het Koninkrijk van de Heere 

niet. Kijk maar naar Mij: de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Om 

macht uit te oefenen. Nee, Hij is gekomen om te dienen. Hoe dan? Door Zijn ziel te geven tot 

een rantsoen, een losprijs, voor velen. Dat betekent dat we een ander belangrijker vinden dan 

onszelf. Dat we het fijner vinden om te doen wat een ander wil dan dat we doen wat we zelf 

vinden. Gevouwen handen zijn belangrijker dan gebalde vuisten. In die weg dien je de Heere 

en niet door machtsgebruik, of erger machtsmisbruik. 

Zingen : Psalm 86 : 6 

Stelling : Ik vind het belangrijker dat anderen het naar hun zin hebben, dan dat ik het zelf 

goed heb. 

  



Zondag – Psalm 100 : 1-5 – Dienen met blijdschap 

1 Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE. 2 Dient den 

HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk 

gezang. 3 Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en 

niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide. 4 Gaat in tot Zijn 

poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, 

prijst Zijn Naam. 5 Want de HEERE is goed; Zijn 

goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van 

geslacht tot geslacht. 

Het is vandaag zondag. En dan lees je vandaag: dient de Heere met blijdschap. Is er blijdschap 

in het dienen van de Heere? Ja! Als je de Heere mag dienen is er aan de ene kant droefheid. 

Verdriet over je zonde die je telkens doet. Verdriet ook omdat alles hier onvolmaakt is. Ook in 

het dienen van de Heere. Maar ook blijdschap. Een diepe vreugde omdat de Heere naar je heeft 

omgezien. Als je de Heere nog niet kent, denk er dan eens vandaag over na. Vandaag mag je 

naar de kerk. De opdracht is om de Heere met blijdschap te dienen. Hij ziet daar om naar 

iedereen. Dus ook naar jou. Daar mag je hem voor danken. En zo Hem dienen met blijdschap. 

Je mag weer naar Zijn huis. Zing je mee in het koor: ga tot Zijn poorten in met lof. Met lofzang 

in Zijn heilig hof. Looft Hem aldaar met hart en stem. Prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem. 

Zingen : Psalm 100 : 1 en 3 

Stelling : Bij het dienen van de Heere staat zondekennis centraal. Blijdschap en vreugde doen 

er niet zoveel toe. 

  



Maandag – Openbaring 7 : 9-17 – Het loon van het dienen 

9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen 

kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande 

voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte 

klederen, en palmtakken waren in hun handen. 10 En zij riepen 

met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op 

den troon zit, en het Lam. 11 En al de engelen stonden rondom 

den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en 

vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden 

God, 12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de 

wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de 

sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. 13 En een uit de 

ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed 

zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn 

zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij 

zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking 

komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben 

hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. 

15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag 

en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen 

overschaduwen. 16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet 

meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. 

17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen 

weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der 

wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 

Heeft het dienen van de Heere alleen betekenis op aarde? Nee. We lezen in Openbaring 7 dat 

diegenen die de Heere op aarde hebben leren liefhebben en vrezen, Hem dienen in de hemel. 

Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn zij, van wie hun zonden vergeven zijn. Zij zijn gewassen in 

het bloed van de Heere Jezus Christus. En omdat Hij hen verlost heeft van de zonde, dienen zij 

Hem. Niet zomaar voor een poosje. Nee, dag en nacht. Zonder pauze. Waarom? Omdat als je 

jezelf kent je het niet snapt dat Hij naar jou heeft willen omzien. Wij die telkens zondigen, ook 

wanneer we Hem hebben leren kennen. Daarom is de eeuwigheid niet te lang om Hem te 

dienen en te danken. Dien je Hem? Ja? Dan mag je Hem voor eeuwig grootmaken! Dien je 

Hem niet? Je hebt nog tijd om Hem te vinden. Maar die tijd is kort. Je weet niet wanneer je 

sterft. Haast je daarom omwille van je eigen leven. Hij is bereid jouw zonden te vergeven. Hij 

sluit niemand uit. Ga tot Hem en val Hem te voet om van Hem je wegen te leren. 

Zingen : Psalm 143 : 10 

Stelling: Op aarde hoef ik de Heere niet zo goed te dienen, want dat kan in de hemel veel beter.  


