Zondag
Samuél

Horen naar Gods stem (I)
Lezen: 1 Samuél 3:1-9

Hoor jij de stem van God wel eens? Heeft hij jou geroepen tot een bepaalde
taak? Misschien vind je dit een vreemde vraag. Maar het leven met de Heere is,
met eerbied gezegd, geen eenrichtingsverkeer. Het is de Heere Die jouw leven
leidt. Hij maakt zich bekend. Het is de vraag of jij de stem van de Herder hoort
en of jij die stem volgt (Joh. 10:27).

Samuél wordt door de Heere geroepen tot zijn taak. Het is helemaal niet
vanzelfsprekend dat de Heere spreekt. Het woord van de Heere is ‘dierbaar’,
dat is ‘zeldzaam’ in die dagen (vs 1). De zonen van Eli vervullen de tempel met
hun goddeloosheid, maar Samuél dient de Heere. En dan blijft de hemel niet
gesloten. Hoewel Samuél nog moet leren dat het de stem van de Heere is.
Daarvoor heeft zelfs de oude priester Eli eerst nog geen oor.

Jij leeft in een wereld vol stemmen, die roepen om jouw aandacht. Appjes, e-
mails, tweets, statusupdates. Het zijn de stemmen van de mensen, de stem van
je ‘eigen ik’ of de stem van de duivel. Maar ben jij bereid, te midden van dit
lawaai, om de stem van de Heere te horen? Kan dat? Ja!

De Heere spreekt: ‘Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten
niet’ (Hebr. 3:7).



Maandag
Samuél

Horen naar Gods stem (II)
Lezen: 1 Samuél 3:10-21

De Heere roept en spreekt tot Samuél. Ook nu nog spreekt Hij vooral door Zijn
Woord. Maar er zijn ook andere manieren waarop God spreekt: denk aan je
geweten, de schepping, aan iets dat in je herinnering komt of door andere
gelovigen die je de weg wijzen.

Luisteren is één, maar gehoorzamen iets anders. Alleen wie naar de Heere
luistert en Zijn weg gaat, vindt het leven en ontvangt Zijn gunst. Zo ontvang
ook jij een roeping. De Heere heeft een taak voor je. Om Hem te dienen in je
dagelijks werk. Of misschien wel in Zijn Koninkrijk. Als leidinggevende in het
jeugdwerk of de zondagsschool. ‘Ja, maar..” Welke bezwaren heb jij? Geen tijd?
Geen gaven? Heb je die ook al bij Hem gebracht? Zou de Heere je niet helpen
om zo’'n taak te doen? Kijk maar naar Samuél. Zijn eerste opdracht is meteen
een ‘slecht nieuws gesprek’. Eli is niet in staat om zijn zonen in toom te houden
en onteert God hier zo mee, dat Hij Zijn belofte herroept en Eli’s hele familie
zal omkomen. En Samuél moet die boodschap brengen. Maar het wordt
gezegend. Je leest: ‘De Heere was met Samuel’ (vs. 19). Wie op de Heere
vertrouwt zal niet beschaamd worden.

Misschien sta je voor belangrijke keuzes in je leven. Welke stem volg jij dan?



Dinsdag
Samuél

Bidden uit de Bijbel
Lezen: Handelingen 4:23-31

Zelfs ouderlingen vinden bidden moeilijk. Bekend is het kortste gebed dat een
ouderling na een kerkdienst deed in de consistorie: ‘Heere, zegen deze spijze,
om Jezus’ wil. Amen.’ Kort en krachtig, maar ook waar! Bidden vinden we soms
moeilijk. Wat moet je bidden? Hoe moet je bidden? Misschien vind je jezelf wel
een slecht bidder. Nou, leer dan van het gedeelte van vandaag.

Petrus en Johannes zijn net vrijgelaten. Hen is verboden om nog langer over de
Naam Jezus te spreken. Ze worden door de kerkleiders bedreigt. Maar God
houdt de leiding van deze wereld in handen. De christelijke gemeente weet dat.
Ze komt samen om te bidden. Om te pleiten op Gods almacht. De gelovigen in
Jeruzalem vragen niet of de Heere de dreigingen wegneemt. Ze vragen wel of
God deze situatie wil gebruiken om Zijn eigen Naam te verhogen.

Zie je hoe zij bidden? Moeilijke zinnen, spitsvondige uitdrukkingen of
bijzondere taal? Nee, ze gebruiken bijna letterlijk Psalm 2 in vers 25 en 26.
Weet jij niet wat je moet bidden? Bid maar gerust vanuit de Bijbel zelf. Het is
Gods eigen Woord. Geen formuliergebed, maar een psalmgebed!



Woensdag
Samuél

Daniél brengt zijn vraag voor God
Lezen: Daniél 9:1-10

Samuél bracht al zijn vragen in het gebed bij God. In Psalm 99 lees je dat hij,
net als Mozes en Aaron, als voorbidder Gods Naam aanroept in het gebed. Dat
bidden blijft niet zonder gevolgen. Zij riepen tot de HEERE en Hij verhoorde
hen’ (Ps. 99:5).

God spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft (Ps. 85:3, berijmd). Dat zie je ook
bij Daniél. Op een dag zit hij in het boek Jeremia te lezen. Daar zegt de Heere
tegen Jeremia zegt dat de straf van de ballingschap na zeventig jaar voorbij zal
zijn. God zal Zijn volk weer terugbrengen naar zijn land. Maar Daniél ziet niets
van die belofte! Hij zou zich kunnen afvragen: ‘Klopt dat eigenlijk wel, Heere,
wat U hier zegt? Misschien lees jij zo ook wel eens in je Bijbel. Je ziet er
allemaal zo weinig van. Klopt het eigenlijk allemaal wel?

Let op Daniél. In plaats van te klagen over het ‘waarom’, in plaats van te
twijfelen, gaat hij vasten en bidden. En hoe! Hij bidt voor zijn volk. Hij brengt
de nood van het volk bij Hem. Mannen als Nehemia, Samuél en Daniél, maar
ook Jonathan Edwards en George Whitefield: het waren voorbidders. Hun
gebeden zijn niet onverhoord gebleven. Wat een vrucht hebben zij hierop
mogen zien. Mag en kan jouw naam al bij dit lijstje staan?



Donderdag
Samuél

Antwoord Kkrijgen
Lezen: Daniél 9:19-27

‘Heeft bidden zin?’ Dat is een vraag die je om je heen soms hoort. Misschien
vraag jij jezelf het ook wel af. Ondanks dat er enorm veel gebeden wordyt,
verwacht slechts 6% van de gereformeerde gezindte een antwoord van God.
Ongeveer een derde zegt zelfs te verwachten dat er helemaal geen antwoord
komt. Dat blijkt uit onderzoek van de GezinsGids. Voor veel mensen is een
‘verhoord gebed’ een verzoek dat in een gebed aan de Heere werd voorgelegd
en dat God vervolgens heeft ingewilligd. Alsof je een muntje in een automaat
gooit. In dat geval gaat het om onze wil en niet om ‘Gods wil’.

Daniél belijdt dat hij nergens recht op heeft. Hij kan nergens aanspraak op
maken. Maar Daniél doet een beroep op de wil van God. Lees vers 19 nog maar
eens. De Heere laat Daniél merken dat Hij zijn gebed hoort, zelfs nog voordat
hij klaar is met bidden. Dat gebeurt er dus met degenen die hun zonden
belijden en Hem liefhebben. De engel Gabriél snelt naar Daniél toe en vertelt
hem dat hij ‘zeer bemind is’. God verhoort Daniéls gebed.

Met welke houding bid jij? Gaat het jou om Zijn wil of heb jij jouw plannen al
klaar en hoeft God, bij wijze van spreken, ze alleen nog maar goed te keuren?
‘Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren’ (Ps. 25:6,
berijmd).



Vrijdag
Samuél

Leider van een afkerig volk (I)
Lezen: 1 Samuél 8:1-9

Wat moeilijk voor vader Samuél! Zijn kinderen luisteren niet meer naar van de
Heere. Nog pijnlijker is het als anderen dat recht in je gezicht zeggen. De
oudsten van Israél gebruiken de dwaalwegen van Samuéls kinderen als een
argument om een koning te verlangen. Op het eerste gezicht lijkt er met dat
verlangen niets mis te zijn. De diepere reden is echter dat ze een koning willen,
omdat de omliggende volken dat ook hebben. Israél wil zijn als de andere
volken.

Dat is iets waar de Heere eerder voor gewaarschuwd heeft. Israél is geroepen
anders te zijn dan de andere volken. God is Israéls koning. Het verzoek van de
oudsten laat zien hoe het gesteld is met de geestelijke situatie van het volk: ze
keren zich af van God.

Wie met zijn rug naar God toestaat, kan wel berekenend te werk gaan, plannen
maken, toekomstidealen hebben, maar bevindt zich op een doodlopende weg.
‘Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen’ (Ps. 32:5, berijmd)! Laat het
jou gezegd zijn. Ter opscherping en oproep om terug te keren tot God als de
houding van Israéls oudsten ook jouw houding is. Afkerige kinderen worden
genodigd terug te keren tot Hem!



Zaterdag
Samuél

Leider van een afkerig volk (II)
Lezen: 1 Samuél 8:10-22

Samuél ziet met lede ogen toe hoe het volk het verlangen van hun hart krijgt.
Want de Heere laat het gebeuren. Aangrijpend! Hij geeft Israel over aan ‘het
goeddunken van hun eigen hart’. Hun zondige verlangen naar een koning als
alle andere volken, is niets minder dan het verwerpen van God (vs. 7). God
vervult de wens van het volk, zodat ze zullen ervaren wat het is om God te
verwerpen.

Het betekent niet dat God het met de wens van het volk eens is. De Heere geeft
Israél een koning in Zijn toorn (Hos. 13:1). Je zou denken: God verlaat het volk.
Maar daarvan is hier geen sprake! Hij verbreekt de verbondsrelatie niet.
Omdat Hij dit volk innig liefheeft. Onbegrijpelijke verbondstrouw voor
verbondsbrekers! De Heere maakt via Samuél aan het volk bekend wat de
gevolgen zijn van het begeren van een aardse koning. Het zal een zware
belasting voor het volk betekenen (zie vs. 11-18). God waarschuwt van tevoren
voor de gevolgen van het verachten van Hem. Nog steeds, trouwens! Eerlijk
laat het Woord zien dat een leven zonder te rekenen met de Heere destructief
is. Zodat je niet zult kunnen zeggen: ‘Ik heb het niet geweten...” 0ok jij niet!






