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Juni 2015 

Weekthema: Snoeien om te groeien 

Dinsdag  

Gelijk een vader doet 

Lezen: Hebreeën 12: 3-13 

Er is één aspect aan de moeiten die de Hebreeën ondervinden, waarover in de brief nog niet 

uitgebreid gesproken is. Dat betreft de wijze bedoeling die God de Vader heeft met de 

dingen die Hij toestaat in het leven van Zijn kinderen. Vader weet volmaakt wat die kinderen 

nodig hebben om uit te groeien tot geestelijk volwassen, evenwichtige en bruikbare mensen. 

Dat kan van alles zijn, ook minder leuke dingen. Dingen, waar niemand om vraagt en waar 

niemand op hoopt. Zaken, die in je nadeel lijken te zijn, maar die Vader tot je voordeel weet 

aan te wenden. ‘Kastijding’, noemt de schrijver dat. God de Vader kastijdt Zijn kinderen en 

het is nog uit liefde ook. Betekent dat, dat we moeten vragen om allerlei narigheid en 

zwarigheid? Nee, dat vraagt God niet van ons. We mogen wel bidden om die genade, 

waardoor wij gewillig buigen onder Gods wil en Hem als onze Vader op Zijn eigen manier 

laten werken aan onze opvoeding.   

 

Woensdag  

Naar God zoeken  

Lezen:  Job 5: 1-16 

Elifaz, de wijze vriend uit Theman, zegt best mooie en wijze dingen. Hij maakt de verkeerde 

toepassing: God kan niet onrechtvaardig handelen, dus moet het lijden van Job de straf zijn 

op zijn zonde. Dus Job moet zich bekeren. We weten dat dit een ernstige vergissing is. De 

Heere heeft zelf gezegd dat Hij met Job handelt zonder oorzaak. Maar op zichzelf spreekt 

Elifaz ware en wijze woorden. Neem dat advies in vers 8: ‘Ik zou naar God zoeken?’ Prachtig 

toch! Wat kan Job beter doen? Het probleem is dat zijn vrienden hem met hun redeneringen 

in de weg staan en dat Job zelf niet meer weet waar hij de Heere moet zoeken. Maar het is 

de beste, ja de enige weg: zoeken naar de Heere, je hart uitstorten voor Zijn aangezicht. De 

Heere heeft immers nog nooit gezegd: ‘Zoek mij tevergeefs’. Wie met vrijmoedigheid nadert 

tot God, zal op Zijn tijd genade vinden en geholpen worden. Wanneer je in zo’n situatie 
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verkeert, vergeet dan de rest en luister naar de raad van Elifaz: ‘Ik zou naar God zoeken; Die 

grote dingen doet.’ 

  

Donderdag  

Hij doet smart aan en Hij verbindt 

Lezen: Job 5: 17-27 

De woorden van vers 18 lezen we soms in rouwadvertenties. Dat is een teken dat ze mensen 

aanspreken en herkenning oproepen. Begrijpelijk. De Heere kastijdt (bestraft) mensen die Hij 

liefheeft. Het is het handelen van een Vader die het beste met Zijn kinderen voor heeft. 

Tijden van beproeving zijn niet de slechtste tijden. Ze verbinden een mens des te meer aan 

de Heere. Elifaz zegt heerlijke dingen van de Heere die verbindt en Wiens handen helen. 

Alleen, zie je Job daar zitten op de vuilnisbelt? Berooid en van kinderen beroofd, met een 

ondragelijke jeuk en een lichaam dat gesloopt wordt? En ziet je die vrienden daar omheen 

met hun drieën? Het zijn heerlijke woorden, maar op het verkeerde moment, op de 

verkeerde plaats en gericht tot de verkeerde persoon. Job wordt met die mooie woorden om 

de oren geslagen. Voor ons zit daar vandaag ook een les in. De mooiste woorden kunnen op 

het verkeerde moment verkeerd worden gebruikt. Mensen zijn moeilijke troosters. Dat is 

een waar woord uit dit boek. De Heilige Geest is de Trooster Die in allerlei situaties het juiste 

tegenwicht kan bieden. Hij kan ook dat woord van vers 18 gebruiken, anders dan Elifaz het 

deed.  

  

Vrijdag  

Gods landarbeiders 

Lezen: 1 Korinthe 3: 5-8  

Het komt nogal eens voor dat mensen een speciale binding aan een bepaalde dominee 

hebben. Dat is ook wel begrijpelijk als die voorganger het middel in Gods hand mocht zijn 

om je tot Christus te leiden of je intensief begeleidde op dat moeilijke traject in je leven. 

Maar dan is er wel het gevaar dat we het middel gaan verwisselen met de Heere Zelf. Dat we 

het meer over de bruidswerver hebben dan over de Bruidegom. Voorgangers zijn alleen 

maar instrumenten; dienaren om Jezus’ wil. Paulus gebruikt het beeld van de landarbeiders. 

Ze zijn op de akker bezig, ieder naar hun eigen gaven en mogelijkheden. De één plant, de 
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ander maakt nat. Een predikant doet het soms weer anders dan zijn voorganger. Maar maak 

daar geen tegenstelling van en vorm daar geen club omheen. Want de arbeiders op Gods 

akker betekenen in zichzelf niets. Ze kunnen zelfs niet één mens tot geloof brengen en geen 

enkel geloofsplantje laten groeien. Dat doet God alleen. Het maakt ons diep afhankelijk van 

de Heere en het leert ons om af te zien van mensen. Al mag je de Heere dankbaar zijn als Hij 

hun dienst gebruikte. Hem de lof!   

 

Zaterdag  

Alles wat je nodig hebt 

Lezen: 1 Petrus 2: 1-3 

Petrus gebruikt hier een ontroerend beeld: een pasgeboren kind dat melk drinkt aan de 

borst van de moeder. Wat is zo’n klein hummetje soms gulzig en gretig. Het heeft honger en 

vráágt om voedsel. En die voeding is de melk van de moeder. Daar zit alles in wat zo’n kleine 

nodig heeft. Nu, wat de moedermelk is voor kleine kinderen is het Woord van God voor de 

gelovigen. Daar zit echt alles in wat Gods kinderen nodig hebben. Want het is zuivere, 

onvervalste voeding van God de Vader. Wie naar deze melk verlangt en deze melk gebruikt 

zal merken dat hij daardoor geestelijk groeit. Waar het vasthouden aan zonden (zie vers 1) 

de groei belemmert, daar is een levende omgang met de Bijbel juist een stimulans voor de 

groei. Welke plaats heeft de Bijbel in ons leven? Zijn we trouw in de omgang met het 

Woord? Een kind met weinig eetlust baart ouders zorgen. En als er nu weinig honger is naar 

Gods Woord? Is dat niet een teken dat onze geestelijke gezondheid niet zo best is? hoe waar 

is het oude kinderliedje: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag!’ 

 

Zondag  

De ongerechtigheid verzoend 

Lezen: Jesaja 27: 6-13 

Dit is toch wel het hart van het Evangelie: dat God je ongerechtigheid verzoent en je zonde 

wegdoet. Jesaja wijst op de dag, waarop Israël dat zal ervaren. Hij ziet Gods volk verstrooid 

over de aarde als straf op hun zonden omdat zij de afgoden dienden. Maar de Heere blaast 

de bazuin en dan komt het volk vanuit alle landen weer bijeen op Zijn heilige berg te 
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Jeruzalem. Nee, Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden vanwege hun zonden. Hij zal het 

genade bewijzen. Hun ongerechtigheid wordt verzoend en hun zonde wordt weggewist. En 

alles wat met de afgodendienst te maken heeft, wordt kort en klein geslagen. De eens 

verwoeste stad Jeruzalem wordt weer opgebouwd en bewoond. Israël gaat buigen voor de 

Heere en Hem aanbidden. Er komt zo’n groei en bloei dat heel de wereld er zegen van zal 

ondervinden. Is het geen groot wonder? Je hebt het er door je zonden naar gemaakt dat je 

Schepper Zich eigenlijk niet meer over je kan ontfermen. En dan toch vergeving, verzoening? 

Hoe is het mogelijk? Alleen omdat Christus het gericht is ingegaan en mijn ongerechtigheid 

heeft verzoend. Hij heeft mijn schuld uit Gods boek gedaan, daarom ziet Hij mijn zonden niet 

meer aan.  

 

Maandag  

Leve de Koning 

Lezen: Psalm 72: 15-20 

In dit gedeelte volgt de gewone koningswens: leve de koning. Veel geschenken mogen zijn 

deel zijn. Rijke korenoogsten mogen er onder zijn regering zijn, tot op de toppen van de 

bergen toe waar alleen gras groeit. De halmen mogen zo hoog komen te staan, dat als de 

wind er in blaast, het een geluid is als het ruisen van de machtige cederen op de Libanon. 

Maar bovenal: de naam van de koning klinkt tot in eeuwigheid. Die naam is het  waard om 

van kind tot kind te worden voortgeplant. Die naam mag bloeien en alle heidenen zullen zich 

gelukkig prijzen dat zij die naam hebben leren kennen. Dat alles geldt ten volle van de grote 

Koning, van Wie Salomo een type was. In Salomo’s dagen is iets van deze wensen vervuld. 

Maar de wens gaat over in profetie. We spellen de naam van Christus, de Koning der 

koningen, de eeuwige, ten diepste de enige Koning. Hij regeert tot in eeuwigheid. Zijn Naam 

heeft grote kracht en aan Zijn Naam is rijke zegen verbonden. De Naam is de Persoon Zelf. 

Het gaat om Deze levende, eeuwige Christus. Wat een heerlijke overtuiging spreekt uit deze 

verzen. Ben je het ermee eens en stem je erin toe? De Naam van deze Koning betekent 

behoud en zaligheid. Ken je die naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en 

mijn lied.  

 


