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Bijbelrooster Puntuit – bijdrage t.b.v. aug. 2015 

HJW, geschreven door prop. J.A. Mol 

 

 

Post uit de hemel 

Johannes, de oude apostel van de Heere Jezus, is verbannen. Hij zit eenzaam op Patmos. Daar 

zoekt de Heere Jezus Hem echter op. En Hij krijgt een opdracht. Hij moet gaan schrijven. Zeven 

brieven. De eerste brief is bestemd voor de gemeente van Efeze. Wij lezen mee. En leggen ons 

leven ernaast. 

 

 

 

Dag 1 Openbaring 2:1 – De Afzender 

Lezen: Openbaring 1: 9-20 

Zingen: Psalm 45:1 

 

We ontvangen post vandaag. Post uit de hemel. Een brief. Een brief gericht aan de gemeente van 

Efeze in de eerste eeuw. Maar wij lezen mee. Eeuwen later. Wij lezen over de schouders van de 

mensen uit Efeze mee. Een brief. Ontvangen door de brievenbus. Dat gebeurt niet veel, denk ik, 

dat je een brief krijgt. Eerder een e-mail. Vandaag een e-mail in ons postvak. 

 

Wie is de afzender van deze brief? Johannes schrijft de brief. Het is die oude apostel van de Heere 

Jezus. Hij ontvangt een visioen. Hij moet schrijven. Zeven brieven. De eerste brief lezen we mee. 

Aan Efeze. Maar Johannes schrijft niet namens zichzelf. Nee, Johannes schrijft wel, maar Iemand 

anders is de Afzender. Iemand met een hoofdletter: het is de Heere Jezus zelf! 

 

Hij is degene die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt. Hij houdt de gemeenten vast. Hij 

houdt Zijn kerk vast. Ook vandaag! Hij wandelt te midden van haar. De Heere Jezus zoekt Zijn 

gemeenten op. Hij bekommert zich om Zijn kerk. Hij spreekt door deze brief ook tot jou. Lees je 

mee? En luister je mee? Het zijn immers Zijn woorden. 

 

 

 

 

Dag 2  Openbaring 2:2 – Hij kent ons 

Lezen:  Psalm 139 

Zingen: Psalm 139:1 

 

De Heere Jezus kent de gemeente van Efeze. Hij weet wie ze zijn. En Jezus prijst hen om hun 

werken, hun arbeid (inspanning) en lijdzaamheid (volharding). Zo kent Jezus ook de gemeente 

waar jij toe behoort. Zo kent Hij ook heel persoonlijk jou en mij. Jezus Christus weet alle dingen. 

Hij kent jouw leven. Door en door. Hij doorgrondt heel ons bestaan. Mag ik je eens vragen: hoe 

vind je dat? Schrik je daarvan? Denk je misschien wel: o, dan weet Hij dus ook dat ene! Precies 

datgene wat ik voor Hem verborgen wil houden. Jazeker, ook dat ene weet Hij. Er is niets 

verborgen voor Hem. Daarom is het ook maar beter Hem alles te vertellen. Ook dat ene. Hem te 

belijden je schuld en zonde. Hem te bidden om vergeving. Hij ziet zo graag dat je Hem alles 

vertelt. 

 

Weet trouwens dat je Hem niet zult tegenvallen. Hij kent je allang! En al val ik mijzelf zo vaak 

tegen, Hem val ik niet tegen! Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. Daarom is voor het 

geloof de alwetendheid van de Heere een troost. Heere, U kent mij. En U weet wat ik nodig hebt. 

En keer op keer gaat het mis bij mij. Heere, vergeef. Heere, help mij.  
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Dag 3 Openbaring 2:3 – Om Zijn Naam 

Lezen:  Psalm 115 

Zingen: Psalm 115:1 

 

De Heere Jezus prijst de gemeente van Efeze. Zij hebben moeilijkheden verdragen. Zij hebben 

geduld betracht en volharding getoond. Ze hebben volgehouden toen het moeilijk was. Nee, dat 

deden ze niet om er zelf beter van te worden. Omwille van Mijn Naam. Om de Naam van de 

Heere Jezus zijn ze doorgegaan. 

 

Hoe is dat bij ons? En bij jou? De gemeente van Efeze wordt geprezen. Kan dat ook van jou 

gezegd worden? Moeilijkheden verdragen, en toch volgehouden. Om de Naam van de Heere 

Jezus. Uitgekomen voor Zijn Naam. Want is Hij dat niet waard? Hij is de Zaligmaker. De 

Verlosser. Alleen door Hem, door Zijn kruis en opstanding, kan ik werkelijk leven. Gaat het in 

jouw leven allereerst om Zijn Naam? 

 

Of moet je ook zeggen: wat gaat het toch vaak om mijn eigen naam. Om mijn eigen eer. Als ik 

maar een goede naam heb. Als het met mij maar goed gaat. Komt dat niet bij ons op de eerste 

plaats? Wat kan het bij mij zo vaak om mijzelf draaien! Nee, Heere, niet ons, maar Uw Naam zij 

alle eer en roem gegeven! Leer mij te leven om en bij Uw Naam. 

 

 

 

Dag 4 Openbaring 2:4 – Eerste liefde verlaten 

Lezen:  1 Joh. 4:7-21 

Zingen: Psalm 116:1 

 

De Heere Jezus prijst de gemeente van Efeze. Maar… dat niet alleen. De gemeente wordt ook 

berispt. Ik heb tegen u… lezen we. Dat horen we niet graag, toch? Wanneer iemand zegt dat hij 

iets tegen je heeft. Dat is niet fijn. Wat naar als je merkt dat je klasgenoot iets tegen je heeft. Of 

als er ruzie is in het gezin. Wat moeilijk kan dat zijn. 

 

Maar hier is niet een mens… maar de Heere zelf die dit zegt. Heb je die stem weleens gehoord? 

De stem van de Heere: Ik heb tegen jou… De Heere heeft iets tegen je. God tegen je. Kan dat? Ja, 

dat kan. Zelfs als je leeft voor de Heere. Als je de Heere Jezus belijdt als je Redder. Hij weet je 

werken, je inspanning, je volharding. En toch… zegt Hij het, opeens: Ik heb tegen u… 

 

Wat heeft de Heere dan tegen de gemeente van Efeze? Zij hebben de eerste liefde verlaten! Wat is 

dat? De eerste liefde was toen de Heere Jezus voor het eerst in het geloof werd omhelsd. Het hart 

was zo vol van Hem! En nu? Die tere band met Hem is losser geworden. Dat wordt ze verweten. 

 

Ze hebben de eerste liefde verláten. Ze zijn erbij vandaan gegaan. Het vuur van het geloof dat 

warmte uitstraalde is nog maar een smeulend vuurtje. De Heere is teleurgesteld in de gemeente 

van Efeze. Heef Hij ook reden in jou teleurgesteld te zijn? 
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Dag 5 Openbaring 2:5 – Bekeer u! 

Lezen:  Lukas 15:1-7 

Zingen: Psalm 25:6 

 

Jezus is teleurgesteld. Maar Hij uit de klacht van vers 4 met maar één bedoeling: om de gemeente 

opnieuw tot Hem te lokken. Hij wil van harte gediend worden. Geheel en al. In liefde. Gedenk 

dan… zegt Hij. Bedenk het eens. Hoe het eerst was. En hoe het nu is. Diende je de Heere eerder 

van harte? En is daar nu sleur in gekomen? Bekeer u… zegt Hij. 

 

Bekering. Dat is omkeren, omdraaien. Hem dienen met heel je hart. Bedenken, erbij stil staan. Er 

over nadenken Wie Hij is. Is Hij dat niet waard? Denk er eens over na… Hij is de Redder van de 

wereld. De Zaligmaker. Hij strekt Zijn handen ook naar jou uit!  Weet je dat? Besef je dat? Bekeer 

je dan! En leef voor Mij! 

 

Hij roept de gemeente van Efeze op de eerste werken te doen. Want het kan toch niet zonder 

liefde voor Hem te leven? Wat zijn werken in de Naam van Jezus zonder liefde? Lees 1 Kor. 

13:1-3 maar eens. Zonder liefde ben ik niets en baten mij de werken niets. 

 

Weet je wat jij moet doen? Denk eens aan die liefde van Hem! Is het geen liefde van de Heere dat 

Hij deze brief schrijft aan de gemeente van Efeze? Jawel, de brief is scherp. Maar eerlijk. En ook: 

heilzaam. Het is de bedoeling de gemeente dichter aan Zichzelf te verbinden. Luister jij zo ook 

vandaag naar deze woorden? En laat je je trekken door Hem? 

 

 

 

 

 

Dag 6 Openbaring 2:6 - Nikolaïeten 

Lezen:  Joh. 14:15-25 

Zingen: Psalm 25:2 

 

Nikolaïeten. Wat zijn dat voor mensen? Het zijn geestelijke vrijbuiters. Zij meenden dat je je 

vleselijke lusten wel uit kan leven onder een vrome schijn. Immers, we geloven toch in de Heere? 

Het geloof is toch een geestelijke zaak, dan maakt het lichamelijke toch niet veel uit? Nikolaïeten 

meenden met een beroep op de Geest er een losbandig leven op na te kunnen houden. Maar komt 

dat overeen met de woorden van de Heere Jezus? 

 

Nee, zo leert de Heere Jezus dat niet. Wat zegt Hij dan wel? Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn 

geboden in acht (Joh. 14:15). Liefde tot de Heere komt tot uiting in je leven. Als je de Heere 

liefhebt, dan wil je toch ook voor Hem leven? Dan wil je toch voor Hem leven op de wijze die Hij 

van je vraagt? Dan wil je graag in Zijn wegen wandelen. Dan leef je dicht bij het Woord van God. 

Dan vraag je: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Dan mag Hij het helemaal zeggen. 

 

De gemeente van Efeze ontvangt een compliment. Ze hebben de Nikolaïeten door. En ze haten 

hun werken. De Heere Jezus haat hun werken ook. En wij? Is die keus in ons leven gevallen? 

Laten we ons onvoorwaardelijk door Hem leiden? 
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Dag 7 Openbaring 2:7 – Oren om te horen 

Lezen:  Lukas 14:25-35 

Zingen: Psalm 103:9 

 

We zijn aan het einde van de brief gekomen. We hebben post ontvangen. En de brief gelezen. Een 

brief uit de hemel. Van de Heere Jezus. Een brief aan de gemeente van Efeze. Een brief ook aan 

de kerk in 2015. Wat doen wij met deze brief? Nemen we hem ter kennisgeving aan en leggen we 

hem naast ons neer? Klikken we hem als een overbodige e-mail weg? Of luisteren we naar deze 

woorden? 

 

Oren. Jij hebt toch ook oren? Oren hebben we gekregen om te horen. Doen we dat? Laat jij je 

gezeggen? Hóór je echt naar deze brief? Ge-hóór-zamen we deze woorden? Dat is van 

levensbelang! 

 

In vers 5 klinkt een dreiging. Wanneer de gemeente zich niet bekeert, dan zal de kandelaar 

worden weggenomen. De gemeente zal ophouden te bestaan. Kun je dat voorstellen? Dat de 

gemeente van de Heere er straks niet meer is? Waar klinken dan nog de woorden van de Heere? 

 

Horen. Gehoorzamen. Dat is de bedoeling van deze brief. Dat is de bedoeling van de Bijbel, als 

grote brief van God aan jou. Luister ernaar! Bekeer je. Dan zal je straks eten van de Boom des 

levens. Straks. Nooit meer honger, nooit meer dorst. Maar eeuwig leven. Omdat Hij ons heeft 

liefgehad. 


