Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG)
Bijbelrooster

Thema: ‘Die geleden heeft — HC Zondag 15

Dinsdag 8 maart — Geleden
Lezen: zondag 15 HC

Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest.

1 Petrus 3:18

Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus gaat over het lijJden van de Heere Jezus Christus. Dat was

een lijden naar lichaam én ziel. In de Bijbel kunnen we veel over dit lijden lezen.

In het Oude Testament bijvoorbeeld heeft Jesaja al geprofeteerd over de Knecht des Heeren. Met deze
Knecht wordt de Heere Jezus bedoeld. Deze Knecht zal veel lijden. ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden
op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen’, zo lezen we in Jesaja 53 vers 4. De Heere
Jezus werd in diepe armoede in de stal van Bethlehem geboren. Al vanaf Zijn geboorte moest Hij lijden.
Toen Herodes alle jongetjes van twee jaar en jonger wilde doden, moest Hij vluchten naar Egypte. En
zo zouden er meer voorbeelden te noemen zijn. Bij het ouder worden is dat lijden steeds zwaarder
geworden. Wat heeft de Heere Jezus geleden van de overpriesters en schriftgeleerden. En wat
betekende de onkunde en het ongeloof van Zijn discipelen een lijden voor Hem. Ten slotte, aan het
einde van Zijn leven, is de Heere Jezus onder Pontius Pilatus veroordeeld en van God en mensen

verlaten aan het kruishout van Golgotha gestorven.

De Catechismus vraagt of je dit lijden verstaat. In Handelingen 8 vers 30 vraagt Filippus aan een
heilbegerige Moorman: ‘Verstaat gij ook hetgeen gij leest?’ Verstaan heeft hier een diepere betekenis
dan alleen maar: weet u ook wat u leest? Verstaan wil zoveel zeggen als: heeft dit voor u ook waarde,
heeft dit voor u ook betekenis gekregen? Mag u de diepe zin van de boodschap van God verstaan,
begrijpen? Zo gebruikt de Catechismus dus hier het woord ‘verstaan’. Het lijden van de Heere Jezus
heeft een hele diepe zin, een diepe betekenis. Daardoor immers kunnen zondaren verlost worden van

de zonde en gered van de eeuwige dood.

Het lijden van Christus moet door ons ook persoonlijk verstaan worden. Dat is van nature niet zo in
ons leven. Wij verstaan de betekenis van het lijden en de dood van Christus niet. Maar door het geloof

krijgen deze dingen een diepe betekenis. Het geloof leert zien op eigen zonden en schuld. We hebben



tegen God gezondigd. Wij hebben God verlaten en zijn eigen gekozen wegen gegaan. Maar het geloof
krijgt ook de Heere Jezus nodig. En Hij is een geheel enige Zaligmaker. Hij is een volkomen Zaligmaker
voor volkomen zondaren. Door Zijn lijden en sterven heeft Hij voor de zonde betaald en de vervloeking
vanwege de zonden voor Zijn kinderen weggenomen. Daarover gaat Zondag 15. Wat een belangrijke

boodschap.

Woensdag 9 maart - Gedragen
Lezen: Jesaja 53:7-12

Christus heeft ons verlost van de vioek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is

geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Galaten 3:13

Wat heeft Christus geleden? De Catechismus wijst erop dat de Heere Jezus de toorn van God tegen de
zonde gedragen heeft. De Heere Jezus is een vloek geworden, zegt Paulus in Galaten 3 vers 13. Zonde
is een miskenning van de orde die God heeft gesteld. Het is opstand tegen God. Mensen zijn door de
zonde onder de vloek van de wet gekomen. Om mensen te verlossen, moet de vloek worden
weggedragen. Want God is heilig en rechtvaardig. God kan en mag de minste zonde niet door de
vingers zien. Stel dat God wél de zonde door de vingers zou zien. Leven op aarde zou niet mogelijk zijn.
Maar God is een God van recht en gerechtigheid. Het kwaad wordt door Hem bestraft. Zijn toorn
brandt tegen de zonde. Christus heeft Gods toorn willen en kunnen dragen. Hij wilde de toorn van God
dragen om Zijn Vader en het recht van Zijn Vader te verheerlijken. Hij kon de toorn dragen omdat Hij

God en Mens in één persoon is.

In het Evangelie wordt de boodschap van het lijden en sterven van Christus bekendgemaakt. God gaf
Zijn Zoon om voor de zonde te betalen. Op grond van recht en genade worden zondaren behouden.
Ook vandaag worden er zondaren behouden. Jongeren en ouderen zijn welkom bij de gekruisigde

Christus. Hij alleen redt van de dood.

Donderdag 10 maart — Krank gemaakt
Lezen: Mattheilis 27:27-32

Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot
een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen

des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Jesaja 53:10



De Heere Jezus heeft de toorn van God gedragen. Dat was een heel zwaar werk. Zijn Goddelijke natuur
was nodig om die toorn te dragen. De Heere heeft de toorn gedragen ‘aan lichaam en ziel’. Dat zijn de
twee delen waaruit de mens bestaat. Het lichaam omvat onze armen, benen, hoofd en de andere
lichaamsdelen. Onze ziel is onze persoonlijkheid, ons gevoel, ons verstand, onze wil en zo meer. Door
de zonde is ons lichaam belast met zonde. En onze ziel is ook belast met zonde. Er zal dus voor beide

betaald moeten worden.

Alin Zondag 1 hebben we gehoord dat de Heere Jezus Zijn volk verlost ‘met lichaam en ziel’ (antwoord
1). Om ons lichaam en onze ziel te kunnen verlossen, moest de Heere Jezus daarin ook lijden. En Hij
heeft geleden in Zijn ziel. Op het kruis van Golgotha heeft Hij geroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom
hebt Gij Mij verlaten?’ Ook heeft Hij geleden in Zijn lichaam, toen Hij riep: ‘Mij dorst.” En zo kan en wil

Hij zondige mensen geheel verlossen.

Christus heeft alles in Zijn lichaam en in Zijn ziel geleden. Daardoor kan Hij Zijn kinderen volkomen
verlossen. Hoe rijk tekent de Catechismus ons de Heere Jezus. Hij is Zaligmaker van zondaren. Ook

vandaag.

Vrijdag 11 maart — Zonde voor ons gemaakt
Lezen: 2 Korinthe 5:11-21

Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden

rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:21

Christus had geen zonde. Hij is het onbevlekte Lam. God de Vader heeft Hem tot zonde gemaakt. De
zonden van de kinderen Gods werden op Hem gelegd. Opdat Christus daarvoor zou betalen. Door
lijden en sterven. Want Gods gerechtigheid moet voldaan worden. De zonde moet bestraft worden.

Anders is er geen weg tot het heil.

De Heere heeft de ‘ganse tijd Zijn levens op aarde' geleden. Vanaf de kribbe heeft Christus de toorn
van God over de zonde gedragen. Elke dag opnieuw moest Hij de verschrikkelijke last van de zonde
gevoelen. Wat een diepe weg is de Heere gegaan. Voor zondaren. Ook lezen we dat Hij de zonde ‘van
het ganse menselijke geslacht’ heeft gedragen. Als de vraag gesteld wordt: voor wie heeft de Heere
gedragen, dan is het antwoord: voor Zijn kinderen. Hij is gekomen voor Zijn schapen. Als echter de
vraag gesteld wordt: wat heeft de Heere geleden, dan is het antwoord: de toorn van God tegen het

menselijke geslacht.



Christus heeft de zondelast gedragen. Wat heeft Hij geworsteld met deze zware last. Nu kunnen
mensen weer verzoend worden met God. Het offer van Christus, zo leren we, is genoegzaam voor de
zonden van de gehele wereld. Dat betekent niet dat ieder zalig wordt. Het betekent wel dat er in het
offer van Christus ruimte is voor gevallen zondaren. Door dit offer worden zondaren zalig. Ook

vandaag. Om Jezus’ wil.

Zaterdag 12 maart — Verzoening
Lezen: Romeinen 3:21-31

Welke God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn
rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid

Gods. Romeinen 3:25

De Catechismus wijst in antwoord 37 op de betekenis van het lijden van Christus. We lezen: ‘opdat Hij
met Zijn lijden’. De Catechismus wijst dan op verlossing van de eeuwige verdoemenis. Verdoemenis is
de veroordeling tot straf. Door de zonde hebben wij straf verdiend. Christus heeft door Zijn lijden de
straf gedragen. Daardoor zullen al Gods uitverkorenen verlost worden. De straf is gedragen. Daarom

zullen Gods kinderen niet voor de zonde gestraft worden.

Eris: geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1). Dat is een van de grote
weldaden die de Heere Jezus heeft verworven. De Heere deelt het ook uit. Door het ware geloof krijgen
verloren mensen daaraan deel. Geloof in de Heere Jezus Christus, zei Paulus tegen de stokbewaarder
in Filippi (Handelingen 16:31). Door de zondeval hebben mensen God verlaten. De Heere Jezus brengt
zondaren weer terug bij God. Hij heeft door Zijn lijden voor ons Gods genade, gerechtigheid en het
eeuwige leven verworven. Genade is vergeving. Gerechtigheid is weer recht voor God, weer terug bij
God. Het eeuwige leven is het leven met de Heere. Het is een leven dat de Heere schenkt. Zoek toch

die Heere en leef.

Zondag 13 maart — Veroordeeld
Lezen: Johannes 19:1-16

Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen: Zie, ik breng Hem tot ulieden uit, opdat gij weet, dat

ik in Hem geen schuld vind. Johannes 19:4



De Heere Jezus is door stadhouder Pilatus veroordeeld tot de kruisdood. Pilatus was op dat moment
de wettige overheid. De Heere is dus wettig ter dood veroordeeld. Deze gang heeft ook een diepere
bedoeling. Christus is veroordeeld opdat Gods kinderen zouden geloven dat zij niet meer in het oordeel

zullen komen.

De zonde stelt ons schuldig voor God. Over de zonde moet een oordeel geveld worden. De straf op de
zonde is de dood. De kleinste zonde maakt ons al schuldig tot de dood. Voor God zijn er geen kleine of
grote zonden. In het paradijs aten Adam en Eva van een vrucht. Ze zijn tot de dood veroordeeld.
Christus is ook veroordeeld, maar niet om Zijn eigen zonden. Niemand kon Hem overtuigen van zonde.
De zonden van Zijn kinderen heeft Hij gedragen. In Zijn veroordeling ligt wel onderwijs en troost. Het
onderwijs is dat God de zonde zal oordelen. De troost is dat Gods kinderen niet meer in het oordeel
zullen komen. De Heere heeft Zijn kinderen van het strenge oordeel Gods bevrijd. Dat oordeel is

‘streng’, omdat God niets door de vingers ziet. Het is bevrijdend, omdat God niet twee keer zal straffen.

Wat een diepe gedachte: de Heere Jezus veroordeeld opdat wij nooit meer in het oordeel zouden

komen. Luther noemt dat een heerlijke ruil. Ook vandaag is dat nodig.

Maandag 14 maart - Het kruis
Lezen: Galaten 6:11-18

Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus;

door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Galaten 6:14

Wij weten eigenlijk niet goed meer wat de dood door het kruis betekent. Maar in de dagen van de
Heere Jezus was het een verschrikkelijke dood. ledereen huiverde als hij of zij daarvan hoorde. Het
was een marteldood met een schandelijk karakter. Alleen de ergste misdadigers werden tot deze dood

veroordeeld.

Waarom moest de Heere Jezus nu deze verschrikkelijke dood sterven? Waarom is Hij niet omgebracht
met een zwaard of door verdrinking? Wel, de kruisdood was een grote vloek. De Bijbel noemt iemand

die wordt opgehangen voor God ‘een vloek’ (Deuteronomium 21:23).

De Heere Jezus wilde dus geheel vrijwillig deze vioekwaardige dood ondergaan. Hij heeft de vloek van
de zonde op Zichzelf genomen. Omdat Jezus de vloek (de straf en de uitvoering van de straf) heeft
gedragen, mogen Gods kinderen weten en geloven dat de vervloeking die op hen ligt is weggenomen.

En daarom gaan al Gods kinderen in het gericht voor God vrijuit. Dat is de heerlijke roem van het kruis.



De kruisdood is verschrikkelijk, maar het gevolg ervan is groot en heilrijk. Paulus wilde erin roemen.
Alleen maar roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Wat een blijdschap geeft dat in het

hart. Ook in jouw hart?



