
 
 
 
 

Bijbelrooster – Jona | 3-10 maart 2020 
Dagboek ‘Contrast, 356 dagen Dordt’ 
 

Dinsdag 3 maart | Gods liefde geopenbaard | Dordtse leerregels H. 1. par. 2 
Gods liefde zoekt op 
‘Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden 
heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ 
 
Lezen: Jona 1:1-7 
Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar. 
Jona 1:1 
 
Ninevé is een goddeloze stad. Als de zonden van de inwoners van de hoofdstad van het Assyrische 
rijk op elkaar gestapeld worden, komen ze tot in de hemel. Hemelhoog is hun schuld. Die komt tot 
voor Gods aangezicht. Dat wil zeggen: God ziet en weet het. Dat geldt zonder twijfel ook mijn en 
jouw zonden. Ik kan me beter voordoen dan ik ben. Maar als ik eerlijk ben, dan moet ik toegeven: 
alles bij elkaar opgeteld? Het is een stapel tot in de hemel. Hemelhoog is ook onze schuld voor God. 
Waarom verbrand God Ninevé niet met vuur? Zoals Hij deed met Sodom en Gomorra? Waarom 
rekent God niet met ons af? God is vol liefde. Ons hart is vijandig. Maar zijn brandt van liefde. Wij 
willen niet. God wil wel! Hij wil niet dat Ninevé onder zal gaan. Hij wil niet dat jij verloren gaat. Hij 
zoekt je redding. En dus komt Jona op je pad.  
 

Woensdag 4 maart | Gods liefde geopenbaard | Dordtse leerregels H. 1. par. 3 
God zoekt vijanden  
‘En opdat de mensen tot geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers… tot wie 
Hij wil en wanneer Hij wil.’ 
 
Lezen: Jona 1:8-17 
…Want Gij, HEERE, hebt gedaan gelijk als het U heeft behaagd.  
Jona 1:14 
 
Jona heeft er geen zin in. Hij neemt de benen, of liever gezegd: een schip naar Tarsis. Hij vlucht de 
ander kant op. Want? Jona zou liever zien dat God Zijn goedheid zou laten preken aan de mensen 
van zijn eigen volk. Ninevé is de stad van de vijand. Van de vijand die Israël bedreigd. Maar Jona kan 
willen van hij wil, God wil het anders. Hij stuurt Jona wanner Hij wil (nu!), naar de mensen die Hij wil 
(naar Ninevé!). Heb je je ook weleens afgevraagd waarom God de brengers van Zijn boodschap naar 
jou stuurt? En misschien niet naar je vrienden of collega’s? Dat komt omdat God Zijn boodschappers 
stuurt naar vijanden. Omdat onze schuld hemelhoog is, en omdat wij vijanden zijn, daarom stuurt de 
goedertieren God ons Zijn Evangelie. God is vrij om te willen. Hij is soeverein. Maar Zijn vrije wil en 
voorkeur gaan uit naar Zijn vijanden.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Donderdag 5 maart | Gods liefde geopenbaard | Dordtse leerregels H. 1. par. 3 
God is goed voor Jona 
‘…zendt God goedertierenlijk verkondigers…’ 
 
Lezen: Jona 2 
En hij zeide: Ik riep uit  mijn benauwdheid tot de HEERE, en Hij antwoordde mij; uit de buik des 
grafs schreide ik, en Gij hoordet mijn stem.  
Jona 2:2 

 
Jona is op pad naar zijn vijanden, naar Ninevé. Want God zoekt redding van Zijn vijanden. Maar wat 

blijkt? De man die de boodschap brengt, heeft een even vijandig hart. En hij heeft net zo goed 

genadig nodig. Waarom verdrinkt Jona niet, als de matrozen hem overboord gooien? Omdat God 

goedertieren is. Hij wil Jona. Niet omdat Jona zo erg gehoorzaam is, niet omdat Jona beter is. God wil 

Jona, omdat…? Omdat God het wil. Hij houdt van Jona. Die liefde van God komt van één kant. Van 

Gods kant. God wil goed voor Jona zijn. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord welbehagen. God 

heeft gedachten van liefde voor Zijn kind en knecht Jona. En dus, terwijl Jona daar zit, in die vieze, 

stinkende, donkere vissenmaag, hoort God de stem van zijn gebed. Hij zegt: ‘Ik riep, ik huilde, en U 

hoorde mijn stem.’ Zo goedertieren is onze God. Als je alles verzondigd hebt, en je roept, en je huilt, 

dan hoort God je stem. Doe het maar.  

Vrijdag 6 maart | Gods liefde geopenbaard | Dordtse leerregels H. 1. par. 3 
Nog veertig dagen! 
‘… van deze zeer blijde boodschap …’ 
 
Lezen: Jona 3 
Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd.  
Jona 3:4 

 
Dit keer is Jona gehoorzaam. Hij moppert niet. De Heere zegt tegen hem: ‘Ga en preek’, en hij gaat en 

preekt. Midden op de markt, in de grote stad Ninevé. Het is een heel dreigende preek, maar ook een 

preek met een ‘heel blijde boodschap’. Waarom? Jona had ook kunnen zeggen: ‘Mensen, helaas ’t is 

te laat. Jullie hebben teveel gezondigd.’ Maar nee, hij zegt wat anders. Hij is eerlijk: ‘Jullie gaan 

regelrecht je ondergang tegemoet. De stad zal omgekeerd worden, en jullie erbij. Maar …!’ De 

boodschap van het Evangelie, de preek is eerlijk. Je dominee zegt: ‘Als je zo doorgaat, loopt het 

verkeerd met je af. Dan kom je voor eeuwig om. En in de hel is er geen weg terug meer. Maar …: Je 

hebt nog tijd!’ Nog veertig dagen… Nog maar even dus. Om te stoppen met je zonden. Om te 

luisteren. Om te bidden. Om vergeving te vragen. De mensen in Ninevé geloofden de preek van Jona. 

En ze deden wat hij zei. Doe jij dat dan ook! Voordat je tijd voorbij is!  

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

Zaterdag 7 maart | Gods liefde geopenbaard | Dordtse leerregels H. 1. par. 3 
Zij geloofden aan God  
‘… door hun dienst worden de mensen geroepen tot bekering en het geloof in Christus, de 
Gekruisigde.’ 
 
Lezen: Mattheüs 12:38-42 
De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelve 
veroordelen.  
Mattheüs 12:41 

 
Je hebt ze nog nooit gezien. Maar dat gaat wel een keer gebeuren. Wie? De mannen van Ninevé. Zij 

geloven het Woord van God en dus God Zelf. En ze bekering zich. Ze hebben berouw over hun 

zoenden. En ze roepen tot God om vergeving. En – zo is God – Hij verhoort hun gebed. Heel veel 

mensen uit Ninevé zijn gered. Eerst waren zij vijanden van God. Maar door de preek van Jona, en 

door het werk van de Heilige Geest in hun hart, hebben ze zich bekeerd tot God. De dreiging van het 

oordeel wordt niet uitgevoerd. Deze bekeerde Irakezen, zo zegt de Heere Jezus, kom je tegen op de 

oordeelsdag. Als jij je, op de preken die je hoort, niet bekeert, zullen ze je veroordelen: ‘Jij wist het 

veel langer dan wij. Wij hoorden het voor het eerst en hebben ons bekeerd. Jij niet! Zelfs niet toen de 

meerdere Jona, de Heere Jezus voor je stond en dreigde en je ook nodigde.’ 

 

Zondag 8 maart | Gods liefde geopenbaard | Dordtse leerregels H. 1. par. 3 
Nog nooit gehoord 
‘Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben?’ 
 
Lezen: Jona 4 
Want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van 
goedertierenheid, en berouw hebben over het kwaad. 
Jona 4:2 

 
Jona is eigenlijk de zendeling van het Oude Testament. Er zijn nog steeds heel veel mensen die niet in 

God geloven. Ze leven onder dezelfde dreiging als de mensen van Ninevé. Ze leven in hetzelfde 

gevaar als wij. Maar gelukkig is er een blijde boodschap, van bekering en geloof, door het werk van 

de Heere Jezus. Dat heb jij ook nodig! Zonder dat heb je niks, mét dat heb je alles. Maar dat geldt ook 

al die miljoenen mensen in Azië, in Afrika en Zuid-Amerika. Ze leven zonder God. En dus hebben ze 

voor de toekomst geen hoop. Behalve als de blijde boodschap van Gods genade hen op tijd bereikt. 

Want geloven kan alleen, als je gehoord hebt. Als je ervan weet. Misschien wil je vanavond de Heere 

dringend vragen, of al die onbereikte mensen in de wereld niet verloren zullen gaan. Maar op tijd 

bereikt zullen worden. En of jij misschien een plek mag krijgen in de dienst van de Heere, om ze die 

boodschap te brengen.  

 

 

 



 
 
 
 

Maandag 9 maart | Gods liefde geopenbaard | Dordtse leerregels H. 1. par. 3 
Gestuurd om te preken 
‘En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden?’ 
 
Lezen: Romeinen 10:13-21 
Want een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden.  
Romeinen 10:13 

 
Jona blijft mopperen. God heeft hem gestuurd. Hij is wel Gods knecht, maar geen uitblinker. Dat 

geldt alle dominees. Wij zijn zondige mensen. Maar … gestuurd door God. Waarom stuurt God geen 

engelen om te prediken? Engelen weten niet wat genade is. Wij, net als Jona, wel. We weten hoe 

slecht we zijn. Daarom kunnen en willen we zo graag vertellen over God en over Zijn Zoon, de Heere 

Jezus Christus. Voor vijanden, zoals de mensen van Ninevé. En voor ongehoorzame mensen, zoals 

Jona, en zoals wij. Wat moet God eigenlijk nog meer doen om jou te redden van de ondergang? Je 

mag best een keer mopperen op de dominee. De beste dominee is niet beter dan Jona. Maar luister 

wel naar wat hij zegt. Hij geeft door wat God tegen je zegt. Je hoort zijn preken. Als je hem gelooft, 

ga je vast net als de mannen van Ninevé tot God roepen. En als je dat doet, zal God je zeker 

verhoren. Want als de Naam van de Heere aanroept, dan zul je zalig worden. Niet uitstellen!  

 

 

 


