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Juli (vakantie 2) 2018  

Weekthema: Op reis 

Maandag  

Abraham gaat op reis 

Lezen: Genesis 12: 1-8 

Met Gods spreken begint alle leven. Hij sprak tot Adam en Eva. Hij vroeg: Kaïn: Waar is je 

broer? Noach gaf Hij opdracht om een ark te bouwen. We zijn nu generaties verder. De 

familie heeft zich uitgebreid. Van Gods stem horen we niet meer. Totdat die stem Abram 

beweegt om alles achter zich te laten. In de Bijbel is familie heel belangrijk. De bescherming 

van de familie was toen zelfs van levensbelang. Maar je moet elkaar wel los kunnen laten en 

elkaar de ruimte geven. Onze tentpinnen moeten niet te vast in deze aarde staan. We zijn te 

gast. De plek waar we wonen, is niet van ons alleen. De mensen om ons heen zijn niet ons 

bezit. Dan is er geen ruimte voor elkaar en ook niet voor wat de HEERE doet. Abram moet 

zijn comfortzone verlaten. Dat is geen streep door het goede van de familie. De vrouw van 

Abrams zoon komt weer uit Abrams stamverband. Maar de stem van de Heere is bepalend. 

Volg jij die stem? Hij maakt ons pelgrims. Als niets bezittend, en toch alles hebbend (2 Kor. 

6:10). Onrustig in deze wereld, maar met een eeuwig vaderland voor ogen.  

 

Dinsdag  

God is er bij op Jacobs reis 

Lezen: Genesis 28: 10-22 

Jacob ziet en hoort veel. De HEERE gaat spreken. Het kernpunt van wat God zegt, ligt in de 

woorden: ‘Ik ben de HEERE’, dat is: de God van het Verbond. O, Jacob al heb je het totaal 

verknoeid, je mag toch blikken in Mijn liefdeshart. De zegen, die de HEERE aan Abraham gaf, 

wordt nu ook aan Jakob rechtstreeks gegeven. En met het oog op de reis die Jakob nu moet 

ondernemen, geeft God hem de toezegging dat Hij met hem zal meegaan, en hem zal 

terugbrengen in dit land. Er kunnen bijzondere gebeurtenissen in je leven zijn. Je wordt 

opgenomen, een operatie is noodzakelijk. Je zakt voor een examen. Je verkering gaat uit. En 

nu lees je déze woorden uit Genesis 28. Dan mag uw gebed wel zijn: HEERE, Gij hebt 

wonderen gedaan in het leven van Jakob, wilt U ook wonderen doen in mijn leven? We 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 

mogen vandaag elkaar toewensen: “De Heer zal u steeds gadeslaan… De HEER, ’t zij g’in of 

uit moog’ gaan, en waar g’u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behouden.” 

 

Woensdag  

Op reis met Gods bescherming 

Lezen: Ezra 8: 21-23 

Voordat Ezra en de anderen op reis gaan, schrijft Ezra een tijd voor om te vasten. Dat is een 

Bijbels gebruik dat wij misschien ten onrechte niet meer doen. Ze eten niets, om zo al hun 

tijd en aandacht te kunnen richten op de Heere. Ze verootmoedigen (vernederen) zich voor 

Gods aangezicht, dat wil zeggen: ze belijden hun zonde en de zonde van het volk voor de 

Heere en vragen om Zijn genade en vergeving. Ze bidden ook om bewaring onderweg. Het is 

een lange reis en de vele kostbaarheden kunnen rovers aantrekken. Ezra had van de koning 

wel een gewapend escorte kunnen meekrijgen om hen te beschermen. Mag je zo’n middel 

dan niet gebruiken? Jawel, Nehemia neemt een paar jaar later wel ruiters van de koning 

mee. Maar Ezra heeft tegenover de koning getuigd over de trouw en de zorg van de Heere 

voor wie Hem zoeken. Als hij nu toch om gewapende bescherming vraagt, kan het lijken 

alsof hij toch niet op de Heere vertrouwt. Zelfs de schijn daarvan wil Ezra voorkomen. Toch 

gaan de Israëlieten niet alleen op reis. Ze bidden om Gods bescherming en de Heere laat zich 

verbidden. Hij zal hen beschermen Wie Hem verwacht en pleit (zich beroept) op Zijn trouw, 

reist nooit alleen.  

Donderdag  

Behouden aankomst 

Lezen: Ezra 8: 24-32 

De Perzische koning heeft Ezra voor de offerdienst veel gouden en zilveren vaten 

meegegeven. Hij laat die dragen door de Levieten. Het was immers hun werk om alle dingen 

van het heiligdom te dragen. Ezra laat nauwkeurig opschrijven wat er meegenomen wordt 

en hoe zwaar dat is. Na aankomst in Jeruzalem wordt alle opnieuw gewogen. Dat is geen 

wantrouwen, maar zo kan hij aan de koning verantwoording afleggen. Onderweg bewaart de 

Heere hen. Uit vers 31 wordt niet geheel duidelijk of er helemaal geen aanvallen zijn 

geweest, of dat de Heere hen ondanks een aanval toch gered heeft. In ieder geval heeft Hij 
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hen bewaard en veilig in Kanaän gebracht. Zo bewaart de Heere allen die hem liefhebben. 

Hij laat het werk dat Hij begonnen is nooit los. Dat betekent niet dat je niet aangevallen 

wordt door de satan. De reis kan moeilijk zijn. Maar in alle omstandigheden houdt de Heere 

Zijn kinderen vast en Hij brengt hen eens veilig in het nieuwe Jeruzalem. “Wij kwamen te 

Jeruzalem”, schrijft Ezra. Hoe? Door de hand van onze God. Dat zal iedere gelovige moeten 

belijden: het is door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen. Niets uit ons, alles uit Hem, zo komt 

men in Jeruzalem! 

 

Vrijdag  

De reisgids van een christen 

Lezen: Handelingen 21: 1-6 

Kijk ze eens gaan! Een dagje naar het strand: mannen, vrouwen en kinderen. In deze 

zomermaanden kun je het je helemaal voorstellen… maar het heeft ook iets verrassends. De 

hele groep gaat niet slechts in de zon liggen bakken, maar knielt neer. Er wordt gebeden. In 

de afgelopen dagen zijn er ontmoetingen geweest met medediscipelen. Want wie 

verbonden zijn aan de Heere Jezus Christus, worden broer en zus: dat schept een band. Nu 

er afscheid genomen wordt, wordt dat met gezamenlijk gebed gedaan. Dan leeft jong en 

oud, man en vrouw, vreemde en bekende met elkaar mee. Want er is een unieke eenheid. 

En dat schept ook een unieke levensinvulling: Voor de Heere en voor elkaar. Mét de Heere 

en met elkaar. Nee, dit staat niet op de folder van een standaard reisgids, maar het staat wel 

in het boek Handelingen, als de reisgids voor een christen. Zullen we dat ook persoonlijk 

eens zoeken: ontspanning en samenzijn, juist met medebroeders en zusters? Ook buiten het 

kleine kringetje, samen eten, samen zingen. Juist om ons hele leven en dat van onze 

gezinnen mee te vullen. Wat een geluk! 

 

Zaterdag  

Paulus’ reis naar Jeruzalem  

Lezen: Handelingen 21: 6-19 

Onderweg naar Jeruzalem krijgt Paulus een waarschuwing dat hij niet naar Jeruzalem moet 

gaan. In Caesarea profeteer ene Agabus dat Paulus, wanneer hij naar Jeruzalem gaat, 

gebonden zal worden en overgegeven aan de heidenen. Let even op hoe deze profetie 
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werkt: Agabus zegt er niet bij dat dit niet Gods weg is. Hij zegt er alleen bij dat het zal 

gebeuren, wanneer Paulus gaat. Paulus gaat wel, na gebed en in gehoorzaamheid. Voor ons 

als lezers is niet duidelijk of hij nu Gods weg gaat of niet. Hoe kun je dat nu weten? Gaat het 

straks fout in Jeruzalem, als Paulus wordt opgesloten, of is dat juist Gods bedoeling? 

Misschien is het goede van dit gedeelte wel te ontdekken dat God ook reageert op keuzes 

van mensen. Zelfs als Paulus in ongehoorzaamheid naar Jeruzalem is gegaan, heeft de Heere 

het gebruikt om Paulus daar te krijgen waar hij wezen moet: voor de keizer in Rome. Als wij 

de foute keuze maken, is de Heere niet klaar met ons. Hij geeft daarna weer een 

mogelijkheid om te kiezen. ‘Hij maakt het kwade goed’. Ook onze fouten wil Hij ten goede 

keren, tot opbouw van Zijn koninkrijk.   

 

Zondag  

Paulus’ reis naar Rome 

Lezen: Handelingen 28: 23-31 

Zo is Paulus gereisd van Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, naar Rome, de hoofdstad van de 

wereld. Dat was niet alleen de weg van Paulus, maar die van het Evangelie. Gods beloften 

zijn niet alleen voor een enkel volk, maar voor heel de wereld. Het heil (behoud) is voor alle 

volken. Dat is niet iets wat Paulus zelf bedacht, maar dat is al door Jesaja geprofeteerd. Als 

Gods uitverkoren volk niet wil horen naar Zijn boodschap, dan wordt die boodschap aan 

anderen gebracht. Omdat de Heere God zo heel de wereld op het oog heeft, kun jij vandaag 

je Bijbel lezen. De heidenen, daar horen wij ook bij. Aan ons, in Europa en de andere 

werelddelen, wilde de Heere niet voorbij gaan. Daarom zond Hij aan ons boodschappers, die 

ons het Evangelie van het kruis van Jezus Christus moeten verkondigen. Wat je in de 

afgelopen maand heeft gelezen, is geen dorre geschiedenis. Het is de weg die God ging naar 

ons toe. In zijn Heilsplan is plaats voor ons, heidenen in Europa. En dat is nog steeds zo. Dat 

geeft goede moed, voor ons werelddeel, ons land, en jou persoonlijk.   

 


