BELOOND MET VERVOLGING - HHJO
DINSDAG 21 JUNI: HET BEGON AL VROEG
Matthetis 5:3-10

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als
rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het
eerste deel van Zijn werk. Het tweede deel ervan is: als Priester Zichzelf
offeren en voorbede doen. Het derde is Koning zijn en Zijn onderdanen door
goede wetten regeren en tegen alle vijanden beschermen.

Het onderwijs van Jezus begint in Matthets 4 vers 17: “Bekeer u.” De reden
om je te bekeren, noemt Hij er meteen bij: “Want het Koninkrijk der hemelen
is nabij gekomen.” Wie deze oproep ernstig neemt, gaat vervolging ervaren,
waarover we deze week met elkaar nadenken.

Vers 10 luidt: “Zalig zijn die vervolgd worden.”

We kunnen er in de kranten dagelijks over lezen dat christenen vervolgd
worden. Deze vervolging is niet pas begonnen toen er christenen kwamen,
maar begon al met Abel, net na en net buiten het paradijs. En geen wonder.
God had Zelf gezegd vijandschap te zullen aanbrengen tussen de slang en de
vrouw, tussen het rijk van satan en de onderdanen van Gods Koninkrijk.
Dus ja, vervolging van de kant van de slang is te verwachten.

Vraag: kun je christen zijn zonder vervolgd te worden?
WOENSDAG 22 JUNI: WANDELEN MET GOD
Genesis 5:21-24

De tweede persoon over wie de Bijbel iets schijnt te zeggen in verband met
vervolging als godvrezende is Henoch. We lezen in Genesis 5 alleen dat
Henoch met God wandelde en dat God hem wegnam. Er staat dan: en hijj
was niet meer.

In Hebreeén 11 lezen we nog over hem: en hij werd niet gevonden. Dit klinkt
alsof mensen naar hem zochten. In het Nieuwe Testament lezen we iets over
hem waardoor het heel goed mogelijk is dat mensen hem hebben gehaat en
vervolgd. De brief van Judas vertelt ons dat Henoch heeft geprofeteerd dat de
Heere zou komen met Zijn vele duizenden engelen om gericht te houden
tegen allen, en om alle goddelozen onder hen te straffen, vanwege al hun
goddeloze werken, die zij goddeloos gedaan hebben, en vanwege al de harde
woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Je begrijpt wel dat dit een reden kan zijn voor vervolging: eerlijk de wereldse
mensen waarschuwen... Want ja, wie wil dit horen?

Wil jij het horen? Wil jij er eerlijk op gewezen worden dat je door de heilige
God gestraft zult worden?

Stelling: vervolging van eerlijke christenen is begrijpelijk, want ze
waarschuwen hun naasten.



DONDERDAG 23 JUNI: BESPOT ALS BELOFTEKIND
Genesis 21:1-10

Wanneer de kleine Izak (als peuter) gespeend wordt, spot Ismaél, Abrams
oudste zoon, met hem. ‘Gespeend worden’ betekent, dat het kind de laatste
keer borstvoeding ontvangt en vanaf nu eten krijgt.

Waarom spot Ismaél? Begrijpelijk is dat Ismaél het heel niet fijn vindt dat
Izak geboren is en voorspoedig opgroeit. Voor Izaks geboorte, was Ismaél de
erfgenaam, maar dit is nu voor hem voorbij. Hij is namelijk maar de zoon
van een bijvrouw van Abram, de slavin Hagar, en Izak is de zoon van de
eigenlijke vrouw, Sara. Dus is de erfenis voor Izak.

Maar er zit meer in dan je op het eerste gezicht zou denken. In Galaten 4
noemt Paulus dit: vervolgen. Ismaél vervolgde Izak.

Waarom? Het is net als in de dagen van Paulus zelf. Wat moesten de
christenen dan meemaken? Geen vervolging van de kant van de wereld,
maar van godsdienstige mensen, joden. De statenvertalers leggen het als
volgt uit: de gelovigen die hun zaligheid alleen in Christus zoeken (zoals
Izak), worden vervolgd door de joodse synagoge, die door de wet zalig wil
worden (waarvan Ismaél een voorbeeld was). Hiermee spoort de apostel de
gelovigen tot geduld en standvastigheid.

Stelling: de echte gelovige leeft tussen twee vervolgingsvuren: werelds vuur
en kerkelijk vuur.

VRIJDAG 24 JUNI: KIES JIJ VOOR, DE ANDERE KANT OP KIJKEN?
1 Petrus 4:13-19

Wanneer Jezus in Matthelis 5 vers 10 mensen zalig spreekt die vervolgd
worden, zegt Hij er bij dat het is om reden van gerechtigheid. Het woord dat
Hij hier gebruikt, komen we honderden keren in de Bijbel tegen. Het gaat
hierbij om de relatie tot Gods wet. God is rechtvaardig en wil dat wij
rechtvaardig leven, innerlijk en uiterlijk. We moeten ons houden aan Zijn
heilzame geboden en onze naaste eerlijk behandelen. Wanneer we het in het
leven van alledag opnemen voor recht en eerlijkheid, kunnen we er op
rekenen dat oneerlijke mensen die het recht met voeten treden, het ons niet
in dank zullen afnemen.

Wat een moeilijke keuze wordt het dan, vind je niet? Je neemt het op voor
eerlijk zijn; je gaat eerlijk met mensen om. Of..., je kijkt de andere kant op
wanneer mensen worden verdrukt en je houdt je mond. En zelf neem je het
ook niet te nauw met eerlijk zijn en rechtvaardig wezen.

Een typische eigenschap van een christen is: hij kan eigenlijk niet voor die
tweede mogelijkheid kiezen. Maar ja: het kost je dan wel de gunst van veel
mensen: je wordt vervolgd.

Vraag: Wat zou het woord ‘gerechtigheid’ nog meer kunnen betekenen?



ZATERDAG 25 JUNI: TOCH ZALIG!
Hebreeén 10:32-39

Echt gelukkig ben je — tenminste volgens Jezus — als je vervolgd wordt omdat
je het opneemt voor Gods heilig recht en omdat je Gods wet meer liefhebt
dan je eigen voordeel.

Wat zou dit ‘zalig zijn’ inhouden? Voel je dan de spot niet? Lijd je er dan niet
onder wanneer mensen je belasteren en benadelen, of alles van je afpakken?
Nee, zo is het niet, maar Paulus vertelt ons het geheim van dit zalig-zijn. Hij
schrijft een brief aan christenen uit de joden die ook vervolgd werden. In
hoofdstuk 10 lezen we, toen hun bezittingen werden afgenomen, dat zij toch
opgewekt bleven en het blijmoedig verdroegen. Hoe kon dat? Ze wisten dat ze
iets beters hadden, wat nooit meer kon worden afgenomen, wat God in de
hemel voor hen had weggelegd.

Hoe wisten ze dit zo zeker? Ze geloofden God volledig, onvoorwaardelijk. En
de hoop op die toekomstige rijkdom was zo reé€el dat ze aan die Goddelijke
belofte genoeg hadden — al werd hun alles afgepakt.

Als God voor jou niet alleen een idee is, maar Hoogste Werkelijkheid, dan
bén je zalig met dit toekomstperspectief.

Vraag: heb jij dit hemelse perspectief; en hoe hoog waardeer jij het?
ZONDAG 26 JUNI: KONINGSKIND
Psalm 72:1-8

Jezus belooft aan vervolgde christenen het Koninkrijk der hemelen. Hiermee
bedoelt Hij niet een plaats in de hemel, maar het gaat over iets op deze
aarde. Het woord ‘Koninkrijk’ kun je weergeven met ‘regeermacht’. De
Koninklijke heerschappij die vanuit de hemel op de aarde kwam, en die ons
beinvloedt in denken, willen en voelen; ons intellect, onze wilskracht en onze
emotie. Zalig ben je als God je zo regeert, als Zijn heerschappij je meer en
meer doortrekt en als jij je vrijwillig aan al Zijn wetten onderwerpt.

Zou jij zalig-zijn zo omschrijven? Zou jij als je leest ‘vervolgden om het geloof
zijn zalig’ er bij denken: dat betekent dus dat God hun Koning is en dat zij
Zijn onderdanen zijn?

Is zalig-zijn niet is iets als: krijgen wat je hartje begeert? Precies, z06 is het. Je
hart wil immers gerechtigheid. Daarom word je vervolgd... Welnu, die
gerechtigheid waar jij zoveel mee op hebt, krijg je bij deze rechtvaardige en
goede Koning. Hij regeert met zachte hand, met Vaderhand. En ellendigen
worden door Hem verlost.

Denk na over Psalm 72 vers 18: “Geloofd zij de HEERE God, de God van
Israél, Die alleen wonderen doet.”



MAANDAG 27: RECHTVAARDIGHEID, MATIGHEID EN HET KOMENDE OORDEEL
Handelingen 24:24-27

Wanneer Paulus bij stadhouder Felix wordt geroepen om iets over Jezus te
vertellen, maakt hij van de gelegenheid gebruik om ook wat te zeggen over
rechtvaardigheid, matigheid en het komende oordeel.

Hoe zou jij je gedragen als iemand eerlijk met jou praat over gerechtigheid?
Dus over een rechtvaardig leven, zoals Gods wet dit van ons eist. Anders
gezegd: hoe ga jij met je naaste om?

En onlosmakelijk daaraan verbonden: matigheid, zelfbeheersing. Anders
gezegd: hoe ga jij om met eten, drinken, genot?

En als die persoon dan verder praat met jou over ‘... en dan...?’, wat er volgt
na deze voorbereidingstijd op de eeuwigheid, namelijk het gericht? Hoe
reageer jij dan? Net als Felix? “... zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde
hij: voor ditmaal ga heen, en als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zal ik u
tot mij roepen.”

Of denk jij, en verlang jij, zoals in Romeinen 14 vers 17 staat: ‘het Koninkrijk
van God is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap, door de Heilige Geest’™?
Haal jij opgelucht adem omdat je op reis bent naar de dag dat alle onrecht
uitgeroeid zal zijn? Omdat jij op reis bent naar het land, waarover Petrus
schrijft: wij verwachten een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont!

Vraag: Welke plaats hebben de Tien Geboden in dit Koninkrijk?



