
Hizkia, de koning die ziek werd 

11 oktober – Een verbond 

Nu is het in mijn hart een verbond te maken met de HEERE… - 2 Kronieken 29:10a 

Hizkia is pas koning geworden. Als nieuwe koning wil hij graag dat het volk weer echt de Heere gaat 

dienen. Dat gebeurde in de tijd dat zijn vader Achaz koning was helemaal niet. Toen werden afgoden 

gediend. Hizkia wil het anders doen. Hij roept het volk bij elkaar en legt uit wat er in zijn hart is: een 

verbond maken met de Heere ne Hem dienen. De zonden en de afgodendienst moeten worden 

afgebroken. Een verbond met de Heere maken betekent ook de Heere om vergeving vragen en Zijn 

hulp vragen bij het werk van de reformatie. 

Hoe komt het toch dat dit goede voornemen er is in het hart van Hizkia? Er is toch geen mens die van 

nature God zoekt? Nee, dat is inderdaad waar. Wij mensen willen onze eigen weg gaan. Wij zoeken 

de zonden en dienen eigenlijk onszelf. Maar de Heere heeft Hizkia een nieuw hart gegeven. Een hart 

waarin Zijn liefde woont. En als de Heere in ons leven komt, wordt alles anders. Dan is de zonde voor 

ons niet meer aantrekkelijk en willen we van de zonde af. We voelen berouw over de zonde en we 

krijgen een liefde tot de Heere en Zijn dienst.  

We zien dat bij Hizkia. Hij wil de Heere dienen, ook in zijn werk als koning. En omdat de Heilige Geest 

dit werk, zijn dat voornemen en dat geloof ook zo vast. Hoe is dat in jouw leven? 

Lezen: 2 Kronieken 29: 1-10 

12 oktober - De Heere dienen 

… geeft de HEERE de hand… - 2 Kronieken 30:8m 

 Hizkia heeft in de beginperiode van zijn koningschap de reformatie krachtig ter hand genomen. Nu 

de tempel gereinigd is, wil Hizkia ook het pascha houden. Hizkia roept het hele volk op dit pascha te 

komen vieren in Jeruzalem. Hij stuurt ook boden naar het gebeid waar vroeger het tienstammenrijk 

woonde. Verreweg de meeste mensen van dit rijk waren door de ballingschap weggevoerd. Er waren 

alleen wat arme mensen overgebleven. Als de boden daar komen, roepen ze de mensen op: Geeft de 

HEERE de hand. De Heere is immers de God van het hele volk van Israël. Hij is het waard door 

iedereen gediend te worden. 

Wat is de reactie van de mensen? Velen belachen de boden en spotten met hun boodschap. Zo 

reageren vandaag ook veel mensen. Buiten de kerk, soms ook in de kerk. Wat is het erg om te 

spotten met de Heere en Zijn dienst. Om te lachen om de predikers van Gods boodschap. 

Er zijn ook anderen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen, staat er. Gelukkig wanneer dat 

gebeurt. Als een mens naar de Heere gaat luisteren, gaat hij zich verootmoedigen. Dan gaan we onze 

zonden belijden en worden we klein voor de Heere. We gaan dan juist naar Zijn Woord luisteren en 

Hem gehoorzamen. Het is de Heilige Geest Die dat werkt. Spot toch niet met de boodschap van de 

Heere, maar geef de Heere de hand! 

Lezen: 2 Kronieken 30:1-12 

13 oktober – Echte blijdschap 

… hielden zij nog zeven dagen met blijdschap – 2 Kroniekne 30:23b 

Hizkia houdt samen met het volk het pascha. Dit feest herinnerde aan de uittocht uit Egypte. Dan 

werd het paaslam geslacht. Dat paaslam wees heen naar de Heere Jezus, die als het grote Paaslam 

geofferd zou worden om de straf op de zonden voor al de Zijnen te dragen. 

Zoals toen onder leiding van Hizkia pascha gehouden werd, zo was het in tijden niet gebeurd. Hizkia 



deed het ook met heel zijn haart. Dat bleek wel uit de vele offerdieren die hij aan het volk gaf. Maar 

dat bleek vooral hieruit dat hij zo ootmoedig was tegenover de Heere. En zo verwonderd en verblijd 

over de genade van de Heere. 

Als Gods kinderen echt Avondmaal mogen houden, is het ook zo. (Je weet wel dat het Heilig 

Avondmaal in de plaats gekomen is van het pascha). Wanneer Gods kinderen diep vernederd zijn 

over hun zonden en tegelijk door het geloof mogen zien op de genade van de Heere Jezus, zijn ze 

hartelijke verblijd. Dan zijn ze verwonderd over de grote goedheid van de Heere. Over Zijn liefde. Als 

Gods kinderen zo een echte avondmaalszondag mogen hebben, kan het wel zijn dat ze verlangend 

zeggen: ‘Was het volgende week maar weer Avondmaal.’ Zo was het bij Hizkia en het volk. Ze hielden 

nog een week pascha. In verwondering over Gods goedheid en genade. Dat is een blijdschap die de 

wereld niet kent. 

Lezen: 2 Kronieken 30:22-27 

14 oktober - Niet op mensen 

Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE…- 2 Kronieken 32:8a 

Het grote legere van Sanherib, de koning van Assyrië, nadert Jeruzalem. De Assyriërs hadden acht 

jaar geleden Samaria ingenomen en de mensen gevangengenomen en weggevoerd. Zo willen ze nu 

ook met Jeruzalem doen. 

Als Hizkia hoort dat de vijan er aan komt, neemt hij allerlei maatregelen. De stad wordt versterkt, het 

leger in paraatheid gebracht. Er worden waterputten dicht gestopt, zodat de vijand daar staks geen 

water uit kan halen. Maar weet je wat het belangrijkste is wat hij doet? Hij stelt zijn vertrouwen door 

het geloof op de Heere. Hij bidt tot Hem om Zijn bescherming. 

Hizkia gaat het volk toespreken. En dan zegt hij niet: ‘Kijk hoe sterk ons leger is.’ Nee, hij wijst op de 

Heere. Vrees niet, zegt hij, voor de ganse menigte, want met hem is een vleselijke arm, maar met ons 

is de HEERE, onze God. Zij steunen op mensen, maar wij mogen op de Heere vertrouwen. 

Waarop zet jij je vertrouwens, juist als het moeilijk wordt of als er ziekte komt? Op je eigen verstand 

en kracht? Op de doktoren en de medicijnen? Je mag natuurlijk wel dokters raadplegen en 

medicijnen gebruiken. Dat moet zelf. Hizkia deed ook wat hij doen kon. Maar waarop vertrouw jij? 

Bid de Heere en bekeer je tot Hem, zoals Hizkia. In afhankelijkheid en ootmoed. 

Lezen: 2 Kronieken 32:1-8 

15 oktober – Het beste wapen 

Alzo verloste de HEERE… - 2 Kronieken 32:22a 

De Assyriërs spotten met Hizkia. En wat erger is: ze spotten met de God van Hizkia. Ze beweren dat 

de Heere Israël niet zal kunnen verlossen. 

Deze spotters maken twee grote fouten. Ze vergelijken de Heere met de afgoden. Die afgoden 

konden de volken door welke gediend werden, niet verlossen. Dat was waar. Maar de afgoden waren 

ook geen goden, maar slechts beelden. Heel anders is de Heere. Hij is de echte, de levende God. Hij 

kan wel verlossen. 

De tweede fout die de Assyriërs maken is dat ze doen alsof Hizkia de altaren van de Heere heeft 

afgebroken (vers 12). Maar dat was helemaal niet waar. Hizkia heeft juist de altaren van de afgoden 

uit het land laten wegruimen en het enige altaar van de Heere in ere hersteld. 

Hier heb je een duidelijk voorbeeld dat mensen die niet echt veel van de Bijbel of de kerk weten, 

meestal heel verkeerd over de Heere en Zijn Woord en dienst spreken.  

Wat deed Hizkia te midden van deze spot? Ging hij zich verdedigen? Dat zou niets geholpen hebben. 



Wat deed Hizkia dan? Hij bad en riep, samen met de profeet Jesaja, tot de Heere. Dat is het beste 

wapen tegen vijandschap en spot. En de Heere verloste. Hij laat niet met Zich spotten. 

Wees daarom maar niet bang voor spotters. Leg je zorgen maar aan Hem voor. 

Lezen: 2 Kronieken 32: 9-23 

16 oktober – De Heere helpt 

… en hij bad tot de Heere – Jesaja 38:2b 

Hizkia is er ziek geworden. De profeet Jesaja is naar hem toegekomen en heeft gezegd: Geef bevel 

aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. 

Wat zou jij doen als je zo’n boodschap kreeg? In paniek raken misschien? Weet je wat Hizkia deed? 

Hij keerde zijn gezicht naar de wand en bad tot de Heere. Dat is de beste weg in de nood. Hizkia 

kende de Heere; hij had de Heere gediend in zijn gezonde jaren. Kan dat ook van jou gezegd worden? 

Of stel je de bekering steeds maar uit? Dat is levensgevaarlijk! Heden zo jij Zijn stem hoort, verhard je 

niet, maar laat je leiden. 

Stel niet uit tot je ouders bent of ernstig ziek wordt. Er kan ook ineens iets ernstigs gebeuren. En als 

je ernstig ziek zou worden, dan heb je misschien wel zoveel met je zieke lichaam te stellen, dat je aan 

je ziel niet meer toekomt. Nee, denk toch aan je Schepper eer dat de kwade dagen komen. Hizkia 

riep tot de Heere. Hij is het niet waard dat de Heere hem helpt. Hij houdt geen verdiensten over. Hij 

kan alleen maar bidden of de Heere hem uit genade wil helpen. Bidden noemt hij het zelf niet. Het is 

meer een piepen en kirren vanuit de benauwdheid. En… de Heere hielp. Hizkia wordt genezen en zijn 

zonden worden door de Heere vergeven. Gelukkig wie deze God mag kennen. Hij is genadig, om 

Jezus´ wil. 

Lezen: Jesaja 38:1-3 en 9-20 

17 oktober – Buigen 

Maar Hizkia zeide tot Jesaja: Het woord des HEEREN, dat gij gesproken hebt, is goed. – Jesaja 39:8a 

Daar kom teen groep belangrijke mensen uit Babal om Hizkia in verband met zijn genezing een 

geschenk te brengen. Hizkia ontvangt deze mensen heel vriendelijk. Hij toont hen al zijn rijkdommen 

en zijn wapenhuis. Maar over de Heere praat hij niet. Van de grote daden die de Heere op zijn 

smeekgebeden heeft gedaan, spreekt hij met geen woord. Het is erg dat hij de Heere niet de eer 

geeft, maar wel zijn eigen bezittingen en militaire macht toont. Hoe kon Hizkia toch zo snel de Heere 

vergeten? Laten we maar niet teveel over Hizkia zeggen; zouden wij beter zijn? Schamen wij ons ook 

niet vaak, juist tegenover wereldse mensen? 

Dan komt de profeet Jesaja met een boodschap van de Heere. Hij moet Hizkia bestraffen en op zijn 

zonde wijzen. En hij doet er een ernstige profetie bij. Er zal een tijd komen dat al de rijkdom van Juda 

naar Babel gevoerd zal worden. Wat zegt Hizkia hiervan? Misschien was ik wel heel boos geworden 

op de Heere. Maar zo is het bij Hizkia niet. Hij buigt onder het woord van de Heere. Hij voelt dat het 

verdiend is en verwondert zich erover dat de Heere die straf niet meteen, maar pas later zal doen 

komen. Dat leert nu de Heilige Geest: Jezelf om je zonden klein achten en luisteren naar de Heere en 

Zijn woord. 

Lezen: Jesaja 39 


