
Bijbelrooster 24 t/m 30 juli 

Thema: Een waar geloof 

 

Dinsdag 24 juli - Zalig door het geloof 

En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatíra, 

die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam 

op hetgeen van Paulus gesproken werd. Handelingen 16:14 

 

Lydia was de eerste gelovige van Europa. Paulus had kort ervoor Azië verlaten door 

vanuit Troas de Egeïsche Zee over te steken. God had hem naar Macedonië geroepen. 

Voor Lydia, voor de stokbewaarder en nog vele anderen. Ook voor jou? Wat heeft 

Paulus daar in Filippi aan de rivier allemaal gezegd? Dat staat niet in de Bijbel, maar 

hij predikte altijd weer dezelfde boodschap: Geloof in de Heere Jezus Christus, en 

gij zult zalig worden (Handelingen 16:31). Lydia heeft die boodschap geloofd. Omdat 

God haar hart ervoor opende. 

Het Evangelie brengt ons de goede boodschap dat er een Middelaar is tussen God en 

mensen, de Mens Christus Jezus. Sommige mensen zeggen dat Christus voor alle 

mensen stierf. Alle mensen worden uiteindelijk zalig. Anderen geloven dat Jezus 

voor alle mensen is gestorven, maar het hangt van de mensen zelf af of ze van die 

mogelijkheid gebruikmaken. De Catechismus geeft op grond van de Bijbel – lees alle 

verwijsteksten maar na bij vraag en antwoord 20 – een ander antwoord. Alleen zij 

worden zalig die door een waar geloof in Christus worden ingelijfd. Bij ‘inlijven’ 

moet je denken aan een koning die nieuwe soldaten inlijft in zijn leger. Ze worden 

erin opgenomen. Zo lijft Koning Jezus nieuwe onderdanen in. Die onderdanen nemen 

Zijn weldaden aan. Een ‘wel-daad’ is een goede, edele daad, een gunst. Dat is alles 

wat de Heere Jezus heeft verdiend door Zijn lijden, sterven en opstanding. De 

Catechismus noemt in vraag en antwoord 21 enkele weldaden: de vergeving van de 

zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Je krijgt dan een nieuwe, zuivere, 

rechte verhouding met God door de vergeving van de zonden. Je krijgt een nieuw 

leven. Je mag delen in de liefde van de Heere Jezus. En je zult straks zalig mogen 

opstaan uit de dood en het eeuwige leven ontvangen. 

Dit alles ontvang je door een waar geloof. Niet in de zin van: ik geloof dat ik Jaap 

vandaag heb gezien op school… Nee, door het geloof weet je het zeker. Het geloof 



nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men 

niet ziet (Hebreeën 11:1). Wat geloof je dan? Dat alles waar is wat God zegt in de 

Bijbel. En dat geloof je dan niet alleen met je verstand, maar ook met je hart 

(Romeinen 10:10). Je gelooft dat Jezus de Zaligmaker is, ook voor jou. Heel 

persoonlijk. Dat leert de Heilige Geest je. Die verzekert je daarvan in je hart. Hij 

gebruikt daarvoor het Woord van God. Jezus zegt het Zelf: Onderzoekt de Schriften 

(…), die zijn het die van Mij getuigen. Wat een genade als je Hem leert kennen. 

Lezen: Zondag 7 

 

Woensdag 25 juli - Toch zalig! 

Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam 

is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Johannes 3:36 

 

De Bijbel is een eerlijk boek, met soms een ernstige boodschap voor je. Lees 

Johannes 3:18 en 36 nog maar een keer. Je gáát niet verloren, je bént het al. De 

Heere Jezus zegt het Zelf! De toorn van God ligt op je. Laat dat eens tot je 

doordringen. Dat betekent dat je in levensgevaar bent, tenzij… je in de Zoon van 

God gelooft. God heeft Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gegeven; overgegeven 

aan de dood van het kruis. Op die manier wil Hij zondaren zalig maken. 

Dat is mogelijk een bekend verhaal voor je. Johannes 3:16 is misschien wel de 

bekendste en belangrijkste tekst uit de Bijbel. Maarten Luther vond dat deze tekst 

in goud geschreven moest worden. Maar wat doe jij ermee? Is het te ver van je bed? 

Of geloof je dat je inderdaad in gevaar bent en er maar één redmiddel is: Jezus 

Christus? Alleen door een waar geloof word je gered van de ondergang. Misschien 

heb je wel geprobeerd het te geloven, maar je ontdekte dat je niet dichter bij God 

kwam. Weet je wat het wonder is? Het is Gods gave (Efeze 2:8). Daarom schrijft de 

Catechismus in vraag en antwoord 20: ‘door een waar geloof worden ingelijfd.’ Om 

Jezus’ wil werkt de Heilige Geest het geloof in zondaren. En door het geloof gaat 

een zondaar Christus en alles wat Hij heeft verdiend, aannemen. Zo alleen word je 

zalig! 

Lezen: Johannes 3:14-21 

  



Donderdag 26 juli - Aannemen met een bedelaarshand 

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods 

te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1:12 

 

Vind jij geloven in God aantrekkelijk? Sommige jongeren vinden dat maar saai en 

somber. Een heleboel leuke dingen mag je dan niet meer. De lol is er helemaal af. 

Dat is een grote vergissing! Dan praat je als een blinde over kleuren die je nog nooit 

hebt gezien. Als je door het geloof aan Christus verbonden mag zijn, levert je dat 

heel veel op. De Catechismus spreekt van het aannemen van Zijn weldaden. In 

Johannes 1:12 mag je ‘aannemen’ ook wel vertalen met ‘ontvangen’. Denk aan een 

bedelaar bij de ingang van een winkelcentrum. Hij houdt zijn hand op. Rekent hij 

ergens op? Ik denk het niet. Soms krijgt hij wat. Maar als een gelovige zijn 

bedelaarshand ophoudt, ontvangt hij altijd wat. Ja, hij krijgt alles: de ‘weldaden’ 

van Christus. Dat is alles wat de Heere Jezus heeft verdiend door Zijn lijden, sterven 

en opstanding. Dat betekent in dit leven vergeving van zonden en een nieuw leven, 

straks de zalige opstanding uit de dood en het eeuwige leven. Je kent toch het 

alternatief? De zonde lijkt heerlijk, maar maakt je uiteindelijk kapot. En als Koning 

Jezus straks terugkomt en je zal veroordelen, zul je voor altijd spijt hebben en helse 

pijnen lijden. Wil je dat echt? Ik bid je: laat je met God verzoenen (2 Korinthe 5:20). 

Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden (Handelingen 16:31). Daar 

krijg je nooit spijt van. 

Lezen: Johannes 1:6-14 

 

Vrijdag 27 juli - Hamerklop van Christus 

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de 

dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid 

tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, 

en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Hebreeën 

11:7 

 

Hoe komt Noach erbij om zo’n enorme boot te gaan bouwen (Genesis 6)? De mensen 

om hem heen verklaren hem in ieder geval voor gek. En hij maar zagen en timmeren. 

Honderdtwintig jaar lang! Noach doet dat door het geloof, zegt de 



Hebreeënschrijver. De dagtekst maakt duidelijk wat het geloof bij Noach inhoudt. 

Hij is door God aangesproken, tot in het diepst van zijn ziel. God heeft hem laten 

zien wat er met de mensen zal gebeuren: Hij gaat ze verderven vanwege hun 

goddeloosheid. 

En Noach heeft het geloofd. Hij heeft de zonde gezien, ook bij zichzelf. Dat híj 

genade vond in de ogen van de Heere, zal hem hebben verwonderd. Uit ontzag en 

liefde voor de heilige God gaat hij de ark bouwen. In gehoorzaamheid, want God 

heeft het gezegd. Zo is hij (op)recht voor God: rechtvaardig. In deze weg is zijn leven 

gered. Door het geloof heeft hij het eeuwige leven ontvangen. Zondag 7 in praktijk 

bij Noach. En niet alleen bij Noach, maar bij al Gods kinderen. En jij? Geloof je dat 

er een oordeel komt? Dat is niet genoeg. Het gaat om het geloof in Christus. De ark 

wijst, als het redmiddel, heen naar Hem. Hoor deze hamerklop van Christus: Daarom, 

zijt ook gij bereid (Mattheüs 24:44).  

Lezen: Hebreeën 11:1-7 

 

Zaterdag 28 juli - Zalig ben je! 

Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona; want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, 

maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. Mattheüs 16:17b 

 

Ben jij ook zo benieuwd hoe je overkomt bij anderen? Dat kan best spannend zijn: 

hoe zullen ze me vinden…? In het gedeelte dat je zojuist gelezen hebt, vraagt de 

Heere Jezus aan Zijn leerlingen hoe de mensen naar Hem kijken: Wie zeggen de 

mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? De reactie is teleurstellend. Allemaal 

klinkende namen, dat wel. Maar niet de Messias Zelf. Wat een belediging voor de 

Zoon des mensen, Die ook Gods Zoon is. Hij is als Mens onder de mensen gekomen 

om te lijden en te sterven. Om zondaren zalig te maken. Maar de mensen geloven 

het niet. En dan de spannende vraag: Wie denken jullie dat Ik ben? 

Namens alle discipelen belijdt Petrus dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende 

God. Wat is het verschil tussen de discipelen en de andere mensen? Ze zijn door het 

geloof aan Hem verbonden geraakt. Ze hebben Zijn woorden geloofd als Gods Woord. 

Ze hebben de Heilige Geest ontvangen, Die hen overtuigt van de vergeving van 

zonden, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid alleen door Christus. Dat hebben 

ze niet van zichzelf. Dat heeft God de Vader hun geopenbaard. Daarom zijn ze zalig!  



Vandaag vraagt Jezus het ook aan jou: Wie zeg jij dat Ik ben? Je bent eeuwig gelukkig 

als je met je hart mag zeggen: U bent de Christus. 

Lezen: Mattheüs 16:13-20 

 

Zondag 29 juli - Uit genade, om Jezus’ wil 

En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in 

Christus Jezus is. Romeinen 3:24 

 

Als je iets verkeerds hebt gedaan en je hebt er spijt van, dan wil je er alles aan doen 

om het weer goed te maken. Zo is het ook als de Heere je door de Heilige Geest laat 

zien dat je hebt gezondigd. Dan ga je proberen het weer goed te maken. Een 

begrijpelijke reactie, maar Paulus schrijft in Romeinen 3 dat dit geen enkele zin 

heeft. Jij en ik hebben gezondigd en we derven (missen) de heerlijkheid van God 

(vers 23). Er is er maar Een Die alles weer kan goedmaken: Jezus. Hij doet dat niet 

nadat wij ons best voor Hem hebben gedaan. Hij doet het ‘om niet’: zonder dat wij 

het verdienen. 

Dat betekent niet dat het Hém niets heeft gekost. Hij heeft er alles voor gedaan. Hij 

heeft oneindig veel losgeld betaald om zondaren uit hun ellendige situatie vrij te 

kopen. Het was de hoogste prijs die je je kunt voorstellen: God gaf Zijn enige Zoon 

over in de dood aan het kruis. ‘Uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus 

Jezus is.’ Dat is nou echt genade. Duur verdiend, maar gratis weggegeven. Precies 

zo besluit ook vraag en antwoord 21. Wat een barmhartigheid (brandend hart) van 

God. Zie jij de waarde? Ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en 

zaligheid. Dan hoef je je niet meer in te spannen om het goed te maken. Dan is het 

goed en verlang je ernaar Hem te dienen en lief te hebben. Omdat Hij het heeft 

gedaan! 

Lezen: Romeinen 3:23-28 

 

Maandag 30 juli - Geloven zonder zien 

Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, 

en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam. Johannes 20:31 

 

Er is een verschil tussen Thomas en jij. Thomas zag Jezus met de wonden in Zijn 



handen, voeten en zij. En daarop geloofde hij (vers 29). Jij kunt de Heere niet zien. 

Hoe zou je dan moeten geloven? Op grond van alles wat in de Bijbel over de Heere 

Jezus geschreven staat. Het dagboek dat je nu leest, wil vooral de Bijbel laten 

spreken. Opdat je zou geloven zonder te zien. De Heere Jezus openbaart Zijn 

Goddelijke heerlijkheid in de Bijbel. Het Evangelie is geen levensbeschrijving van 

Jezus, maar is alles wat lezers nodig hebben om te geloven in de Zoon van de levende 

God. Als Hij een wonder doet, zie je Zijn heerlijkheid (Johannes 2:11). Als Hij een 

zieke beter maakt, zie je Zijn barmhartigheid (Markus 1:41). Als Hij een zondaar 

roept, zie je Zijn liefde (Lukas 19:5). Zo kun je ‘zien’ hoe Hij werkelijk is. ‘Opdat gij 

gelovende het leven hebt in Zijn Naam.’ Daarvoor is wel geloof nodig. Anders wordt 

het niet persoonlijk: ‘Zo wil Hij nu ook voor mij zijn!’ 

Lees de Bijbel alsof je leven ervan afhangt. Want alleen als je Jezus door het Woord 

leert kennen, heb je het eeuwige leven. Je leert Hem kennen door de Heilige Geest, 

Die Heere is en levend maakt (Geloofsbelijdenis van Nicea). Wat wordt het 

wonderlijk als dat gebeurt. Dan zeg je net als de Samaritanen in Johannes 4 vers 42: 

Wij zelf hebben Hem gehoord, en weten dat Deze waarlijk is de Christus. 

Lezen: Johannes 20:24-31 

 

 


