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Kernwoord: Hemel 

Dag 1 

Hemel - vele woningen 

Lezen: Johannes 14:1-7  

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben net nog eens te horen gekregen dat 

Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders 

voorgesteld. Jezus zou een geweldig Koning in Jeruzalem kunnen zijn en zij zouden met Hem 

een geweldige tijd kunnen hebben. Lijkt het jou ook niet wat? Jezus in levenden lijve bij ons 

aanwezig. Een geweldige Koning die niet alleen vijanden, maar ook ziekte en dood ver van 

ons bed zou houden. Jezus gaat echter weg. Hij is op aarde geweest om voor onze zonden 

verzoening aan het kruis te doen. Daarna keert Hij terug naar het huis van zijn Vader, om het 

toegankelijk te maken voor de Zijnen. Hij krijgt de beschikking over al de vertrekken die in 

het huis zijn. Ze worden door Hem gereedgemaakt voor de velen die in zijn naam geloven. 

Hoor jij bij Hem? Dan kun je vandaag in voor- en tegenspoed verder. Want dan is er een 

geweldig perspectief. We hoeven niet bedroefd te zijn zoals de eerste discipelen. We mogen 

geloven dat Jezus bezig is ons thuis te halen. Hij geeft ons leven richting – op weg naar het 

Vaderhuis.  

 

Dag 2 

Hemel - woonplaats van Christus 

Lezen: Romeinen 8:28-39 

Wilt u een goed woordje voor me doen, vroeg laatst iemand aan me. Nu, dat wilde ik wel. 

Want de jongen die het vroeg vond ik een aardige kerel. In de slotverzen van Romeinen 8 

schrijft Paulus dat Christus ook zo’n Voorspraak is. Maar dan Goddelijk uniek. Christus bidt, 

zo staat er (vers 34). Maar dan moet je niet denken aan iemand die geknield voor het 

aangezicht van God ligt en om een onverdiende gunst vraagt. Want dit bidden is anders en 

meer. Dit bidden is een pleiten. Dit bidden is een staan in het recht. Dit bidden is zeggen: 

Vader, Ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die Gij Mij gegeven hebt! Ja, zo is Christus. Hij is de 

hogepriester van het Nieuwe Testament die leeft om te bidden. De strijdende kerk van God 

staat er op aarde niet alleen voor. Ze wordt gedragen door deze machtige voorbede van 

haar Heere en Heiland. Geldt dat ook voor mij, vraag je. Als antwoord daarop zou ik willen 
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zeggen: wie in de weg van het geloof de handen heeft leren uitstrekken naar het offer van 

de Heere Jezus, mag weten dat Christus in de hemel met hem of haar bezig is. En dat is een 

krachtige troost, waar of niet? Deze troost: De Heere is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk 

voor mij volenden! 

 

Dag 3 

Hemel - De dingen van boven zoeken 

Lezen: Kolossenzen 3:1-11  

Vandaag heb je waarschijnlijk vakantie. Maar als je weer aan het werk gaat of naar school, 

dan heeft niet iedereen daar iedere dag altijd evenveel zin in. Het is goed om onszelf af te 

vragen vanuit welke motivatie wij ons werk/studie doen. Of op welke manier we verder onze 

plaats in het leven innemen. Leven we nog zonder een hechte geloofsband aan Christus? Ja, 

dan laat je je zomaar leiden door aardse sentimenten en normen. Of kennen we door 

genade een ander leven: het nieuwe in Christus? Afgestorven aan de zonde en opgewekt 

met Hem! Paulus weet dat dat wonder zich bij de Kolossenzen voltrokken heeft door de 

Heilige Geest. Maar dan mag je ook echt een ‘opgewekt’ mens zijn. Dat is niet oppervlakkig, 

maar diepgaand. Of liever gezegd: hooggaand. Leven uit de opgestane Heiland, Die nu in de 

hemel is. ‘Zoek de dingen die boven zijn.’ Die oproep is niet overbodig, want een christen is 

steeds weer geneigd om zich door wereldse kaders te laten bepalen. Maar wie de dingen 

zoekt die boven zijn, laat zich in zijn doen en laten bepalen door Hem Die boven is. Dat is 

geen zweverig leven, maar een leven met beide benen op de grond. Niet met het hoofd in 

de wolken, wèl met het hart in de hemel. Immers, ‘waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’. 

Hoe is dat bij jou? Leef je als een ‘opgewekt’ mens? Dan neem je ook iedere dag met 

vreugde je taak ter hand.  

 

Dag 4 

Hemel - waar gaat je hart naar uit? 

Lezen: 2 Korinthe 5:1-10 

Wat een bijzonder rijke beeldspraak gebruikt Paulus in dit gedeelte. Hij spreekt van een vurig 

verlangen om ‘overkleed’ te worden (vers 2). Hij bedoelt daarmee ons verlangen naar 

verlossing van ons aardse leven, dat zo kwetsbaar en broos is. Maar ook verlossing van wat 
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daar ten diepste de oorzaak van is: ons zondig bestaan, ver van God. En wat is het dan rijk 

om te lezen dat het God Zelf is, Die ons nieuw wil bekleden. We trekken die nieuwe kleren 

niet zelf aan, maar God doet dat. De vernieuwing van ons bestaan hangt niet van onszelf af, 

maar van Hem. Onze kerkdiensten mogen altijd iets van dat nieuwe, dat vernieuwende 

hebben. Dat je in het ontvangen en beleefde geloof toch al iets merkt van die nieuwe kleren. 

Ook als je wel beseft dat die nieuwe kleren waar Paulus het over heeft eigenlijk nog op een 

stapeltje voor je liggen te wachten, in de hemel. We wandelen in geloof, zegt Paulus, en niet 

in aanschouwen. Toch doet het in de kerk beleefde geloof je een nieuwe mens worden, 

bekleed met Christus. Wat is het fijn als je na een kerkdienst de wereld toch weer anders 

instapt dan voordat je naar binnenging. Dan geeft de kerkdienst je goede moed. 

 

Dag 5 

Hemel - door engelen gedragen 

Lezen: Lukas 16:19-31 

Geld maakt niet gelukkig. Diep in ons hart weten we dat allemaal wel. En er zijn verhalen 

genoeg over ongelukkige mensen met veel geld om die waarheid te onderstrepen. Tegelijk 

kan geld in onze wereld maar moeilijk gemist worden. Zie bijvoorbeeld die bedelaar Lazarus 

daar liggen. Wat zou een klein beetje geld in zijn leven veel betekend hebben. Maar dat 

kleine beetje geld wordt hem niet gegeven. De man die hem dat zou kunnen geven leeft zelf 

‘vrolijk en overdadig’, maar hij stapt bij wijze van spreken dagelijks over Lazarus heen zonder 

hem een blik waardig te keuren. Als ik dat lees bekruipt me toch altijd een ongemakkelijk 

gevoel. Hoe ‘vrolijk en overdadig’ is mijn leven? Over hoeveel Lazarussen stap ik bewust of 

onbewust heen? Geld maakt niet gelukkig. Wat is dat duidelijk te zien in de eeuwige 

bestemming van deze twee mannen. Lazarus in de schoot van Abraham. Die andere man in 

de hitte van de hel. Wie is nu arm? Wie is werkelijk rijk? Geld maakt niet gelukkig. Laten we 

het onszelf opnieuw voorhouden. Tot zegen voor de Lazarussen om ons heen. Tot heil voor 

onszelf.  

 

 

 

Dag 6 
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Hemel - een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

Lezen: Openbaring 21:1-5  

Met kerstfeest gedenken we de komst van Gods Zoon in deze wereld. Daarmee is er het 

begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De grootste heerlijkheid daarvan is namelijk 

dat God zal wonen bij Zijn volk. Zoals het was in het begin. Door de zonde kwam er afstand. 

Die kon ook met een tabernakel en tempel niet voorgoed worden opgeheven. Het bleef de 

centrale belofte van het genadeverbond. Israëls profeten hebben er steeds aan herinnerd: 

eens zal alles wat de omgang met de Heere nog in de weg staat, niet meer bestaan. Verdriet 

om de dood niet, want de dood zelf is er niet meer. Andere gevolgen van de zonde ook niet, 

want de zonde zelf is er niet meer. De volkomen omgang met God blijft nog 

toekomstmuziek, maar de kerstliederen zingen van het voorgoed begonnen begin. Met het 

Kind van Bethlehem gaat het onstuitbaar die kant op. Nu is er nog strijd, ook tegen de zonde. 

Ten diepste niet uit vrees voor straf, maar uit verlangen naar het wonen bij de Heere, die 

ons in Christus al zo heerlijk nabijkwam. Het Begin is er. En voor wie gelooft, is Hij ook het 

Einde.  

 

 

Dag 7 

Hemel - binnen of buiten? 

Lezen: Openbaring 22:12-17   

De bron van een bericht is belangrijk. Niets is zo vervelend als een anonieme brief of kaart. 

Een e-mailbericht van dubieuze herkomst verwijder je. Zeker wanneer het spam bevat. Over 

de autoriteit achter de Openbaring mag geen twijfel bestaan. Johannes ontving die via een 

engel. Wie kwaad wil, kan een engel nog afdoen als een ‘vaag figuur’. Maar hier wordt 

duidelijk dat die engel niets anders heeft gedaan dan de boodschap van de Heere Jezus zelf 

overbrengen. De Heere noemt Zich hier met namen die al in het Oude Testament Zijn 

goddelijke identiteit bepalen. Voor wie het horen wil, klinkt hier een vertrouwde stem. Met 

een niet mis te verstane boodschap: Zalig is, wie het burgerrecht heeft van het Nieuwe 

Jeruzalem en dat ook met zijn leven laat zien. Wie die boodschap aan zich voorbij laat gaan, 

lijkt op iemand die een uitnodiging van de koning beschouwt als ongewenste spam. Met 

‘nee-nee’ op de brievenbus van je hart, loop je straks aan tegen ‘nee-nee’ op de poort van 

het Nieuwe Jeruzalem. Terwijl de boodschap was, dat die poort wijd open stond… 


