
Bijbelrooster HJW week 12,  Thema Bijbellezen 

Dinsdag 17 maart 

 

Te wapen!  Efeze 6: 10-18 

 Job zegt: heeft niet de mens een strijd op aarde? Hij bedoelt de moeiten die het leven voor elk mens 

met zich meebrengt. Het leven kan zwaar zijn. Ervaar jij dat ook?  

Paulus bedoeld hier een andere strijd. Niet tegen mensen, dan zou je misschien nog stand kunnen 

houden in eigen kracht. Paulus noemt het overheden,  machten, geweldhebbers van de duistere 

wereld, geestelijke boosheden in de lucht. Ze zijn met veel en ze zijn sterk en onzichtbaar. Heel 

gevaarlijk voor je ziel. Ze willen niet dat jij in de hemel komt en doen er alles aan om dat te 

voorkomen.  

Daarom roept Paulus ons op om de wapenrusting aan te doen. Omdat de duivel zo listig is en ons op 

allerlei manieren probeert te verleiden. Hij weet beter dan je zelf weet waar je zwakke plek zit. We 

moeten altijd op onze hoede zijn, maar het meest als de duivel ons wil verzoeken.  

Wees je bewust van deze levensgevaarlijke vijand. Of…. ben je nog zijn onderdaan?  

 

Woensdag 18 maart 

 

Het zwaard als verdediging.  Matt 4:1-11 

Een onderdeel van de geestelijke wapenrusting is het zwaard van de Geest. Dat is Gods Woord. Om 

je zwaard goed te kunnen hanteren, is nodig dat je het kent, dat je geoefend bent en weet hoe je het 

moet gebruiken.  

We zien in dit Bijbelgedeelte dat de Heere Jezus de verzoekingen van satan afslaat met het zwaard 

van de Geest. De duivel komt met allerlei verleidingen op ons af. Wat is het belangrijk dat je je 

wapen, het Woord, goed kent. Als hij komt met mooie beloftes over aards geluk kun jij hem Gods 

Woord voorhouden ’echt gelukkig ben je alleen als je sterkte in God is’  en ‘welgelukzalig is hij die de 

God van Jakob tot zijn hulp heeft’. Als de duivel zegt dat je te zondig bent om tot Christus te komen 

gebruik jij het zwaard: Wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen. Als je een stem hoort die je 

influistert: lees de Bijbel maar niet, het heeft toch geen zin, er zijn leukere dingen te doen:  

Gods Woord kan mij wijs maken tot zaligheid.  

Dan zie je dat de duivel weggaat. Want als je de duivel wederstaat zal hij van je wegvluchten.  

(Jak. 4:7) Zorg dat je je wapen kent.  

 

Donderdag 19 maart 

 

Een levend en krachtig zwaard Hebreeën 4:9-13 

Het is geen dood Woord, zoals zoveel mensen denken. Maar het is het zwaard van de levende Geest. 

Die gebruikt het Woord om in ons leven in te grijpen. Dan zijn er momenten dat je voelt dat Gods 

Woord echt waar is. Je voelt de waarschuwingen in je geweten en raakt overtuigd dat je zonder God 

verloren gaat.  Je voelt dat de Zoon van de mensen het meent als Hij zegt dat Hij niet is gekomen om 

de zielen van mensen te verderven, maar om te behouden. Je voelt het niet alleen, maar het werkt 

ook wat uit. Je gaat de Heere zoeken. Je leert Hem te gehoorzamen met je leven. Gods Woord werkt 

altijd wat uit, net zoals de regen de aarde voedsel laat voortbrengen (Jes. 55 : 10-11). Het zal niet 

leeg naar Hem terugkeren, maar doen wat God wil. Het is een bekende uitdrukking: als je nat wilt 



worden moet je in de regen gaan lopen. Als je bekeerd wilt worden moet je onder het Woord komen. 

Luister tijdens de kerkdienst met verwachting, en lees je Bijbel dagelijks, biddend om de uitwerking 

ervan in je hart door de Heilige Geest. Heb je de overtuigende, bekerende en vertroostende kracht 

van het Woord wel eens ervaren?  

 

 

Vrijdag 20 maart 

Mijn woord als zwaard? Jakobus 3 

Je hebt vast wel eens ervaren dat woorden je kunnen kwetsen en pijn kunnen doen. De ander 

bedoeld het misschien helemaal niet zo, maar toch raakt het je. Die woorden blijven je bij. In de 

Bijbel gaat het op meerdere plaatsen over de zonde van de tong. In Romeinen 3 bijvoorbeeld.  De 

keel is als een open graf: er komt stank uit. De tong bedriegt. Slangengif is op de lippen: het gif van 

kwaadspreken. Vervloeking en bitterheid is in onze mond. Jakobus zegt in dit verband dat we 

allemaal in veel dingen struikelen. Juist als het gaat om onze woorden. Maar dat iedereen het doet, 

betekent niet dat het niet erg is. Bid of je ervoor bewaard mag worden dat jouw woorden als een 

zwaard voor een ander zullen zijn. Bid om de wijsheid die van boven is. Die is zuiver, vreedzaam, 

bescheiden, zachtmoedig, barmhartig en oprecht.  

 

 

 

Zaterdag 21 maart 

Een scherpsnijdend zwaard. Jes. 49:1-5 

Dit lazen we gisteren ook al in Hebreeën. Gods Woord is scherpsnijdender dan een tweesnijdend 

zwaard. Aan de ene kant verslaat het door je zonden te laten zien, en de straf die je daarmee 

verdiend hebt. Aan de andere kant zuivert het je hart en maakt het dat je tegen de zonde wilt 

strijden en voor God wilt leven. Dit zie je gebeuren op het Pinksterfeest (Hand. 2: 37 en 38). Na de 

scherpe toespraak van Petrus worden mensen verslagen in hun hart en ze vragen wat ze moeten 

doen. Ze worden klein voor God. Ze beseffen dat ze geen recht hebben omdat ze Jezus zelf gekruist 

hebben.  

Toch mag Petrus hen namens de Heere de mogelijkheid van bekering en vergeving van hun zonden 

aanbieden. In het vervolg van Handelingen 2 zie je wat dit uitwerkt in hun leven.   

 

Zondag 22 maart 

Strijd Rom. 7 : 14-26 

Wat heeft Gods Woord uitgewerkt in jou leven? De geestelijke strijd speelt zich alleen af in het leven 

van degene die onderdaan is geworden van Koning Jezus. Als je nog aan de kant van de vijand staat 

ervaar je die strijd niet. Misschien wel wat onrust in je geweten, maar dat stop je weg. Doe dat niet! 

Ga ermee naar de Heere. Vraag of je Zijn onderdaan mag worden. Dan wordt de zonde je vijand. En 

dat geeft strijd. Ken je iets van de strijd waar Paulus hier over schrijft? Vandaag wordt je in Gods huis 

weer toegerust om de strijd aan te gaan. Niet in eigen kracht, maar door Gods Geest. Ook wordt je 

opgeroepen om te strijden om in te gaan door de nauwe poort. Doe er alles aan om zalig te worden! 

Als je Zijn stem vandaag hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Geef je over aan die Heere die 

niets liever doet dan zondaren redden.  

 

 



 

Maandag 23 maart 

Het zwaard van de Geest 2 Tim 3: 10-17 

De Heere spreekt tot ons door Zijn woord, maar het moet door de Geest worden toegepast. Zonder 

Zijn werk blijft de Bijbel een gewoon boek. Dan lees je wel over zonde en schuld, maar geloof je het 

niet. Dan besef je ook niet waar die verlossing, vergeving en verzoening voor nodig is.   

Heeft het zwaard van het Woord jou al geraakt? Als dat zo is erken je de waarheid van het Woord als 

het je veroordeeld. De duivel probeert om het zwaard van het Woord stomp te maken. Door ons aan 

het twijfelen te maken over de waarheid van de Bijbel. Je bent zwak en weerloos als je niet zelf leeft 

uit de bijbel. Wij weten dat de hele Schrift door God is ingegeven, die nuttig is tot onderwijs, om 

dwalingen te weerleggen en je leven te verbeteren.  

Daarom nog een keer: ken je wapen!  

Zodat je kunt leven met en uit Gods Woord, door de Heilige Geest. 

 

 


