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April 2019 
Weekthema: Geloven    

Dag 1 

Inhoud 

Lezen: Johannes 20: 24-31 

Waarom lezen we in de Bijbel van zoveel dingen uit het leven van Jezus? Johannes schreef: ik had nog 

wel veel meer kunnen schrijven. Toch heb ik het niet gedaan. Waarom niet? Omdat het genoeg is zo. 

Het is goed om veel dingen van de Heere Jezus te weten. Dat er thuis, in de kerk of op school veel over 

verteld wordt, is belangrijk. Maar dat is niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat je gelooft in 

Hem. Je kunt veel dingen van Hem weten, maar als je niet gelooft, ontbreekt het belangrijkste. Dan 

heb je nog geen leven. Ons aardse bestaan is alleen maar (echt) leven als het leven is met Christus. 

Dan heeft de Heilige Geest ons met een hechte band vastgemaakt aan Hem. Dan is alle verwachting 

van Hem. Dan zijn we in alles verbonden aan Hem. In alle omstandigheden die we meemaken, in alle 

beslissingen die we nemen, enz. Dan raken we er steeds meer van overtuigd dat we het leven niet 

hebben in onszelf, maar alleen maar in die ene en enige Naam, Die onder de hemel gegeven is, door 

welke wij moeten, maar ook kunnen zalig worden.  

 

Dag 2 

Opdracht 

Lezen: Handelingen 16: 25-34 

Een gevangenbewaarder die geslapen heeft en dan ontdekt dat alle cellen openstaan, heeft echt een 

probleem. Waarschijnlijk zou het deze cipier uit Filippi zijn leven gekost hebben. Hij is verloren! Hij is 

zelfs zo wanhopig dat hij de dood in wil vluchten. De ontdekking dat niemand weg is, zelfs die twee 

mannen van God niet, brengt hem echter op een andere manier op zijn knieën: niet langer 

radeloosheid, maar nu van verwondering. Wat maakt de Heere het goed met hem! Die Heere, waarvan 

hij Zijn knechten vervolgd heeft. Maar als dat waar is als Híj de Ware is, dan is er nog een andere nood: 

Wat moet hij doen om voor eeuwig behouden te worden? Het antwoord is: Geloof in de Heere Jezus 

Christus. Dat zal zijn behoud zijn én dat van zijn hele gezin. Zo is het ook gegaan. Zijn geloof en 

vertrouwen is niet teleurgesteld. En ook het praktische probleem – hoe hij moest uit leggen dat Paulus 

en Silas ineens buiten hun cel zijn – wordt voor hem opgelost. De overheid laat namelijk plotseling 

weten dat ze moeten worden vrijgelaten. Er gebeuren soms wonderlijke dingen als je op je knieën gaat 

voor de Heere! Herken je dat? Of moet je op je knieën gebracht worden?  
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Dag 3 

Gave 

Lezen: Efeze 2: 1-10 

Hoe kom je aan het geloof en behoud in de Heere Jezus Christus? Het antwoord is op zich eenvoudig 

en je kent het vast: door het geloof. Dat geloof, waarin een mens zich met huid en haar, met hart en 

ziel, aan Christus toevertrouwt. Maar is het wel zo eenvoudig, vraag je misschien? Het antwoord is 

dan: vanuit onszelf onmogelijk! Daarom kan het geloof ook nooit op rekening staan van de mens. Het 

is Gods gave. Die uitdrukking is niet bedoeld om ons af te schrikken of afwachtend te maken, maar 

heeft een bevrijdende en klein makende werking. Bevrijdend, omdat wat ons ontbreekt (ook het 

geloof) schenkt de HEERE, zo wij het smeken, mild en overvloedig. Klein makend (verootmoedigend), 

omdat er in onszelf niets valt te roemen of prijzen. Het geloof is slechts een hand van de bedelaar die 

een gave in ontvangst neemt. Hij zal er toch niet over peinzen om te pochen op zijn lege hand? Hij zal 

de gever prijzen! Dat is precies Gods bedoeling. Waartoe geeft God het geloof? Opdat we als werkstuk 

uit Zijn hand steeds meer het beeld van Christus zullen vertonen. Dat mag zelfs op een heilig-

ontspannen manier: wandelen in de tuin van Christus’ verdiensten. Om daar de vruchten te plukken 

die uit Hem voortkomen. God heeft ze in Christus voorbereid (klaargelegd) voor Zijn kinderen.  

 

Dag 4 

Kussen  

Lezen: Psalm 2: 1-12 

In deze Psalm gaat het over verzet tegen de grote Koning. Opstand tegen Hem. Maar verzet tegen de 

Koning is genoodzaakt te mislukken. Gelukkig schrijft deze Psalm de opstandige daarmee nog niet af. 

Nee, er volgt een dringende oproep om voor deze grote Koning te buigen. Want het is dwaas om zich 

tegen Hem te verzetten. Uiteindelijk zullen we dat verliezen. Nu kun je nog gered worden. Zo gaat nog 

altijd Gods Evangelie, Gods uitnodigende roepstem de wereld in. Tegenover het verschrikkelijke 

eindoordeel van Gods toorn plaatst deze Psalm het heilrijk lot (het behoud) van allen die bij deze 

Koning schuilen. Met de hand op dat vaste besluit van God zegt Hij: ‘En toch zijn die mensen veilig, die 

nu ondanks hun verzet, bij Hem schuilen.’ ‘Kus de Zoon,’ dat is Gods uitnodiging, Gods laatste 

liefdesgebod. ‘Welzalig allen die bij Hem schuilen.’   

 

Dag 5 

Vertrouwen  

Lezen: Ruth 2: 1-12 en Lukas 13:34 
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Wat is de reden dat Boaz zich zo welwillend opstelt tegenover Ruth? Hij heeft gehoord wat ze allemaal 

gedaan heeft voor haar schoonmoeder. Dat ze zelfs haar eigen familie en haar land verlaten heeft. En 

vooral dat dit een geloofskeuze was voor Israëls God. Met een mooi beeld wordt dat verwoord: zij is 

onder de vleugels van God komen schuilen. Een kleine vogel schuilt onder de vleugels van de moeder 

vogel. Daar is het veilig tegen gevaren. Daar voelt het ook de moeder warmte die levensmoed geeft. 

Zó teer stelt de Heere Zich open. Later heeft de Heere Jezus ditzelfde beeld gebruikt voor Jeruzalem: 

‘Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar gij hebt niet 

gewild.’ Deze heidense vindt een plekje onder Gods vleugels. Zó teer, zó liefdevol gaat de Heere om 

met mensen die Hem zoeken in hun nood. Zelfs voor een Moabitische staan Zijn vleugels open. Zouden 

die dan voor jou niet open staan, in de nood van je leven? God heeft nog nooit iemand teruggestuurd 

die bij Hem probeerde te schuilen. Alleen door mijn eigen ongeloof blijf ik erbuiten.  

 

Dag 6 

Werken 

Lezen: Jacobus 2: 14-26 

Luther zou Jacobus’ brief het liefst uit de Bijbel verwijderen. Duidelijk is dat Luther Jacobus niet heeft 

begrepen. Luther heeft in zijn tijd (die bol stond van: ‘van zelf de hemel verdienen’) de heerlijke 

ontdekking gedaan dat Christus alles voor de gelovige heeft verworven. Luther heeft het beleefd als 

een wonderlijke ruil: Christus in mijn plaats schuldig verklaard, ik in Zijn plaats vrijgesproken. En dat 

alles uit pure genade, zonder enige verdienste van onze kant. Maar dan komt Jakobus en die schijnt te 

zeggen (23) dat een mens gerechtvaardigd wordt uit zijn werken. De waarheid ligt in dit geval niet in 

het midden. ze hebben allebei gelijk. Luther echter spreekt over de ‘beloning’ van het geloof: wie 

gelooft ís behouden. Jakobus spreekt daarentegen over de uitwerking daarvan. Hij zegt: wanneer jou 

zoiets te beurt is gevallen móet dat wat uitwerken in je leven.  Luther heeft het hier over de 

rechtvaardiging, Jakobus over de heiliging. Daarom zegt Hebreeën 12:14 met nadruk dat zonder de 

heiliging niemand God zal zien! 

 

 

Dag 7 

Noodzaak 

Lezen: Johannes 3: 14-18 

Johannes 3:16 wordt wel het hart van het Evangelie genoemd. In het gesprek met Nicodemus klinkt 

kort en krachtig de kern van de blijde boodschap. Velen hebben dit vers uit hun hoofd geleerd. Mocht 

je het nog niet kennen, neem de tijd om het te leren! Wie het kent, kent dus ook het antwoord op de 

vraag: ‘Waar vind ik de liefde van God?’ Gods liefde vind je in de richting die God zelf wijst. Het is de 
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liefde van de Vader, die Zijn Zoon gegeven heeft. Hoe groot die liefde is, wordt duidelijk als je beseft 

dat God dat gedaan heeft uit liefde voor een wereld die zich van Hem heeft afgekeerd. Zonder God is 

er de eeuwige dood. Jezus is naar de wereld gekomen om de wereld te redden van die eeuwige dood. 

Hij is gekomen om eeuwig leven, leven met God, te brengen. Dat eeuwige leven is er voor elk die in 

Hem gelooft. Daarom is het zo belangrijk dat de wereld zich bekeert en zich tot haar Redder richt. Je 

kent vers 16, hoe zit dat met vers 17? Zet een streep onder ‘door Hem’ en je hebt de wereld een 

boodschap te brengen. 
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