THEMA: BELIJDEN

DAG 1: BELIUDENIS
Leviticus 16:1-14

Op grote verzoendag zorgt God voor verzoening van de zonden van de Israélieten.
Verzoening betekent: ‘het komt goed tussen God en ons’. Denk aan de verloren
zoon, die door zijn vader wordt omhelsd.
Ik ben bang dat verzoening veel belangrijker is dan je denkt. Ik ben niet bang dat
verzoening belangrijk is, maar ik ben wel bang dat jij niet beseft hoe belangrijk
verzoening is...
Het onderwerp voor deze serie is ondertussen niet ‘verzoening’, maar ‘belijden’.
De Bijbel heeft het over twee manieren van belijdenis doen:
- het belijden van de Naam van God, zoals in 1 Koningen 8 vers 33. Salomo
bidt daar: “Wanneer Uw volk Israél geslagen zal worden voor het aangezicht
van de vijand, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben, en zij zich tot U
zullen bekeren, en Uw Naam zullen belijden, en tot U in dit huis zullen
bidden en smeken.”
- het belijden van jouw zonde.
Over dit laatste gaat het nu, en wel aan de hand van twee oudtestamentische
Schriftplaatsen en van twee nieuwtestamentische.
Voordat we het over het belijden van je schuld hebben, eerst maar de vraag: hoe
belangrijk vind je verzoening met God?

Zingen: Psalm 65:2
DAG 2: BELIUDENIS OP GROND VAN HET OFFER
Leviticus 16:15-28

In vers 21 lees je: “Adron zal zijn beide handen op het hoofd van de bok leggen. En
hij zal daarop al de ongerechtigheden van de Israélieten en al hun overtredingen,
met al hun zonden, belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen, en zal
hem naar de woestijn uitlaten.”

Alle zonden moet je belijden. Niet omdat God ze anders niet weet, maar omdat jij,
zolang je jouw zonden niet eerlijk belijdt, niet ontvankelijk bent voor vergeving.
Maar hoe belijd je ze dan? Niet in wanhoop of vertwijfeling of er ooit wel vergeving
mogelijk is voor zoveel en zo vreselijke zonden. Ook niet oppervlakkig, alsof het een
kleinigheid betrof. Denk aan het offerlam dat moet sterven om verzoening te
bewerken. Aan de ene kant: er is dus verzoening. Aan de andere kant: er is zonder
offer, zonder bloed, zonder de kruisdood van Jezus Christus, geen verzoening. Want
naar die kruisdood wees elk offer heen.

Heb jij je zonden beleden? Heb jij er verdriet over dat je God hebt beledigd,
gekrenkt, onteerd, bedroefd?

Kom, belijd elke dag weer de zonden van die dag, terwijl je gelovig je hand legt op
het hoofd van het Lam Gods.

Zingen: Psalm 84:1



DAG 3: NIET VERZWIJGEN
Psalm 32:1-6

David jubelt het uit hoe gelukkig je bent als je vergeving van al je zonden hebt
gekregen. Eerlijk vertelt hij erbij dat hij zelf daar niet zomaar deel aan had. Toen hij
zijn zonden verzweeg, bleef zijn hart gesloten voor de vergevende liefde van zijn God.
Hij brulde het uit, maar er veranderde niets. Hij werd er oud en zwak van, maar er
veranderde toch niets. Eerst voor God eerlijk in de schuld komen. Eerst je schuld
oprecht mijnen (er voor uit komen dat je schuldig staat). Eerst al je schuld belijden.
Daarom is het goed om eens nadrukkelijk stil te staan bij belijdenis doen van je
zonden. Ik weet dat niet alleen David zijn zonden probeerde goed te praten, zijn
schuld probeerde te vergeten, zijn slechtheid probeerde te verbloemen.

Ik ook.

Jij ook?

Wees er van verzekerd dat Spreuken 28 vers 13a ook in 2015 waar is: “Wie zijn
overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn.”

Maar wees er niet minder van verzekerd dat Spreuken 28 vers 13b ook in 2015
waar is, ook voor jou waar is: “... maar wie ze bekent / belijdt en laat, zal
barmhartigheid verkrijgen.”

Zingen: Psalm 32:1
DAG 4: ... EN U VERGAF ...!
Psalm 32:7-11

Dat God barmhartigheid aan je zal bewijzen, kun je niet alleen lezen in het vers uit
Spreuken dat ik gisteren citeerde, maar ook in Psalm 32. David schrijft in vers 5:
“Mijn zonde maakte ik aan U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik
zei: ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de HEERE. En U vergaf de
ongerechtigheid van mijn zonde.”

Zo is het nog: tussen het belijden van je zonden en Gods vergeven van je zonden, zit
niets. Ja, daar zit het bloed van Christus tussen, zoals je in Leviticus 16 las, maar
er zit geen bedenktijd tussen, alsof God nog niet aan vergeven toe is, wanneer jij
aan belijden toe bent.

Ik weet het: wij moeten heel wat overwinnen om zo diep te buigen dat we al onze
zonden en al onze ongerechtigheden en al onze overtredingen eerlijk aan God
vertellen. Maar ... laten we het toch maar doen! Het lucht zo op: eindelijk stoppen
met ‘verstoppertje spelen’; eindelijk niets meer voor God verbergen. Rondborstig en
openhartig alles vertellen, belijden. Je krijgt er nooit spijt van, nooit!

Wel, als je toch doormoddert, toch niet aan Zijn voeten neervalt ...

Zingen: Psalm 32:3



DAG 5: LAAT JE DOPEN!
Markus 1:1-5

‘Johannes de Doper’, zo noemen we hem, omdat hij voor het eerst in de
geschiedenis ook Joden doopte. Heidenen die overkwamen naar het Joodse geloof,
werden al wel gedoopt, maar Joodse verbondskinderen niet; zij waren immers
besneden en hoorden er gewoon bij. Ze hoorden gewoon bij Gods volk en bij de God
van dit volk — dachten ze.

Maar door Joden op te roepen zich aan de doopplechtigheid te onderwerpen, zei
Johannes dat het niet genoeg was om Israéliet te zijn. Innerlijk moest het goed
komen tussen God en de mensen.

En deze boodschap is nog steeds, ook voor jou, van het grootste belang.

Johannes legde aan de mensen uit wat de Heere door die doop tegen hen zei:
“Bekeer je!” Dat is: stop met zondigen en sla een Bijbelse koers in. Keer je af van
alles wat God verbiedt, en keer je tot alles wat God gebiedt!

De doop zei ook: God vergeeft graag al je zonden — als je ze aan Hem belijdt. Lees
maar in vers 4-5: Johannes predikte de doop der bekering tot vergeving der zonden.
En heel het Joodse land ging tot hem uit en ze werden allen door hem gedoopt in de
rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.

Zingen: Psalm 79:4
DAG 6: ONTVANG VERGEVING
Markus 1:6-13

De doop was een teken en een verzegeling, dat hun zonden hen door God, om
Christus’ wil, vergeven waren. Ben jij ook gedoopt? Dan heb je het teken van de
vergeving van al je zonden.

Net als op grote verzoendag van alle Israélieten die zich voor God verootmoedigden,
de zonden allemaal vergeven werden, zo werden van alle gedoopte Judeeérs alle
zonden vergeven wanneer ze, voorafgaand aan hun doop, ootmoedig
schuldbelijdenis aflegden bij de Jordaan. En die doop zei dan: net zo zeker als jouw
lichaam in de doop gewassen is, net zo zeker is jouw ziel ook gewassen. Je lichaam
van lichamelijk vuil, je ziel van zondevuil.

Een vraag: hoe vuil ben jij? In het Bijbelboek Job staan deze woorden: op Zijn
heiligen zou God niet vertrouwen, en de hemelen zijn niet zuiver in Zijn ogen.
Hoeveel te meer is een man gruwelijk en stinkend, die het onrecht indrinkt als
water!

Geldt deze omschrijving ook voor jou?

Kom dan, en vertel al je zonden aan de Heere. Het teken van de waterdoop is er een
garantie van dat God je zeker zal wassen, zodra jij met een schuldverslagen hart je
zonden aan Hem belijdt.

Zingen: Psalm 130:2



DAG 7: GOD IS GETROUW EN RECHTVAARDIG
1 Johannes 1:1-10

‘God is getrouw en rechtvaardig’ lezen we in vers 9. God is trouw aan alles wat Hij
in het Oude en Nieuwe Testament heeft bekend gemaakt over Zijn
vergevingsgezindheid. In de offerdienst toonde Hij dat het bloed van Zijn Zoon van
alle zonden reinigt (zoals ook vers 7 jou leert). De psalmdichters en profeten roepen
allemaal ons toe dat onze volmaakt heilige God ‘gaarne vergevende’ is — al stink jij
nog zo erg, en al ben je nog zo verdoemeniswaardig, en al is je schuld nog zo erg.
God is ook rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Hoe? Dat leert de
gerichtsplaats Golgotha ons: Christus in jouw plaats! Het kruis nodigt je dan ook
uit om je vertrouwen met betrekking tot vergeving onvoorwaardelijk te stellen op het
lijdende en overwinnende Lam.

Dit alles is te krijgen op deze eenvoudige manier (vers 9): als wij onze zonden
belijden...

Zo eenvoudig!

Maar bedrieg je niet: zonder belijdenis van zonde is er geen vergeving van zonde te
verwachten.

Daarom nodigt heel de Heilige Schrift je uit om aan de doorboorde voeten van
Christus dagelijks belijdenis te doen. Dan zal Hij je ook dagelijks vergiffenis
schenken!

Zingen: Psalm 103:2



