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Diaconaat. 
Het thema van deze week is diaconaat. In diaconaat gaat het heel eenvoudig om het dienen 
in de dienst van de Heere. Diaconaat = jezelf dienstbaar opstellen voor hen, die dit nodig 
hebben binnen de gemeente. Letterlijk vertaald is een diaconos een dienaar die in een 
transactie tussentreedt. Waarbij Jezus de Diaken bij uitnemendheid is. Sta jij in dienst van 
deze Diaken? En ben jij zo een onder-diaken? 
 
Dinsdag – de noodzaak van diaconaat…  
Lezen:  Mattheus 25:31-40 
Zingen:  Psalm 119:9 (en dat Uw Geest mij ware wijsheid leer’) 
 
Daar zul je dan staan. Op de jongste dag. Jouw leven op de aarde zal voorbij zijn. En dan 
telt maar één zaak: heb je Jezus lief? En dat is zichtbaar geweest in hoe jij geleefd hebt ten 
opzichte van je medemens. En daarmee zal je ‘welkom Thuis’ worden geroepen: Komt, gij 
gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk dat ook voor jou bereid is. Welkom thuis, 
Mijn kind. Hoe zal op die dag blijken uit jouw leven dat het bereid is om in te gaan? Heel 
eenvoudig, zoals het in ons tekstgedeelte staat. Je werken zullen naar voren komen. Ben je 
een dienaar (diaken) geweest. Nee, niet in het ambt, niet iedereen hoeft diaken, ouderling of 
dominee te worden. Maar in je dagelijkse leven. In die beker koud water of dat bolletje met 
kaas. Ik ben hongerig geweest en je hebt Mij te eten gegeven. Hoe dan? Je hebt dit aan een 
van Mijn broeders gedaan. En daarmee heb je dat aan Mij gedaan. Kan Jezus dit van jou 
zeggen straks op de wolken van de hemel? 
 
Stelling:  Zonder diaconale zorg is er geen ‘komt in, gij gezegende Mijns Vaders’. 
Dagtekst:  Mat.25:40 
 
Woensdag – diaconaat in armenzorg…  
Lezen:  Romeinen 15:25-33 
Zingen:  Psalm 119:3 (hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken) 
 
Paulus is onderweg naar Jeruzalem. Nee, met lege handen reist hij niet. Hij draagt een 
collectezak mee. Voor de behoeftige medemens in Jeruzalem. In de gemeenten van 
Macedonië en Achaje is geld ingezameld voor deze armen. En dat moet nu worden 
overhandigd. Een beker koud water, zo zagen we gisteren. En ook de middelen om brood op 
de plank te krijgen thuis. Diaconaat in armenzorg gaat van hart tot hart. Of beter gezegd: van 
hand tot hand. Doe je mee? Draag je ook wat bij aan de plaatselijke diaconie? Er zijn ook 
mensen in jouw gemeente die het moeilijk hebben. Zij kunnen maar nauwelijks rondkomen. 
Wil jij daar ook wat in betekenen? Zover je dat aan een van de minste broeders of zusters 
doet, je doet het voor de hemelse Dienaar. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ik hoop 
dat je dit gevoel kent uit je eigen ervaring. En zo niet, begin er eens mee. Elke zondagse 
dienst krijg je de gelegenheid om je gaven af te zonderen voor de diaconie. Diaconaat in 
armenzorg, de Heere vraagt jouw gaven. Mag je Zijn gaven (die jij hebt ontvangen) weer een 
klein beetje teruggeven? 
 
Verwerking:  Wat doe jij binnen (of buiten) de gemeente aan armenzorg? 
Dagtekst:  Rom.15:26 
 
Donderdag – diaconaat in gevangenzorg…  
Lezen:  Hebreeën 13:1-8 
Zingen:  Psalm 119:83 (Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten) 
 
Denk aan de gevangenen, alsof jij met hen gevangen zit. Probeer het je in te denken. Achter 
de tralies zitten grote en kleine criminelen. Eigen schuld, zo zeg je misschien. Maar 
ondertussen vergeet je dat ook jij zo’n zondig hart hebt. Het enige verschil is dat deze daad 
er bij jou nog niet is uitgekomen. Besef je het? Dan ben je mild, ook voor de grootste 
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crimineel. Wees dienstbaar, ook voor de gevangenen. Ja natuurlijk doelt de schrijver van de 
Hebreeënbrief op de gevangenen om het geloof. Die onschuldig vastzitten. En toch 
betrekken we het vandaag ook op de criminelen die om eigen schuld vastzitten. Misschien 
wordt jij wel geroepen om een schakeltje te zijn in hun leven. Als jij je eigen hart een beetje 
kent, ben jij niet beter. Bidt voor de gevangenen. En durf je het? Zoek ze eens op. Om 
wellicht die beker koud water te geven. Maar willicht nog meer: om de Heere Jezus bekend 
te maken. Uw liefdedienst heeft mij nog geen verdriet opgeleverd…  
 
Verwerking:  Zou jij een gevangenis in durven stappen om aan gevangenzorg te doen? 
Dagtekst: Heb.13:3 
 
Vrijdag – diaconaat in weduwenzorg…  
Lezen:  Handelingen 6:1-7 
Zingen:  Psalm 119:68 (Uw aangezicht vertoon’ aan Uwen knecht een vriend’lijk oog, 
een troostrijk liefdeteken) 
 
Maar natuurlijk, diaconaat hoort natuurlijk in het bijzonder in de kerkenraad te liggen. Bij de 
diaconie, waar mannen van Godswege zijn geroepen om diaken te zijn. In de tijd van de 
apostelen zijn de eerste diakenen aangesteld. Om in het bijzonder te dienen in de zorg voor 
de weduwen van de gemeenten. Zij werden in de dagelijkse bediening verzuimd. Dat 
betekent dat zij van minder goederen moesten leven. De discipelen zijn het met elkaar eens: 
daar moet wat aan gebeuren. Weduwen mogen niet achterop raken, maar moeten in het 
onderhoud worden voorzien. De tijd was vroeger anders, maar nog kunnen vandaag de dag 
weduwen het moeilijk hebben. Ze leven al met de pijn van het alleen zijn. Een geliefde 
hebben ze weg moeten dragen naar het graf. Zullen we naar ze omzien? Nee, die taak is 
niet alleen aan diakenen uitbesteed. Maar wil jij ook een dienaar zijn om de weduwen bij te 
staan? Misschien heel praktisch, door eens de heg te snoeien, de tuin te verzorgen, of het 
oud papier op te halen. Kleine dingen worden dan groot. Want je hebt het voor de Heere 
mogen doen. 
 
Verwerking:   Wat doe jij binnen (of buiten) de gemeente aan weduwenzorg? 
Dagtekst:   Hand.6:1 
 
Zaterdag – diaconaat in de wereld in nood… 
Lezen:  Handelingen 11:27-30 
Zingen:  Psalm 119:63 (Ik ben Uw knecht, geef mij dan recht verstand) 
 
Diaconaat gaat verder dan de eigen kring van familie. Over de landgrenzen heen mogen wij 
onze gaven geven. Als weer de zoveelste orkaan over het Caribisch gebied loeit en 
verwoestende sporen trekt. Of als weer een andere ramp een gebied op deze aarde treft. 
Noodhulp en rampenfonds. Elke keer komen ze weer in beeld na een slag op deze aarde. In 
Paulus’ tijd was er een grote hongersnood over de gehele wereld. Een wereldwijde nood, 
waar vele magen knorren en de monden van veel kinderen niet gevoed kunnen worden. En 
weet je wat ze doen? Als het ware wordt er een Giro 555 opgericht. Een ieder van hen zendt 
iets naar de broeders die in Judea wonen. De één geeft een paar kilo meel mee, weer een 
ander voorziet in groenten, weer een ander kan een paar kippen missen. Delen wij zo in 
onze tijd? Bijvoorbeeld bij die collectebussen die telkens weer langs de deur komen? Stel, jij 
doet die deur open thuis? Mogen ze iets van jou hebben? Laat de wereldwijde nood je op het 
hart gebonden worden. Want je medemens is in nood.  
 
Verwerking: Denk na hoe jij kunt bijdragen aan de nood in deze wereld. 
Dagtekst:  Hand.11:29 
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Zondag – diaconaat in het ambt van diaken…  
Lezen:  1 Timotheüs 3:8-13 
Zingen:  Psalm 119:13 (hoe kleeft mijn ziel aan ‘t stof, ai, zie mijn nood) 
 
Daar komen ze de kerk binnen, achter de ouderlingen aan. De diakenen moeten eerbaar 
zijn, zegt Paulus. Eerlijk, niet drankverslaafd, niet op zoek naar ruzie. Met een rein geweten 
begenadigd zijn, om de ander meer te achten dan zichzelf. Nee, er moet geen kwaad 
gerucht van ze uitgaan, maar ze moeten de goede geur verspreiden. De geur van het 
Evangelie van Jezus Christus, en Die gekruisigd. Met andere woorden: zij behoren een klein 
beetje te lijken op de grote Dienaar, de Heere Jezus Christus. Begrijp je dat dit meer is dan 
collecteren en het geld van de diaconie op een goede manier besteden? Het formulier voor 
de bevestiging van ambtsdragers zegt dat ze op pad mogen gaan met ‘troostvolle redenen’ 
uit het Woord van God. Tot bemoediging van de enkeling in nood. Wie is tot deze dingen 
bekwaam? Hoe kleeft mijn (en hun) ziel aan het stof, zie mijn nood. Dan mag je een uitdeler 
zijn, namens de gemeente. Jonge vriend, zie je er naar uit om zo’n houding te hebben? 
 
Verwerking: Wat heeft het ambt van diaken jou te zeggen?   
Dagtekst:  1 Tim.3:8-9 
 
Maandag – diaconaat en de naaste…  
Lezen:  Lukas 10:25-37 
Zingen:  Psalm 119:7 (‘k Heb and’ren al de rechten van Uw mond met lust verteld) 
 
Een bekend verhaal ligt voor ons. Want een dienaar ben je ten opzichte van je naaste. Maar 
wie is je naaste? Je kent die priester. Die liep met een grote boog om die jonge man heen. 
Of wat denk je van die Leviet? We zouden zeggen, dat zijn nu de tempeldienaren van 
vandaag. Een ambtsdrager van die tijd. Ja, ook hij liep met een grote boog om die man 
heen. Hij liet hem liggen in zijn eigen bloed. Totdat die man doodbloedde. Nee, toch niet. Hij 
krijgt hulp. Van een man met een bewogen hart. Dat zal wel een ouderling of een diaken zijn. 
Nee, toch niet. Het is een verachte Samaritaan. Maar hij heeft het begrepen. Dit was 
werkelijk de diaken bij uitstek. Het mag hem wat kosten ook. Zijn tijd (want hij nam hem 
immers mee naar een herberg), zijn geld (want hij liet hem daar verzorgen) maar bovenal: 
zijn trouwe zorg vanuit zijn hart. Die beker met koud water. Zoveel gij dat een van Mijn 
minste broeders hebt gedaan, hebt gij dat aan Mij gedaan. Zo denkt Jezus erover. Jongelui, 
ga heen en doe desgelijks. 
 
Verwerking:  Wie is jouw naaste? 
Dagtekst: Luk.10:37 
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