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Augustus 2016 

Weekthema: Vrijheid 

Dinsdag  

Geroepen om vrij te zijn  

Lezen: Galaten 5: 13-15  

Ook in onze tijd kom je mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we 

sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een 

tragisch misverstand. Het geloof in Christus maakt een zondaar vrij ván de vloek van de wet. 

Maar datzelfde geloof maakt ook vrij tót het doen van de wet. Echte christelijke vrijheid kan 

nooit een springplank zijn voor een leven ‘naar het vlees’, maar ‘gevulde’ vrijheid: het belang 

van de ander zoeken. Wanneer de Heilige Geest de liefde van God heeft uitgestort in mijn 

hart, wordt de liefde het alles beheersende gezichtspunt. Dan zetten we Gods wet niet opzij. 

Het ebod is immers heilig, rechtvaardig en goed. in de wet zoals Christus die vervuld heft 

voor de Zijnen, gaat het om de liefde. Wie het belijdt: ‘Ik zet mijn treden in Uw spoor’, leert 

door de Geest in liefde wandelen in de weg van Gods geboden. De liefde is immers niet de 

vervánging van de wet, maar de vervúlling ervan. Vanuit Christus wordt de wet voor mij de 

wet van de vrijheid (Jak. 1:25). Kun jij instemmen met Psalm 119: ‘Ik doe Uw geboden 

oprecht en blij; Uw liefdedienst heeft mij nog nooit teleurgesteld?’  

 

Woensdag  

Leef in blijdschap 

Lezen:  Filippenzen 4: 1-5 

Er zijn mensen die aan het begin van een nieuwe week een ‘maandaggevoel’ hebben. 

Misschien heb jij dat ook weleens. Je kunt dan zo moeilijk aan het begin van een nieuwe 

werkweek de moed en de energie opbrengen om er weer tegenaan te gaan. En als je dan de 

oproep leest, tot twee keer toe: ‘Verblijdt u’, dan denk je: nu even niet. Of je leven is 

misschien zo vol vragen, zorgen, verdriet of pijn, dat je het onmogelijk kunt opbrengen om 

ook nog eens blij te zijn. Toch roept de apostel op tot een blijdschap ‘te allen tijde’, dat is 

altijd. En dat, terwijl hij zelf in de gevangenis zit en de gelovigen te Filippi moesten lijden ter 

wille van het Evangelie (Fil. 1:29). Hoe kan dat nu? Wel, het is een blijdschap van een 
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bijzonder karakter: in de Heere. In de omgang met de Christus mag een overvloed aan 

vreugde worden beleefd: in Wie Hij is voor een zondaar als jij. Dan zijn het niet meer de 

omstandigheden die je leven bepalen, want inderdaad, dán is er soms weinig reden tot 

vreugde. Maar dan is het de Heere Zelf, die ‘de Bron van vreugde’ is. De blijdschap van de 

wereld heeft de oppervlakkigheid van een surfplank. De blijdschap in de Heere is oneindig 

veel dieper: ze wordt opgeroepen door Zijn nabijheid. Elke dag van de week! 

  

Donderdag  

Vrij om te kiezen 

Lezen: Deuteronomium 30: 11-20 

In het leven komen we telkens voor kruispunten te staan. Momenten waarop een keus moet 

worden gemaakt. Namens de HEERE stelt Mozes het volk ook voor de keus. ‘Ziet, ik stel u 

heden voor: zegen en vloek; – het leven en het goede – de dood en het kwade’. Maar de 

HEERE geeft er een dringend advies bij: ‘Kies dan het leven! Opdat u leeft!’. Hij heeft Zijn 

volk, en ook jou, niet over voor de dood en het kwade. Wat is dan dat kiezen? Lees wat er 

volgt. De HEERE maakt het heel concreet: ‘Door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem 

te gehoorzamen en je aan Hem vast te houden. Dat is een bewogen appèl op je hart. Wees 

niet zo dwaas om te kiezen voor de dood… Want jij en ik moeten toegeven en belijden; dat 

hebben we al gedaan! Die keus is in het paradijs al gemaakt; tégen de HEERE. Dus tegen het 

leven. En vóór de dood! Wat een trouw van de HEERE dat Hij de weg van het leven bekend 

maakt door het werk van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij opent Zelf nieuwe wegen tot behoud 

van je ziel, door Zijn overmachtige genade. Bid je mee? ‘Leer mij, o Heer’, Uw weg… ‘ (Ps. 

119).  

  

Vrijdag  

Vrij om te helpen 

Lezen: 1 Petrus 3: 8-12  

Ons tekstgedeelte begint met: ‘Wees in de gemeente eensgezind’. Alle vermaningen die 

daarna volgen vallen hieronder. Eensgezindheid en eenheid is klaarblijkelijk beslissend. 

Waarom? O, dat is helder. Zoals het bij de eerste christenen was is het nog steeds: de satan 

strooit het zaad van ruzie en onenigheid overvloedig rond in de kring van Gods volk. 
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Bovendien geldt voor onze tijd als extra argument dat in onze dagen het individualisme 

hoogtij viert. Alle reden dus om beseffen hoezeer Góds Geest anders is. Die Geest werkt toe 

naar eenheid en onderlinge hulp in de kring van broeders en zusters. En dat doet Hij vooral 

door te verbinden aan de Heere Jezus. Dan is eenheid in de gemeente niet alleen een 

kwestie van gevoel. Of hulp aan de ander niet alleen een belijdenis van de mond. Maar 

vooral een zaak van de daad; een eensgezindheid die uitkomt in daadwerkelijk meeleven en 

daadwerkelijke hulp. Je zegt misschien: ‘Mooie woorden, maar wat merk ik er van in de 

praktijk?’ Laten we de vraag omkeren? Wat merken anderen aan ons?  

 

Zaterdag  

Gast-vrijheid 

Lezen: Romeinen 12: 13-14 

Overvalt je ook vaak niet een gevoel van moedeloosheid wanneer bv iemand in de 

winkelstraat je aanhoudt met de vraag om ‘jouw hulp’? Een bodemloze put denk je dan. 

Toch hoort het bij het leven uit Gods genade dat we ook onze noodlijdende broeders en 

zusters in datzelfde geloof zullen helpen. BV door het invullen van een eenmalige of 

automatische incasso en zo de hulpverleningsorganisatie te helpen met haar doel om hulp te 

bieden. Het kan op meerdere manieren. Hoe ver gaat onze gastvrijheid bv? Komt het ook 

wel voor dat we iemand in ons huis opnemen voor een tijd? Vluchteling of familielid? In 

Paulus’ dagen ging het om rondtrekkende evangelieverkondigers. Verder geeft Paulus, als 

apostel van Christus, Zijn woorden door over hoe men zijn vijanden behandelt. Zegenen wil 

zeggen: onder aanroeping van God woorden spreken waarmee je het goede voor iemand 

wenst. Maar vloeken betekent onder aanroeping van de Heere iemands ‘ongeluk’ uitroepen. 

Dat laatste heeft de Heiland nooit gedaan en dat horen wie in Hem geloven ook nooit te 

doen. Jezus heeft zelfs voor Zijn vijanden gebeden. Zo hoort iemand die Hem kent te bidden 

of de Heere verblinde mensen wil bekeren. Bidt je dat ook? Voor je vriend of vriendin? Of 

voor die kwaadsprekende collega?  

 

Zondag  

Genieten in vrijheid 
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Lezen: Prediker 9: 7-12 

Voor Prediker was het leven niet alleen ijdelheid. Als je dat leven losmaakt van God, dan is 

het één grote ijdelheid; dan zeg je met de Jeruzalemmers in Jesaja’s dagen: ‘Laat ons eten, 

drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij.’ Maar Prediker heeft het leven leren zien als 

een gave van God, Die alles in Zijn hand heeft, en met Zijn zegeningen ons omringt. Hij is de 

Gever van alle goede gaven. En daarom wekt Prediker op om dit aardse leven te zien in 

Goddelijk licht en dankbaarheid te genieten van wat God schenkt. Op een andere wijze roept 

hij ons toe: Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn! ‘Eet uw brood met vreugde, laten uw 

kleren te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.’ En dan is het motief niet 

‘Want morgen sterven wij’, maar ‘Jezus leeft’, Die aan Zijn schapen het leven en overvloed 

geeft’. Hij heeft op de bruiloft te Kana in Galilea water in wijn veranderd, teken van Zijn 

heerlijkheid. Hij biedt ons de ware levensvreugde. Hij is er voor gestorven en opgewekt. De 

dood is overwonnen. Daarom is er alle reden om op zondag met vreugde in het huis van de 

Heere te gaan en daar met lof Gods grote naam te danken voor de door Hem geschonken 

vreugde.  

 

Maandag  

Hoe vrij ben jij?  

Lezen: Johannes 8: 30-36 

Niets is heerlijker dan vrij te zijn. Misschien ben je wel vrij omdat het vakantie is. In het 

Bijbelgedeelte dat we lazen gaat het over de Zoon en de slaaf. De Zoon dat is de Heere Jezus 

Christus en de slaven zijn de Joden waarmee Jezus in gesprek is. Wij zijn nooit iemands 

slaven geweest, roepen de Joden, want wij zijn van Abraham. Toch zijn ze slaven. Dat 

hebben zij zelf niet door en dat is zo intriest. Zij leven onder een farizees juk van gebod op 

gebod en regel op regel. Dat juk noemen zij Mozes. Hun Mozes is hun trots. Hun leven zit 

vast aan eigen werken, de wet, en daarmee aan de zonde. Grote angst voor God en het 

oordeel. Wat zij niet zien is dat de aanklager bij de Vader juist die Mozes is, op wie zij 

gehoopt hebben. Want Mozes heeft van Christus geschreven. (Joh. 5:46). Wie verlost uit 

deze nood? De Zoon. Hij sterft de lage slavendood op het hout en vervult daarin de wet, 

terwijl Hij de schuld der zonde boet. Door Hem komt je er uit. Hij maakt echt vrij. Laat je 

door Hem bevrijden, dan ben je boven alles uit.  


