
De Bijbel is eerlijk 

Num. 20 : 1-13 (kerntekst : 12)  

We lezen vaak in de bijbel dat Gods kinderen niet volmaakt zijn. Ze maken fouten, en doen 

grote zonden. We lezen van Abram die uit ongeloof niet vertelde dat Sara zijn vrouw was. 

Het bekendste voorbeeld is David. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van 

mensen die oprecht de Heere dienden, en van wie we toch zonden beschreven vinden. 

Vandaag lezen we over Mozes. Hij slaat uit drift op de rots om water te krijgen voor het volk, 

terwijl de Heere had gezegd dat hij moest spreken. Ook gelooft hij blijkbaar niet dat de 

Heere het doen zal, want hij wordt gestraft voor ongeloof, lezen we in vers 12. Er klinkt een 

vraag in vers 10: zullen wij werkelijk water uit deze rots voortbrengen? Er is ongeloof en 

boosheid in zijn houding. Hij wordt er zwaar om gestraft.  

 Is dat nu een reden om te geloven dat het waar is wat er in de bijbel staat? Ja. Iedereen zou 

proberen zijn godsdienst zo mooi mogelijk voor te spiegelen. Als je in deze god gelooft, 

wordt je een beter mens. Misschien proberen we zo wel mensen te bereiken met het 

Woord. Dat dit geloof al je problemen oplost. Maar de Bijbel houdt ons de realiteit voor.   

De fouten van gelovigen worden niet weggestopt. Ze worden eerlijk beschreven, en ook de 

straf die ze ervoor krijgen.  

Tegelijk is dat een troost voor de gelovigen die nu leven. Als je elke dag weer merkt dat je 

niet zo kunt leven als God het vraagt. Zijn volk zondigde toen ook. En de Heere vergaf, in de 

weg van schuldbekentenis. Zo is Hij nog!  

 

 De Bijbel bedriegt ons niet 

Psalm 56 (kerntekst : 12) 

We horen nog wel eens over predikers die de gemeente voorhouden dat ze rijk zullen 

worden als ze de Heere zullen dienen. Alles zal voor de wind gaan. Ziekte en ongeluk zal je 

niet treffen.  In zekere zin zijn er wel aanwijzingen voor in de Bijbel. Spreuken 11 zegt ons 

dat de mensen die mild uitdelen van hun geld daar waar het nodig is, zelf ook gezegend 

zullen worden. Maar als je zelf tot die armen hoort? En dus weinig uit te delen hebt? We 

vinden ook genoeg voorbeelden van mensen die wel tegenspoed, ziekte en kruis overkomt. 

Kijk naar de profeten. Ze hadden vaak een zware taak, werden bespot en vervolgd. Wat was 

Elia terneergeslagen. Paulus had veel moeite te verduren, zelfs gevangenschap. Ook hierin is 

de Bijbel eerlijk. Wordt geen christen omdat je op een mooi en makkelijk leven hoopt! Zo 

gaat God niet met Zijn kinderen om. Omdat het niet goed voor ze zou zijn. Maakt voorspoed 

ons niet vaak lui, hoogmoedig, gemakzuchtig? Uit de praktijk blijkt dat we in tegenspoed de 

Heere vaak meer nodig hebben. Tegenspoed kan genade zijn. Daarom is het niet zo 

belangrijk wat ons allemaal overkomt, maar veel belangrijker hoe we ermee omgaan. Ga 

met alle dingen in je leven, de mooie en moeilijke, naar de Heere. We lezen in deze psalm 

over David. Hij heeft veel bestrijders. Maar wat hoor je steeds duidelijk zijn vertrouwen op 

God overal doorheen. Hij weet dat God met hem is. Dat geloof kreeg hij van God. Dat wil de 

Heere jou ook geven. Dan ben je rijker dan wanneer je alle schatten van deze aarde had.  



Profetieën komen uit 

Jesaja 53 (kerntekst : 11) 

 

We lezen in de bijbel veel profetieën, voorspellingen. Daarvan zijn heel veel dingen , soms 

eeuwen later, ook werkelijk gebeurt. Denk daar eens over na. Want dan mogen we 

verwachten dat de profetieën die nog niet vervuld zijn, ook werkelijk nog zullen uitkomen. 

Neem alleen al dit hoofdstuk. Lees rustig tekst voor tekst en bedenk hoe dit vervuld is in het 

leven, lijden en sterven van de Heere Jezus. Ongeveer 700 jaar voor Zijn geboorte werd dit al 

geschreven. In het leven van de Heere Jezus op aarde lezen we van de talloze zieken die Hij 

heeft genezen. Hij nam onze ziekten op Zich. We lezen hier al dat Hij zijn mond niet open 

doet als Hij moet lijden. En dat Hij in het graf van een rijk mens begraven zal worden. Hij zal 

bidden voor de overtreders. Dit is maar één van de vele voorbeelden van de vervulling van 

een profetie.  Veel profetieën zijn vervuld bij de geboorte van de Heere Jezus.  

Maar we lezen ook over steden die verwoest zullen worden, en over het evangelie wat de 

wereld over zal gaan. Als je let op de uitkomst van al die voorspellingen moet je belijden dat 

dit een boek is van een Goddelijke openbaring. En als je dat belijdt, kijk dan ook eens naar 

vers 11. Deze Man van smarten, die ook de Rechtvaardige is, zal velen rechtvaardig maken, 

en de ongerechtigheden van velen dragen. Dat is vervuld. Er zijn veel mensen zalig 

geworden. Maar er komt geen eind aan de vervulling van deze belofte tot de aarde ophoudt 

te bestaan. Hoor jij bij die velen? Heeft Hij jouw zonden op Zich genomen?  

Deze profetie kan nu nog in jouw leven vervuld worden. Leg er biddend je vinger maar bij.  

 

NGB artikel 5 

Geen twijfel mogelijk. 

 

We lezen in dit artikel dat de Bijbel Gods woord is omdat de dingen die voorzegd zijn, ook 

echt gebeuren. Op dit moment zien we dat onder andere in de coronapandemie. 

Epidemieën zijn voorzegd. Hier hebben we gisteren over gelezen.  

Maar we lezen in dit artikel nog iets. Wij geloven zonder enige twijfel alles wat in de bijbel 

staat. Niet alleen omdat de kerk het voor waar houdt. Maar vooral omdat de Heilige Geest in 

ons hart getuigd dat ze van God zijn. Het gaat hier over de ervaring van het hart. Gods woord 

wordt levend en krachtig genoemd. Dat voelt iemand die de Heere leert kennen in zijn hart.  

Als je in de kerk zit voel je soms dat die ene tekst precies voor jou is. En als je zelf de bijbel 

leest, of een psalm zingt, hoor je Gods stem. Hij spreekt zo persoonlijk tot mensen. Het 

betekent niet dat je een hoorbare stem hoort. Gods Geest werkt in je hart, zo krachtig of het 

een hoorbare stem is. Toen de bijbel er nog niet was, of gedeeltelijk, sprak God hoorbaar tot 

mensen. Adam, Samuel, en Saulus hoorden Zijn stem. Wij horen dat niet meer op die 

manier, maar de schapen horen wel de stem van de Herder, zegt de Heere Jezus. Mijn 

schapen, zegt Hij, horen Mijn stem. Als zij de stem van de Heere horen, weten ze dat Hij het 

is. Dat werkt de Heilige Geest. Dan weet je zeker dat de Heere jou iets zegt. Dan weet je, 



zonder enige twijfel, dat het Gods woord is. Ik hoop dat je het mag ervaren. Dat je Zijn stem 

zult horen. Want Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. 

 

Matt 7: 7-12 (kerntekst : 8) 

Hoe lees je?  

 

We lezen in dit gedeelte een prachtige tekst. Bidt en je zal gegeven worden, zoekt en je zult 

vinden, klopt en je zal opengedaan worden. In de volgende tekst wordt het bijna herhaalt. 

Het zijn drie beloften na elkaar, die ook in twee verzen na elkaar herhaald worden. Dat 

betekent dat we er niet aan hoeven te twijfelen dat het waar is. De Heere wil benadrukken 

dat Hij ons alles wil geven. Wat is  jouw ervaring? Krijg je alles wat je vraagt? Goede cijfers, 

een vriend/vriendin, geluk, gezondheid enzovoort. Het kan bijna niet anders of je weet dat 

God ons niet alles geeft wat we vragen. Dan kan de gedachte bij je opkomen dat God dus 

niet betrouwbaar is, want Hij belooft je te geven waar je om vraagt, maar Hij doet het niet. 

Hier zie je hoe gevaarlijk het is om een losse tekst te pakken. Wij gebruiken vaak losse 

teksten. Op kaarten bijvoorbeeld. Maar zo krijg je verkeerde interpretaties. Deze tekst staat  

in het verband van de Bergrede. Lees die eens goed door, vanaf hoofdstuk vijf, en schrijf 

eens onder elkaar wat de Heere daar van een christen vraagt. Ik denk dat je dan beseft: dit 

kan ik niet. Zonder U hoef ik het niet eens te proberen. Dan komt onze tekst. De Heere zegt 

dat Hij ons wil geven wat we nodig hebben als we vragen om de dingen die Hij genoemd 

heeft. Dingen die goed voor ons zijn, die ons dichter bij Hem brengen. Wij zijn vaak op 

onszelf gericht. De Heere wil dat we ook op de ander en op Hem gericht zijn. Dat gaat tegen 

onszelf in, we kunnen het niet, daarom wijst Hij de weg die we gaan moeten: vraag het aan 

Mij, en Ik zal het je geven.  

Gebruik niet zomaar losse teksten, onderzoek de context. Dan kan de boodschap weleens 

anders zijn dan je op het eerste gezicht dacht. 

 

 

Lukas 20: 9-19 (kerntekst : 17) 

De Heere geloofde het ook. 

 

Toen de Heere Jezus op aarde was, haalde hij vaak woorden uit het oude testament aan. Dat 

vertelt ons dat Hij ze kende, maar ook dat Hij ze geloofde. Hij liet de mensen zien dat die 

woorden uitkwamen waar ze bij stonden. Maar niet iedereen wilde het zien. 

In het Bijbelgedeelte van vandaag zegt Hij door een gelijkenis dat God profeten naar de 

wereld stuurde. Naar hen wilden ze niet luisteren. Dan zendt Hij Zijn eigen geliefde Zoon.  De 

mensen Hem zullen doden. Dan haalt Jezus woorden aan uit psalm 118. Het staat 

geschreven! Het gaat over Mij! We vinden het ook in Jesaja. Dat Christus een Steen des 

aanstoots zal zijn, een Grondsteen in Sion, een beproefde Steen, een kostelijke Hoeksteen. 

Later halen Paulus en Petrus deze woorden ook weer aan. Zoek de tekstverwijzingen maar 



eens op. Zo zie je dat de Bijbel een eenheid is. Oude en Nieuwe testament verhelderen 

elkaar. Ze vullen elkaar aan.  

We lezen hier ook weer zo’n eerlijke waarschuwing. Je kunt er niet omheen. Hoor jij bij die 

bouwlieden die deze Steen verwerpen? Lees vers 18 nog eens goed. Er blijft niets van je over 

als je niet in Hem geloofd. De leiders van het volk in die tijd wilden Hem gevangen nemen. Ze 

werden boos. Omdat ze niet geloofden dat Hij het was die Israel verlossen zou. Onderzoek jij 

de Schriften maar, want die zijn het die van Hem getuigen. Dat zal gezegend worden.  

 

 

 

Matt 7:24-29 (kerntekst : 24) 

Horen én  doen. 

 

Jij gelooft dat de hele bijbel waar is. Van kaft tot kaft. Heel goed.  

 De Heere wijst ons erop dat het niet genoeg is als we Zijn woorden horen, als we ze met ons 

verstand voor waar aannemen . Je moet het ook daadwerkelijk doen. Dan ben je wijs. Zijn woord wat 

je leest en hoort naast je neer leggen is dwaas. We lezen hierover ook zo duidelijk in Johannes 13 : 

17. De Heere heeft net de voeten van Zijn discipelen gewassen. Dan zegt Hij : als je deze dingen weet, 

zalig ben je als je ze doet. Dan gaat het over nederig zijn, elkaar liefhebben, jezelf verloochenen, de 

ander dienen. Echte christelijke grootheid bestaat in het dienen van anderen. En dat weten we, maar 

om het daadwerkelijk te doen, gaat vaak tegen ons gevoel in. We vinden het moeilijk om dat wat de 

Heere ons leert in de praktijk te brengen. De woorden uit de Bijbel klinken ons zo bekend in de oren. 

We weten het allemaal zo goed. Maar Jezus leert ons dat het niet genoeg is als het in ons hoofd zit. 

Leven we er ook naar? Wij vinden het fijn als anderen ons prijzen om ons werk. Al de goede daden 

die in het verborgen gedaan worden, die de mensen niet zien, die getuigen ervan dat we niet alleen 

hoorders, maar ook daders van het Woord zijn. Moeilijk hé? Denk nog eens aan de tekst van een 

paar dagen geleden: Bidt en je zal gegeven worden etc. Aanhouden in het gebed. Hij wil geven wat 

Hij van ons vraagt.  

 

 

 

 

 


