Dinsdag | Jesaja geroepen
Lezen: Jesaja 6:1-8

Stel je voor, je bent van koninklijke komaf, maar je kiest niet voor een prinsheerlijk
leven. Nee, je wordt ‘onheilsprofeet’. Niet echt een begrijpelijke beroepskeuze.
Maar zo verging het Jesaja, die zo’n acht eeuwen voor Christus leefde.

Hoe hij tot die merkwaardige keuze kwam? Hij werd geroepen en ging. Geroepen
door de Heere Zelf, de drie-enige God. Jesaja ziet Hem in een visioen, zittend op
Zijn troon, omgeven door engelen. Alles is vol van de heerlijkheid van de Heere.
Engelen bedekken vol eerbied hun gezicht, zo heilig is deze God.

En Jesaja? Hij huivert: ‘Het is met me gedaan! Ik heb de Koning gezien. En dat
terwijl ik onrein ben.” Maar kijk, die ene engel. Met een kooltje zuivert hij Jesaja
van al zijn zonden. Dan roept de Heere: ‘Wie zal Ik zenden?” En Jesaja antwoordt
en gaat.

Hij gaat in Gods naam tot een ongelovig volk. Met een boodschap van onheil voor
wie goddeloos blijft. Bekeer je, heb berouw, vertrouw op de Heere. Een
onheilsprofeet. Maar ook een profeet van Gods genade, voor wie op Hem wacht.

En jij? Huiver je bij het zien van deze heilige God? Ook nu nog wil Hij zondaren
reinigen. Ook nu nog klinkt de boodschap van Jesaja. Gehoorzaam de Heere, ga in
Zijn weg!

Om te doen: Probeer eens voor je te zien wat Jesaja gezien heeft. Begrijp je zijn
reactie? Hoe zou jij reageren?



Woensdag | Een liefdeslied
Lezen: Jesaja 5:1-7

Dat klinkt goed! Eindelijk heeft die profeet eens een mooie boodschap. Het volk
luistert goed naar het lied dat Jesaja zingt. Een liefdeslied, over een bruid, de
wijngaard, en bruidegom, de wijngaardenier.

Met liefde heeft de wijngaardenier in zijn wijngaard gewerkt. De grond omgespit,
stenen verwijderd en de allerbeste wijnstokken geplant. Er komt een wachttoren,
een wijnpersbak en om de tuin heen een muur. Alles wat hij kon doen, heeft hij
gedaan. Nu is het wachten op de oogst, de druiven.

Maar dat valt tegen, er komen wilde, onrijpe druiven. Nutteloos! De wijngaardenier
Is teleurgesteld. Heeft hij hiervoor zo hard gewerkt? Zijn besluit staat vast: hij laat
de wijngaard aan zijn lot over.

Jesaja zingt het volk toe: jullie zijn die wijngaard! De Heere heeft als
Wijngaardenier alle zorg en liefde aan jullie besteed. En nu? Geen vrucht! Geen
geloof, geen bekering. Daarom zullen jullie in ballingschap gaan.

Hoeveel zorg heeft God aan jou besteed? Is er al vrucht in de wijngaard van jouw
leven? Leer van Jesaja’s lied dat een wijngaard zonder vrucht niet zal blijven

bestaan. Maar als je blijft in de ware Wijnstok, Jezus, zul je vrucht dragen!

Om te lezen: Lees Johannes 15:8. Wat is het doel van vrucht dragen?



Donderdag | Van woestijn tot bloemenzee

Lezen: Jesaja 35:1-10

De woestijn zal bloeien als een roos, en de steppe zal jubelen en juichen,
want het levend water van Gods Geest maakt dorstig land tot waterbronnen.

Dor en doods, snikkend heet, zonder schaduw, zonder water. In een woestijn zie je
weinig tekenen van leven. Wat bijzonder dan, dat Jesaja spreekt over een woestijn
die vol is van de prachtigste bloemen. VVan woestijn tot bloemenzee. Je hoort die
eens zo dorre plaats juichen en jubelen.

Hoe is dat mogelijk? Door de Heere, door Zijn Geest. Hij is het Die levend maakt,
Die leven geeft. Aan Juda, dat er zo doods bij ligt. Er is hoop, want de Geest maakt
levend! Wees sterk, vrees niet, want God komt. Met Zijn oordeel voor de vijand,
maar met verlossing voor Zijn volk.

En als Hij komt, gebeuren er wonderen. Blinden zien, doven horen en zij die stom
waren, zullen juichen. Juichen tot Gods eer. Doe jij dat ook al? Omdat Hij
wonderen heeft gedaan. Voor hét wonder, de verlossing door de Heere Jezus
Christus. Er is hoop, want deze God kan zelfs de dorre woestijn laten bloeien en
juichen. Zing je het mee?

Sta op, Sion en juich, want de Heere heeft u verlost;
want de lamme zal springen als een hert en de stomme zal jubelen en juichen.

Om te danken: Bedenk eens drie wonderen die de Heere gedaan heeft voor jou, en
dank Hem daarvoor.



Vrijdag | God geeft kracht
Lezen: Jesaja 40:25-31

Weet God wel van mijn problemen af? Ziet de Heere mij wel? Misschien herken je
deze vragen. Het zijn in ieder geval vragen die het volk Israél in ballingschap
stelde. Weet de Heere wel van ons af? Of is onze weg voor de Heere verborgen?
Zou Hij in Babel nog wel naar ons om willen zien?

‘Kijk eens omhoog’, zegt de Heilige God. ‘Ben 1k soms met iemand te vergelijken?
Zie je de hemel, de ontelbare sterren aan de lucht? Ik heb ze gemaakt, Ik ken ze
allemaal, niet één ontbreekt er. Denk je dan dat Ik jullie nood en zorgen niet zie?
Weet je niet dat Ik de eeuwige God ben, de Schepper van de hele wereld? Ik raak
nooit vermoeid of uitgeput. Niets ontgaat Mij.’

De Heere is almachtig, Hij heeft alle macht en kracht. En het wonderlijke is, dat Hij
die kracht ook uit wil delen. Wie het van Hem verwacht, geeft Hij nieuwe kracht.
Zoveel kracht, dat je kunt lopen zonder moe te worden.

Troost voor een volk in ballingschap. God belooft nieuwe kracht aan mensen die
moe en slap zijn. Troost, ook voor jou. De Heere weet van je af, van je zorgen en
problemen. Hij is de

Heilige, met niemand te vergelijken. Verwacht het van Hem, en je zult je vleugels
uitslaan als een arend, je zult lopen en niet moe worden.

Om te doen: Lees en zing Psalm 130:3.



Zaterdag | Alles wordt nieuw
Lezen: Jesaja 65:17-25

Als je schoenen oud en versleten zijn, ben je aan nieuwe toe. Je kunt ernaar uit zien
dat oude dingen vervangen worden door nieuwe. Nieuw betekent meestal ook
mooier en beter. Dat geldt zeker voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die de
Heere belooft. Het zal veel mooier en beter zijn dan de oude, huidige aarde. Op die
nieuwe aarde wordt zelfs niet meer gedacht aan het oude. Het oude zal voorbij
gaan, God maakt alles nieuw.

Jesaja mag het profeteren, als boodschap van hoop. Kenmerk van het nieuwe dat
God maakt, is de vreugde. Alles en iedereen zal blij zijn, tot in eeuwigheid! Er is
ook geen reden meer om verdrietig te zijn, want alles is goed, volmaakt goed. De
Heere is er, Hij antwoordt al voordat Zijn volk Hem iets vraagt. En kijk die dieren
eens, paradijselijk ligt de wolf naast het lam.

Toekomstmuziek? Jazeker. Maar dichterbij dan je denkt. En ook zekerder dan je
denkt. Op het moment dat Jezus terugkomt, zal deze profetie in vervulling gaan.
Een heerlijk vooruitzicht? Of maakt het je onrustig? Als er nu in je leven nog niets
‘nieuw’ geworden is, pas je niet op die nieuwe aarde. Maar met een vernieuwd hart
en leven ga je uitzien naar het moment dat alles nieuw wordt.

Vraag: Herken je de troost waar vraag en antwoord 58 uit de Heidelbergse
Catechismus over spreekt?



Zondag | Jeremia geroepen
Lezen: Jeremia 1:4-12

De Heere kende je al voordat je geboren werd, en Hij weet nu al hoe je leven zal
verlopen. Kijk maar naar Jeremia. VVoordat hij op deze wereld kwam, had God hem
al geheiligd. Toen al was bij Hem bekend dat Jeremia profeet zou worden.

Jeremia leefde in de 7e en 6e eeuw voor Christus, tot aan het begin van de
ballingschap. Op jonge leeftijd wordt hij tot profeet geroepen. Hij ziet het niet zo
zitten, hij is nog zo jong. Maar dat is voor de Heere geen argument, Hij zal immers
met Jeremia meegaan. Meer nog, Hij zal de woorden geven die Jeremia moet
spreken. Als profeet hoeft hij Gods woord alleen maar na te spreken.

Geen gemakkelijke taak trouwens. Jeremia heeft het er maar wat moeilijk mee
gehad. De boodschap die hij brengt is vooral een oordeelsaankondiging. In vers 10
lees je vier keer van een woord dat op afbreken, vernietigen wijst, oordeel dus.
Slechts twee keer wordt een opbouwend woord gebruikt, een boodschap van
genade. Het volk is dan ook niet zo blij met Jeremia. Er komt veel tegenstand op
zijn prediking, Jeremia belandt zelfs in de gevangenis.

Toch gaat hij door. Omdat de Heere doorgaat met Zijn werk. Lees maar in vers 12:
God waakt over Zijn woord om dat te doen. Wat een bemoediging!

Stelling: Je bent nooit te jong om met anderen over de Heere te spreken.



Maandag | De linnen gordel
Lezen: Jeremia 13:1-11

Je zou maar een dergelijk opdracht krijgen... Iets waarvan je echt het nut niet
inziet. Zou jij eraan beginnen? Maar ja, als het nu een opdracht van de Heere is...

Zoiets kan Jeremia wel gedacht hebben. Hij heeft de opdracht gekregen een linnen
gordel te kopen en om zijn middel te binden. Zodat iedereen het kan zien. Maar dan
moet hij de gordel in een rots opbergen. Waarom? Jeremia weet het niet, maar hij
gehoorzaamt. Na een tijd zegt God hem dat hij de gordel weer op moet halen. De
gordel is helemaal vergaan. Hij kan niet meer gedragen worden. Nutteloos.

De Heere maakt hem en het volk duidelijk wat dit betekent. De gordel staat
symbool voor het volk Juda. Net zoals een gordel dicht op het lichaam zit, is Juda
verbonden met de Heere. Een dergelijk nauwe band bestaat er tussen God en Zijn
volk. Maar, het volk zal worden als die gordel: nutteloos, onbruikbaar. \WWaarom?
Omdat ze niet dicht bij de Heere blijven. Ze luisteren niet naar Hem, maar dienen
andere goden.

Een bijzondere opdracht, met een aangrijpende boodschap. Wat zal het volk
gedacht hebben toen ze die onbruikbare gordel zagen en de boodschap hoorden?
Wat denk jij als je dit hoort? Ben jij zo verbonden met de Heere, als een gordel om
het lichaam?

Om over na te denken: Zoals een mooie riem een sieraad is, is een gelovige een
sieraad voor de Heere.



