Maart 2017

Weekthema: Van generatie op generatie
Maandag

Doorgeven

Lezen: Psalm 78: 5-11

Als je een oud familiefotoalbum aan het bekijken bent, wil je best weten wie het allemaal zijn
die op die oude foto’s staan. Je wilt dan meer weten over het wel en wee van je familie.
Voor de dichter Asaf ligt dit niet anders. Als hij het fotoboek van de geschiedenis van Israél
aan het bekijken is, wil hij ook graag de volgende generatie daarin betrekken. Ook de nieuwe
jonge generatie moet weten wie God is en wat Hij heeft gedaan in heden en verleden. Die
boodschap moet worden doorgegeven. Doorgeven, met de bedoeling dat ook een nieuwe
jonge generatie hun hoop, verwachting en vertrouwen op God zou stellen. Doorgeven is de
eigenlijke zin van de christelijke opvoeding. Alleen bij dat doorgeven mag men ook eerlijk zijn;
de zwarte bladzijden uit het familiealbum zijn misschien niet direct een voorbeeld. Daarin
moet een nieuwe generatie niet volgen. Maar deze bladzijden kunnen ons wel leren te leven
naar Gods wil. Daarbij mogen we veel zien op de Heere Jezus. Hij leefde op deze aarde en was
volop betrokken bij het dagelijks leven en vond toch tijd om helemaal bij Zijn Vader in de
hemel te zijn. Hij geeft namelijk ook vandaag les door Woord en Geest. Van wie in jouw
omgeving mag jij weten dat hij of zij Zijn onderwijs doorgeeft?

Dinsdag
Generatiekloof?

Lezen: Richteren 2: 6-10
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Mijn opa’s (beiden predikant) heb ik nooit gekend. Dus kon ik niet uit hun eigen mond het
verhaal van hun leven horen en hoe de geestelijke en kerkelijke situatie in die jaren was.
Gelukkig heeft de tussenliggende generatie die leegte opgevuld. Vandaag hoor je vaak over
een ‘generatiekloof’; ouderen begrijpen en volgen de tieners en ‘trends’ niet meer. En als
jongere heb je niet zoveel op met het ‘vroeger’ waarover ouderen vaak spreken.
In deze verzen wordt zo’'n ‘leegte’ onthuld: gedurende het leven van Jozua en zijn jongere
tijdgenoten bleef Israél nog op de goede weg. In persoonlijke verhalen waren de daden,
beloften en eisen van de Heere doorverteld. Maar als die oog- en oorgetuigen zijn
weggevallen, stopt het verhaal. Zijn ouderen nalatig geweest dat door te geven? Was er bij de
jongeren geen belangstelling voor? Had met het te druk met het ‘nu’ en werd over ‘vroeger’
de schouders opgehaald? Nooit mag de geschiedenis van Gods daden en de betekenis van Zijn
verbond in het vergeetboek raken. Voor ouders, grootouders en voorgangers ligt hier een
mooie, nodige en verantwoordelijke taak. Hoe kun jij helpen dat Gods daden en Zijn Woord
doorgaan naar een volgende generatie? Durf je ernaar te vragen?

Woensdag
Zaaien en maaien
Lezen: Galaten 6: 7-10

Het is een zaak van de hoogste ernst op welke manier we leven: persoonlijk, in de kerk en
daarbuiten. Christelijke vrijheid betekent niet: volg nu je eigen verlangen maar na. De manier
waarop we leven vergelijkt Paulus met zaaiwerk. Dat zaaiwerk staat onder het grote voorteken
van de oordeelsdag. En weet wel: de Heere, Die straks zal rechtspreken, laat zich door ons niet
om de tuin leiden. Wie niet in oprechtheid voor de Heere leeft, daagt Hem uit. Dat kan nooit
goed aflopen. Immers: we zullen straks maaien wat we hier gezaaid hebben. Wie op de akker
van zijn zelfzuchtige ‘ik’ zaait, zal het eeuwige verderf oogsten. Bijvoorbeeld: door
haatdragendheid in je hart toe te laten, boosheid toe te laten, onreine gedachten vrij spel te
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geven, slecht gezelschap op te zoeken, ons hard op te stellen. Elke keer dat we dat doen zijn
we bezig in het vlees te zaaien. Maar ook omgekeerd: wanneer we de omgang met de Heere
zoeken, biddend met Zijn Woord bezig zijn, de overeenkomst met kinderen van God beleven
en goed doen anderen, zaaien we in de Geest. Doet jij dat? Bid dan om er niet in te verslappen,
maar om het vol te houden. ‘Leer mij in de oogst geloven, waarvoor ik nu bezig ben door te
zaaien.’

Donderdag
Van generatie op generatie
Lezen: Psalm 90: 1-6

Mozes heeft tweederde van zijn lange leven in woestijnen tussen Egypte en Israél
doorgebracht. Hij weet wat uitzichtloze wegen zijn, in gloeiende hitte met kwellende dorst,
door wolken van stof. Hij weet wat de reis door het leven betekent. In de woestijn heeft hij
ook ontdekt hoe afhankelijk een mens is alle menselijke overmoed is daar van hem afgevallen.
Uiteindelijk heeft Mozes maar één houvast overgehouden: de Heere bleef zijn Toevlucht van
geslacht tot geslacht. Mozes heeft geleefd onder een wegstervend volk waarvan een hele
generatie niet het beloofde land mocht ingaan. Alleen bij de Heere Die van geslacht tot
geslacht Dezelfde bleef kon hij schuilen. Door de tegenslagen in het leven, weet Mozes zich al
meer en meer aan zijn God verbonden. Daarom wil hij ons wijzen op Wie God is. Mozes vraagt
het ons te midden van de graven in de woestijn: geslachten gaan, geslachten komen; ben jij
in Gods ontferming opgenomen? Is dat je enige houvast vandaag, waar of wie je ook bent?
Die God blijft in Christus gisteren en heden Dezelfde, van generatie op generatie!

Vrijdag
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Een geweldige taak
Lezen: Johannes 17: 15-19

Gelovigen hebben een geweldige taak in deze wereld. Dat is de reden dat de Heere Jezus niet
bidt of de Vader hen uit de wereld wil wegnemen. Hun plaats is juist in de wereld. Jezus bidt
of de Vader hen wil bewaren voor de boze en hen wil heiligen in de waarheid. ‘Heiligen’
betekent: afzonderen. Enerzijds is dat afzonderen van de zondige wereld. Daar moeten wij uit
losgemaakt worden. De zonde moet worden weggenomen uit ons leven. Anderzijds is dat
afzonderen tot de dienst van God in de wereld. Jezus heeft Zichzelf geheiligd. Hij hield Zichzelf
afgezonderd van de boze en wijdde Zichzelf aan de dienst van God. Die dienst bestond voor
Hem uit het offeren van Zichzelf tot een volkomen verzoening van de zonden, zodat Gods
kinderen geheiligd zouden worden. Dit is de waarheid van het Woord van God. Wie zich in het
geloop op Christus richt deelt in de verzoening. Wie dat leert verstaan, krijgt ook oog voor de
ander in de wereld die nog niet gered is. Die weet zich door God gedrongen om anderen deze
blijde boodschap door te geven, opdat ook zij gered worden. Ja, gelovigen hebben een
geweldige taak in de wereld!

Zaterdag
Gij zult ze uw kinderen inscherpen!
Lezen: Deuteronomium 6: 1-12

‘Hoor Israél!l De Heere onze God is een enig Heere!” Deze belijdenis is het volk op de lippen
gelegd, het zogenaamde ‘Sjema’. Nee, niet als een zaak van de mond alleen: ‘Gij zult de Heere,
uw God, liefhebben met uw hele hart!” En waarvan het hart vol is, daarvan stroomt de mond
over. Allereerst tegenover degenen die het dichtst bij je staan. De waarheid van God moet het
volgende geslacht ingeprent worden. ‘U zult ze uw kinderen inscherpen!’, zo luidt de opdracht.

zsli2lickic 1



Vanuit het eigen hart, gericht op hun hart. Opdat ook zij het weten dat de Heere God is. Hij en
geen ander! Mozes geeft het gebod van de Heere in alle concreetheid door. Je zult daarover
spreken wanneer je in je huis bent, maar ook als je onderweg bent. Bij het naar bed gaan en
bij het opstaan! In één woord: te allen tijde, bij alle gelegenheden en op alle plaatsen. Met
woord en daad. Want uw getuigenis moet in overeenstemming zijn met uw levensweg. De
Heere is het waard. En de kinderen zijn het waard. ‘Komt kinderen, hoort naar mij. Neemt
mijn getrouwe raad in acht!’ (Ps. 34)

Zondag 3 januari
Gods werk zichtbaar laten zijn
Lezen: Johannes 9: 1-5

Jezus is ternauwernood aan de stenigingsdood ontsnapt of Zijn aandacht is gericht op een
mens in nood. Jezus zag de man, die vanaf zijn geboorte door blindheid gehandicapt is
geweest. Aandacht, gespannen, bewogen aandacht. Ook de discipelen hebben aandacht voor
de stumper, maar dan meer gericht op de theoretische achtergrond. De vraag naar het
waarom van dit geval houdt hen bezig. Is er verband tussen ziekte en zonde? Wie heeft de
schuld? Een vraag van alle plaatsen en tijden. Hoe komt het toch? Jezus ziet het anders. Hij
ziet een mens in nood. Levensgroot en levensecht. En dan niet praten, niet theoretiseren,
maar handelen, helpen. Werken zolang het dag is. Als Hij straks in het graf ligt valt er niet meer
te werken. Hij is gekomen om de werken van de Vader te doen en daarin de Vader te laten
zien. Het licht der wereld laat Hij schijnen in onze nood, opdat wij door het geloof in Hem de
Vader verheerlijken (prijzen). Hoe kun jij Gods werk in je leven zichtbaar laten zijn?
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