
1 Petrus 2 : 1-5 (kerntekst vers 3) 

…want Hij is goed. 

 

Vandaag worden we gewaarschuwd voor allerlei zonden. Dat lees je in vers 1. Leg je hart er maar 

naast. Het is goed om elke dag met Gods woord in je hand je hart te onderzoeken. Het kan haast niet 

anders of je komt dan vanzelf tot belijdenis van je zonde, en gaat vragen om vergeving. Hoe is het in 

mijn leven met de zonden die hier genoemd worden? Petrus roept op om die zonden af te leggen. 

Dat roept ons op tot actie. Je kunt niet zeggen: ik ben nu eenmaal zo. Of: iedereen doet het. Als 

christen word  je opgeroepen een uitzondering te zijn. Niet meedoen aan de zonden die “ iedereen” 

doet. We worden erop gewezen dat het Woord het middel is om te groeien in geloof, waardoor we 

kunnen strijden tegen die zonden. Tenminste, klinkt het in vers 3, als je geproefd hebt dat de Heere 

goedertieren is. Daar draait het om. Je kunt in eigen kracht je leven wel een beetje oppoetsen, de 

buitenkant mooi maken en netjes leven. Maar daarmee is het niet automatisch goed tussen de Heere 

en jou. Weet jij uit ervaring dat de Heere goed is? Heb je gemerkt dat er bij Hem veel genade is voor 

iemand die het elke dag weer verprutst? Als dat niet zo is, moet dat het belangrijkste worden in je 

leven. De weg die je dan moet gaan staat in vers 4. Kom naar Hem toe! En verder: wie in Hem 

geloofd zal niet beschaamd worden. Petrus heeft de goedheid van de Heere ervaren. Toen hij 

gezondigd had door Zijn Heiland te verloochenen, liet de Heere hem niet vallen. Zo mogen alle 

gelovigen ervaren hoe groot de genade is. Dan is het elke dag dankdag.  

 

1 Petrus 2: 6-10 (kerntekst : 9b) 

Geestelijke offers. 

 

Het kan zijn dat het jouw vraag is of je werkelijk die goedheid van de Heere ervaren hebt waar het 

gisteren over ging. Geloof je echt in Hem?  Dat is vaak een strijd. Misschien kan dit je helpen. Er staat 

in vers 7: voor u die geloofd is Hij kostbaar, dierbaar. Als je in Hem geloofd weet je met heel je hart 

dat Hij het meest waard is van alles op deze aarde. Je kunt het omdraaien. Is Hij kostbaar voor je? 

Gaat je hart naar Hem uit? Dan geloof je in Hem. Dan blijf je jezelf verwonderen over Zijn goedheid. 

Dat Hij steeds weer naar jou omkijkt en voor je zorgt, terwijl je Hem steeds weer de rug toekeert en 

je eigen gang gaat. Je ontdekt steeds weer die zonden in je hart die in vers 1 aan de orde kwamen. 

Maar Hij laat je niet vallen. Als je niet in Hem gelooft erger je jezelf aan Hem. Dan wil je niet uit 

genade zalig worden door een gekruisigde Jezus. Hij is waardeloos voor je. Je verwerpt Hem. Dat kan 

ook op een vrome manier. Door te proberen met een goed leven iets af te betalen van je grote 

schuld. Maar Hij wil zo graag een volkomen Zaligmaker voor je zijn. Ga de weg naar Gods Zoon, die 

verlossing voor zondaren verdiende. Dat volk van God, lezen we in vers 9, heeft als taak om Gods lof 

te verkondigen aan anderen. Hij die mij riep uit de donkerheid van mijn zondige leven tot het licht 

van Zijn grote genade, is het waard om geprezen te worden. De dankbaarheid in je hart zorgt ervoor 

dat je zoekt om Zijn Naam groot te maken. Dat is een van de geestelijke offers waar het in vers 5 over 

gaat. Dan ga je leven uit dankbaarheid.  

 

Psalm 65 (kerntekst :12) 

Zoveel redenen. 

 

Een bekend dankdaglied. Zo zou je deze psalm kunnen noemen. Wat spreekt David hier duidelijk 

over redenen waarom God alleen alle eer en dank toekomt. Een reden is omdat Hij het gebed hoort.  



Een andere omdat David omkwam in zijn ongerechtigheden en mocht ervaren dat de Heere die 

verzoent. Uit genade. Ook dat we geestelijk voedsel mogen ontvangen in Gods huis. Er staan nog veel 

meer redenen in deze psalm waarom elke dag in ons leven dankdag kan zijn. Probeer er nog wat te 

vinden. We lezen dat zelfs de velden en dalen juichen en zingen om Gods goedheid. Hoe kunnen wij 

achterblijven?! Heb jij niet ervaren dat de Heere goed is? Weet je niet of Hij je zonden vergeven 

heeft?  Kijk eens naar je leven. Zijn er echt geen dingen om voor te danken? Heeft de Heere geen 

goede dingen overgelaten? Je leeft nog. Je mag Gods woord horen en lezen. Dat is al genoeg reden 

om Hem te danken. Want zo laat Hij weten: Ik wil je dood niet, maar Ik zoek ook jouw behoud!  

Als je nadenkt Wie God vandaag nog voor jou wil zijn  omdat Zijn Zoon Jezus stierf voor zondaren, 

dan kun je niet anders dan danken. Loof, Loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. En tegelijk 

bidden, of Hij ook jou wil redden. Dan word je zelf klein, omdat je weet dat er zoveel ongerechtigheid 

in je leven is. En God wordt heel groot, omdat Hij zo goed is dat Hij naar het gebed van een zondig 

mens wil horen.   

 

1 Kronieken 29:10- 16 (kerntekst 14b) 

De collecte. 

 

De dankdagcollecte. Geef jij daar ook wat aan? Het gaat niet alleen om de hoogte van je bijdrage. Dat 

lezen we duidelijk in de geschiedenis van de Heere en het penninkje van de weduwe. Daar blijkt dat 

het op je hart aankomt. In dit hoofdstuk vertelt David hoeveel hij geeft voor de tempel die straks 

door Salomo gebouwd zal worden. Heel veel. Dan kan hij ook vragen of het volk wil bijdragen. Zij 

geven ook heel veel. We lezen dat ze het met blijdschap deden. Niet gedwongen. Ze wilden het graag 

doen voor de dienst van de Heere. Dan volgt een dankgebed van David. Hij ziet die enorme berg 

goud, zilver, edelstenen, hout en ijzer liggen. Hij wordt er stil van en klein onder. Het valt op dat hij 

niet het volk bedankt, en zichzelf prijst. Hij bezingt Gods grootheid en Zijn heerlijke naam. Hij erkent 

dat het allemaal van de HEERE is. Hij heeft hen gezegend met veel goederen, en nu mogen ze het 

teruggeven. Omdat Hij hun hart bereid heeft gemaakt. Mogen wij ook zo dankdag houden? De Heere 

teruggeven van de gaven die we van Hem kregen. Misschien ben je er trots op dat je zoveel hebt 

verdiend. Je werkt hard, hebt een bijbaantje, en probeert te sparen. Dat is goed. Maar bedenk Wie 

jou de kracht gaf om dat te doen. Daarvoor komt Hem de eer toe, en mag je wat teruggeven van wat 

Hij jou gaf. Moeilijk? Bid om een hart dat blijmoedig en vrijwillig geeft voor Hem.  

 

Kolossenzen 3: 12-17 (kerntekst : 15) 

En wees dankbaar.  

 

Weet jij nog waar je om gebeden hebt met biddag? Voor veel gemeenten was dat de laatste keer dat 

we met elkaar in de kerk zaten. Daarna kwamen er beperkingen. Niet, of met een paar mensen naar 

de kerk. Niet zingen. Thuis luisteren. Er is vast gebeden of de pandemie ingedamd mocht worden. Of 

we er niet ziek van zouden worden. Op dit moment liggen de ziekenhuizen weer vol en worden de 

maatregelen steeds strenger. Pas zei iemand:” het is goed dat dingen schuren”. Het mondkapje 

herinnert ons er steeds aan dat er iets aan de hand is en dat we niet mogen zingen is erg. Dat 

moeten we blijven voelen, want de Heere wil ons hiermee iets zeggen. Bekeer je tot Mij! Dit leven 

moet niet je hoogste doel zijn. Ook deze crisis is een roepstem. Verhard je niet maar laat je leiden; 

tot Hem! Maar nog een keer die vraag: waar bad jij om? Weet je het nog? Wij zijn zo vergeetachtig, 

maar ook vaak oppervlakkig en uit gewoonte bezig met het gebed. Ook met onze dank. We vergeten 



al snel te danken als de Heere geeft waar we om gebeden hebben. We zijn zo ondankbaar. We kijken 

vaak naar de dingen die we niet hebben. Lees deze verzen nauwkeurig. Het gaat hier over hoe we 

met elkaar om moeten gaan. Niet kijken naar wat je niet hebt, of letten op wat die ander niet heeft. 

Maar dankbaar zijn voor wat je wel hebt (tel je zegeningen) en wat de Heere geeft in die ander. 

Dankbaarheid bewaart voor veel zonden.  

 

Klaagliederen 3: 19-26 

Elke morgen nieuw!  

 

Klaagliederen. Daar denk je niet direct aan als het om dankbaarheid gaat toch? Er wordt veel in 

geklaagd, en het gaat over lijden en verdriet. Toch lezen we hier ook over hoop. Waarom kan er hoop 

zijn? Omdat de Heere goedertieren is. Zijn barmhartigheid is er nog steeds. En wat is dat een wonder 

voor Jeremia. Ook voor jou? Want wij hebben het er bepaald niet naar gemaakt. Net zo min als 

Israel. Wij geven God alle reden om Zich van ons af te keren. Maar omdat Hij zo goed  en barmhartig 

is, kan en doet Hij dat niet . Die goedertierenheden van de Heere zijn er elke morgen weer. Zie je dat 

in je eigen leven ? We vinden het zo gewoon dat we elke dag weer wakker worden, dat het licht 

wordt,dat we mogen gaan doen wat onze taak die dag is. Dat je hart nog klopt en je adem krijgt. Sta 

er eens bij stil dat het Gods goedheid en trouw is. Elke morgen weer. Het wil ook zeggen dat elke dag 

een nieuw begin is. God geeft je weer een kans. Begin de dag met Hem, dank Hem voor de nieuwe 

dag die Hij geeft, en vraag of Hij met je mee gaat. Dan wordt het een goede dag, ook als je moeite, 

pijn of tegenslag ervaart. In al die dingen kun je dan toch Gods trouw en goedheid opmerken. Want 

Hij kan vrede in je hart geven midden in de nood. De Heere is goed voor wie Hem verwacht. Voor wie 

in Hem geloofd en zo alles van Hem verwacht.  

 

 

Psalm 116 ( kerntekst : 17) 

Het derde stuk. 

 

Die kennen we wel. Ellende, verlossing en dankbaarheid. In de catechismus staat boven het derde 

deel: “Van de dankbaarheid, die men God voor de verlossing schuldig is”. Je zou kunnen denken dat 

wij iets terug moeten doen, omdat Christus  alles voor ons heeft gedaan. Nu moeten wij aan het 

werk. Zo is het niet. Iemand die verlost is door Christus van zijn zonde, heeft Hem lief gekregen. Als je 

van iemand houdt, doe je uit liefde dingen voor diegene. Psalm 116 leert ons hier wat over.  God heb 

ik lief, want Hij hoort mijn stem. Wat zal ik Hem vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? Ik 

zal Zijn naam aanroepen, en een offer van dankzegging brengen.  De Heere geeft dit leven uit 

dankbaarheid door Zijn genade. Je kunt het niet zelf. Want je blijft een zondaar. En zelfs de goede 

werken die we doen zijn met zonde bevlekt. We kunnen nooit volmaakt voor Hem leven. Daarom 

wordt het gebed het belangrijkste stuk van de dankbaarheid genoemd. Het gebed is ook een van de 

geestelijke offers, waar het eerder deze week over ging. Dankbaarheid betekent niet God iets geven, 

maar alles van Hem ontvangen, belijden dat alles bij Hem vandaan komt. Dankbaarheid is dat je je 

hart naar de Heere keert, en van genade leert leven.  


