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Een nieuw begin 
 

De schepping van hemel en aarde 

Genesis 1:1-10 

 

God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een 

wijsheid zien we in al die mooie schepselen die Hij schiep! Met de hemel bedoelt de Bijbel hier niet 

de plaats waar God woont. Het gaat hier over het heelal met daarin de zon, maan en sterren. Op de 

eerste dag maakte God het licht. Maar op de vierde dag heeft Hij zon, maan en sterren gemaakt. 

Toen werd het licht dus pas verbonden aan de zon als lichtdrager. Ook daarin blijkt dat God 

almachtig is.  

 

De aarde is als een mooi huis, door God gemaakt en ingericht. Alle planten en dieren heeft Hij 

geschapen. In dat huis mag de mens wonen. Waarom heeft God alles gemaakt? God heeft dat 

gedaan omdat Hij door Zijn schepping gediend wil worden. Zo belijdt artikel 12 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis het.  

 

Het is verdrietig dat er door de zonde zo veel stuk is. Denk jij er wel eens over na dat al het lijden 

door de zonde is ontstaan? Vind je het dan ook zo’n groot wonder dat Christus is gekomen? Door 

Hem is er herstel voor de schepping. Ook in jouw hart wil Hij herstel geven! Dan mag je eenmaal het 

herstel van Gods schepping zien. Daar zal Christus in met middelpunt staan. Alles en iedereen zal 

Hem dan eren. Verlang jij daarnaar? 
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De schepping van de mens 

Genesis 1:26-31 

 

Op de zesde dag schept God de mens als kroon op de schepping. Adam mag in het paradijs wonen. 

Hij moet die mooie hof bewerken en verzorgen. God geeft de mens verantwoordelijkheid over Zijn 

schepping. Die verantwoordelijkheid hebben jij en ik nog. Ondanks het feit dat er door de zonde 

zoveel gebrokenheid is in de schepping. 

 

Adam is anders dan de dieren. Wij mensen zijn geschapen naar het beeld van God. Dat is niet een 

lichamelijk beeld. Het gaat over innerlijke eigenschappen. In antwoord 6 van de Heidelbergse 

Catechismus kun je dit lezen. Mensen hebben verstand om God te kennen. En mensen weten van 

onderscheid tussen goed en kwaad. Ook is er een besef ingeschapen dat er een God is, Die onze 

toewijding wil. We noemen die eigenschappen: kennis, gerechtigheid en heiligheid.  

 

Door de zonde is dit beeld in ons stuk. Er zijn nog wel wat overblijfselen van. Heidenen aanbidden 

afgodsbeelden omdat ze beseffen dat er een God is. Jouw geweten spreekt als je iets verkeerds doet. 

Van nature vereren wij allerlei afgoden. Misschien vereer jij een popster of sportster. God wil jouw 

hart hebben. Hij heeft daar recht op, want Hij is jouw Schepper. Hij wil jou redden en gelukkig maken 

door het levende geloof in de Heere Jezus Christus. 
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De schepping van man en vrouw 

Genesis 2:18:-23 

 

Adam geeft alle dieren een naam. Zelf heeft hij niemand die bij hem past. God zegt: Het is niet goed 

dat de mens alleen is. Daarom maakt God een vrouw, Eva. Zij past echt bij Adam. Adam is gemaakt 

uit het stof van de aarde. Eva is gemaakt uit een rib van Adam.  

 

Niet uit zijn voet. Ze mag niet door hem vernederd worden. Mar is ook niet uit zijn hoofd gemaakt en 

mag ook niet over hem heersen. Eva is gemaakt uit zijn zijde, om naast hem te staan. Man en vrouw 

zijn verschillend. Vind je het niet mooi dat ze zo elkaar kunnen aanvullen? Iedere heeft een eigen 

taak en andere gaven. De man is het hoofd. Hij moet de eerste verantwoordelijkheid willen dragen. 

 

In het huwelijksformulier lees je drie bedoelingen voor het huwelijk. Als man en vrouw moeten je 

elkaar trouw helpen. Ook in de eeuwige dingen van God en je ziel. Ten tweede kan God de 

kinderzegen geven. Kinderen zijn bedoeld om voor God op te groeien. Het gezin behoort een veilige 

plaats te zijn. Ten derde behoren de seksuele verlangens binnen het huwelijk vervuld te worden. Zo 

zullen man en vrouw met een goed geweten leven. 

 

Wat heeft God alles met wijsheid gemaakt! Maar wat is er hierin veel gebrokenheid door de zonde! 

Bid of God jou een gelovige man of vrouw wil geven. 
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De schepping van de engelen 

Job 38:1-11 

 

God heeft alles geschapen. Wanneer heeft Hij eigenlijk de engelen geschapen? In de 

scheppingsgeschiedenis van Genesis wordt dat niet verteld. Toch kunnen we er wel een paar dingen 

over zeggen. Duivels zijn gevallen engelen omdat ze in opstand zijn gekomen tegen God. Eva wordt in 

het paradijs verleid door de duivel. Toen waren er dus al gevallen engelen.  

 

In Job 38 stelt God allerlei vragen aan Job. Waar was Job toen God de aarde heeft gemaakt? Job 

moet beseffen hoe klein hij is en hoe weinig hij weet.  

 

Bij het scheppen van de aarde zingen de morgensterren vrolijk; de kinderen van God juichen. Met 

morgensterren en kinderen van God moeten hier engelen bedoeld zijn. Verder is er immers nog niets 

geschapen. Daaruit leren we dat de engelen eerder geschapen zijn de hemel en de aarde.  

 

Engelen zijn gedienstige geesten. Je kunt ze gewoonlijk niet zien. Ze zijn gewillig om te dienen. Ze 

worden uitgezonden om de ware gelovigen te dienen. Om hen te beschermen. Jij moet zo gewillig en 

trouw je plicht doen als de engelen in de hemel. Dat staat in Zondag 49 van de Catechismus. Ben jij 

gewillig om te doen wat God wil? Het betekent dat je door genade je eigen wil moet loslaten. Dat is 

een strijd. God wil je daarvoor kracht geven. 
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Waarom is alle geschapen? 

Psalm 19:1-10 

 

De grote God heeft niemand anders nodig. Toch heeft Hij jou, mij en alle schepselen geschapen. 

Waarom? Hij wil dat de schepselen Hem dienen. In het bijzonder de mensen. Bij het dienen van God 

gaat het er vooral om dat Hij de eer krijgt. 

 

In de Engelstalige kerk bestaat de Westminster Catechismus. De eerste vraag daarin is: Wat is het 

belangrijkste en hoogste doel van de mens? Antwoord: Om God te verheerlijken en zich helemaal en 

voor altijd in Hem te verheugen. 

 

In Psalm 19 lezen we dat de wolkenhemel laat zien hoe mooi God hem heeft gemaakt. Schepselen 

die niet kunnen praten, verheerlijken toch God. Dan moeten jij en ik dat des te meer doen. 

 

Wij moeten erkennen dat we dit van nature niet meer doen. Ik hoop dat jij dit inziet en voor God 

belijdt. Mar denk dan ook aan de Heere Jezus. Hij is de enige Mens Die God volmaakt heeft 

verheerlijkt op de aarde. Het wonderlijke is dat Hij jou wil dienen. Hij gaf Zijn leven om jou en mij te 

kunnen verlossen van onze schuld. Ken jij deze liefde van God in je hart? Dan wil je uit dankbaarheid 

Hem dienen. Zo werkt de Heilige Geest een begin van het hoogste doel in je leven. Dat is God eren. 
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In de schepping blijkt Gods kracht! 

Jesaja 40:21-29 

 

Wij mensen hebben allemaal kracht nodig. Ook als je jong bent. In de tijd van Jesaja maken de 

mensen een houten beeld. Daar knielen ze voor neer en aanbidden het. Die afgod moet hen helpen. 

Wij maken geen beelden. Maar war zoek jij jouw kracht? Verwacht je succes van je eigen inzicht en 

kracht? Dan is je eigen ik een afgod voor je. Er zijn mensen die op geld vertrouwen en er een afgod 

van maken.  

 

Jesaja wijst de mensen op de macht van God. Kijk eens naar alles wat geschapen is! Daarin kun je 

zien hoe machtig God is. Zou Hij dan niet kunnen helpen? Dat kan Hij zeker. Hij doet het ook wanneer 

we het eerbiedig vragen en verwachten. Daarom moeten jij en ik niet moedeloos of wanhopig zijn. 

Laten wij omhoogkijken en op Gods werken letten.  

 

Vraag 28 van de Catechismus zegt dat God alles geschapen heeft. Door Zijn voorzienigheid 

onderhoudt Hij alles nog steeds. Als jij dat gelooft, zul je leren om geduldig te zijn bij tegenslag. Maar 

ook brengt het je ertoe om dankbaar te zijn voor wat je ontvangt. En je zult voor de toekomst in 

vertrouwen alles van God verwachten. Alle dingen liggen immers in Zijn machtige hand! Wij zijn zwak 

en zondig, maar God is machtig en goed. Smeek om Zijn genade en hulp. De Heere hoort zeker! 
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God onderhoudt Zijn schepping 

Psalm 104:5-15 

 

Er zijn mensen die zeggen dat God Zich niet meer met de wereld bemoeit. Hij is wel de Schepper, 

maar Hij laat nu alles op zijn beloop. Ze wijzen op de ellende die er is. Maar alle lijden en verdriet is 

door de zonde in de wereld gekomen. Dat willen veel mensen niet erkennen. Toch staat dat duidelijk 

in de Bijbel. 

 

Gelukkig bemoeit God Zich wel met Zijn schepping. Hij zorgt ervoor dat het ’s morgens weer licht 

wordt. In het voorjaar komt alles weer tot leven. De regen maakt het land nat en er groeien 

vruchten. Dat zijn onverdiende gaven van God. Er zijn ook gebieden waar te weinig eten is. Jij en ik 

hebben het ook niet verdiend om elke dag brood te krijgen. Het is pure genade dat God het geeft. De 

goede dingen moeten ons aansporen tot bekering. God is zo goed! Heb jij Hem lief en haat jij de 

zonden?  

 

Artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt over Gods onderhouding. Er gebeurt niets 

buiten de regering van God. Toch is God niet schuldig aan de zonden. Daar zijn wij zelf 

verantwoordelijk voor. Geloof jij dat God alles wijs en goed regeert? Het is zo, ok wanneer jij het niet 

begrijpt. Besef jij hoe erg de zonde is? Wat een wonder dat Christus jou hiervan volkomen kan en wil 

verlossen. Vraag erom! 


