
HHJO Bijbelrooster “Keuzes maken” 
 
Dinsdag 
Subthema ‘Ik ben de HEERE uw God’ 
 
Lezen: Jeremia 31:27-34 
 
Jeremia 31:33 
Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal 
Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij 
zullen Mij tot een volk zijn. 
 
Achter ons ligt Pinksteren. De herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is Jezus Christus 
Die Zijn Geest uitstort. Deze levendmakende Geest heeft Hij verworven. Zo vallen in dit nieuwe 
verbond Pasen en Pinksteren samen. De grenzen van het oude verbond zijn er niet meer. De 
ceremoniële wet heeft afgedaan, maar dit geldt niet voor de Decaloog, Gods eeuwige wil.  
Bij het doopvont werd en wordt het zichtbaar: Ik zal hun (ook jou) tot een God zijn! Het eigendom van 
de HEERE en zo onderworpen aan Zijn eeuwige wil. Enerzijds bevrijdend en anderzijds begrenzend. 
Zijn wil is immers gegeven ten leven, maar evengoed klinkt er een indringende waarschuwing in mee. 
Overtreding van die grenzen betekent verlies van het leven, aan de machten van de dood, die onze 
ondergang bedoelen. In deze ernst klinkt het Woord tot ons: Ik ben de HEERE uw (jouw) God! 
 
Zingen: Psalm 119:15 
 
Nadenken: Ik ben het eigendom van de HEERE. 
 

 
Woensdag 
Subthema ‘Geef Mij uw hart’ 
 
Lezen: Kolossenzen 3:1-11 
 
Kolossenzen 3:1, 3, 5 
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende 
aan de rechter hand Gods (…). Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, 
kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. 
 
Gisteren lieten we de woorden uit de profeet Jeremia horen waar de HEERE zegt: Ik ben de HEERE, uw 
God. Wie zich hartelijk – door het geloof – verbonden weet met Hem, die leeft ook met Hem. Dat 
brengt Paulus tot uitdrukking met deze woorden. Wie met Christus opgewekt is, die zoekt de dingen, 
die boven zijn. Waar Christus is, want je bent gestorven met Hem en jouw leven is met Christus 
verborgen in God. In het vijfde vers benoemt Paulus het concreet. De Heere vraagt jouw hart. Je moet 
je vertrouwen stellen op God. Indringend waarschuwt hij voor afgoderij. Dat is je vertrouwen stellen 
op iets wat God niet is. Nu kent iedere tijd zijn eigen afgoden, maar er is een afgod van alle tijden: 
gierigheid of hebzucht. Bezit heeft namelijk de nare eigenschap, dat het ons heel eenvoudig in bezit 
kan krijgen. En wel zodanig dat we ons vertrouwen er op stellen. Dat verdraagt de Heere niet. Wie dit 
doet heeft geen erfenis in het Koninkrijk van Christus (vgl. Ef. 5:5).  
 
Zingen: Psalm 96:3 
 



Stelling: God verklaart ons Zijn liefde en vráágt ons hart.   
Donderdag 
Subthema: ‘Het ware beeld ván God’ 
 
Lezen: Exodus 32:1-6 
 
Exodus 32:4b-5 
Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aäron dat zag, bouwde hij er 
een altaar voor, en Aäron kondigde aan: Morgen is er een feest voor de HEERE! 
 
‘Ik ben de HEERE, uw God’, zo sprak de HEERE tot Zijn volk en zo zegt Hij het tot ons. Maar Israël zegt, 
wanneer ze het gouden kalf ziet: ‘Dit zijn uw goden, Israël’. Wat is de zonde van het volk? Is dat alleen 
dat ze een beeld maakten? Het antwoord hierop is: nee! Hier gaat het om meer. Israël laat zien dat ze 
zelf in wil vullen hóe de HEERE gediend moet worden. Ze passen hun beeld van de HEERE aan aan hun 
eigenzinnige verlangens. We zouden kunnen zeggen dat Israël een denkbeeld van de HEERE had 
gemaakt. Is deze zonde nog actueel voor ons? Jazeker! Geef maar eens antwoord op de vraag wat ons 
denkbeeld van God is. Is dat hoe de HEERE Zich openbaart in Zijn Woord? Of is jouw godsbeeld een 
afgod geworden? Ik wil één voorbeeld noemen. In jouw gedachte is de HEERE alleen maar streng en 
een God die toornt. Je bent vergeten dat God ook genadig wil zijn. Het kan ook doorslaan naar de 
andere kant. God wordt dan een vriendelijke en goede opa, die alle zonde door de vingers ziet, daarbij 
vergeet je dat het Woord ons laat horen dat Hij de rechtvaardige Rechter is.  
 
Zingen: Psalm 106:11 
 
Vraag: Wat houdt het ware dienen van God in? 
 

 
Vrijdag 
Subthema ‘Gods heerlijke naam’ 
 
Lezen: 1 Korinthe 10:23-33 
 
1 Korinthe 10:31 
Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. 
 
Waar Hij ons tot Zijn eigendom heeft gemaakt, worden wij ook geroepen om Zijn Naam te eren. In dit 
gedeelte houdt het verband met de strijd rondom de Joodse spijswetten. Paulus benadrukt dat een 
gelovige zijn eigen innerlijke geloofsvrijheid mag hebben om alles te eten, waarvoor hij God kan 
danken. Hij mag zich vrij weten van deze spijswetten. Maar twee dingen zijn daarin belangrijk: ons 
gedrag moet zijn tot eer van God en we moeten rekening houden met het belang van de gelovige 
naaste. We mogen geen verhindering zijn voor een ander. Als dat wel zo is, wordt de Naam van de 
Heere niet geëerd. En Gods Naam wil geprezen worden. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Ons 
leven kan niet gespleten of halfslachtig zijn. Wie ernst maakt met de eer van Gods Naam, doet er alles 
aan om te vermijden dat Gods Naam in diskrediet wordt gebracht en alles om te bevorderen dat Gods 
Naam geloofd en geprezen wordt.  
 
Zingen: Psalm 72:11 
 
Ter bespreking: Wat betekent het voor jou om Gods Naam te eren? 
 
 
 



 
Zaterdag 
Subthema ‘Onze heilige roeping: christen zijn’ 
 
Lezen: Romeinen 13:1-7 
 
Romeinen 13:7 
Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, 
dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt. 
 
Lezen: Psalm 121 
 
Romeinen 13 is een bekend hoofdstuk. Het behandelt de verhouding tussen de gelovigen en de 
overheid. Wij moeten ons allemaal onderwerpen aan (erkennen van) de overheid. Het is gezag door 
God ingesteld. Concreet wordt één en ander benoemd in vers 7. De gelovigen zijn geroepen om aan 
de overheid het verschuldigde te geven. Hiermee zegt het Woord hoe wij om moeten gaan met het 
invullen van onze belastingaangifte, alsook hoe we als christen staan tegenover ‘zwart’ werken. Om 
de ernst te benadrukken spreekt Paulus van het geven van de vrees aan wie de vrees toekomt. Deze 
vrees is niet de vrees of de angst voor een strafoordeel (vers 3 en 4), maar de vrees die in het verlengde 
ligt van de vrees voor God! Het is het gezag door God ingesteld en daarom zijn wij met ‘vrees en ontzag’ 
vervuld voor hen. De Heere vraagt gehoorzaamheid. Denk aan het woord van Christus (Matth. 22:21): 
Geeft dan de keizer, wat des keizers is, en Gode, wat Gods is. Argumenten die verwijzen naar een 
heidense overheid zijn niet valide, wat de overheid wettelijk van ons vraagt, geven wij. Een christen 
past geen revolutie en onheilige ijver.  
 
 
Zingen: Psalm 75:1 
 
Ter overdenking: Hoe krijgt dit Woord concreet gestalte in ons leven? 
 

 
Zondag 
Subthema ‘Zondag: een feestdag?!’ 
 
Lezen: Deuteronomium 5:6-21 
 
Deuteronomium 5:12 
Onderhoudt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft. 
 
De eerste vier geboden begonnen met de machtige woorden: ‘Ik ben de HEERE, uw God’. Op deze dag 
van de HEERE denken we aan het vierde gebod, de afsluiting van de geboden die spreken over ons 
gedrag tegenover God. We zouden kunnen zeggen dat het vierde gebod het hart vormt van de 
Decaloog. Er zijn zes dagen om te werken en allerlei werk te doen, maar de zevende dag is voor God 
apart gezet (geheiligd).  
Het woord voor sabbat is afgeleid van een werkwoord dat ‘rusten’ betekent. Nergens in het oude 
Oosten komt een vergelijkbare instelling voor. Hiermee onderscheidt Israël zich van de andere volken.  
In dit gedeelte gaan we niet in op de vraag of wij nu de sabbat of de zondag moeten onderhouden. 
Voor ons gaat het erom dat wij net als Israël destijds ons onderscheiden door een dag van rust te 
onderhouden. Daarbij houden wij het woord van Christus voor ogen: de sabbat is gemaakt voor de 
mens en niet de mens voor de sabbat. Het laatste overheerste in het Jodendom van die tijd en die 
gedachte leeft ook vandaag wel.  



Wij danken de HEERE voor deze gave van Hem. Hij geeft ons een dag om te rusten. De wifi kan uit. Om 
werkelijk uit te kunnen rusten. Zeker we moeten ons hele leven wijden aan de HEERE, maar juist deze 
dag is door de HEERE geheiligd en laten we ons tot rust komen in het Woord van Hem.  
We zouden nog op kunnen merken dat ook dit gebod een belofte kent, met dezelfde spits als het vijfde. 
Het wijst heen naar de volle rust van de herschepping die komt: er blijft een rust over voor het 
(geheiligde) volk van God.  
 
Zingen: Psalm 84:1 
 
Vraag: Wat betekent de zondag voor jou? 
 

 
Maandag 
Subthema ‘Duur gekocht’ 
 
Lezen: 1 Korinthe 6:12-20 
 
1 Korinthe 6:20 
Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 
 
Het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen kent als onderwerp een ernstige vermaning tegen 
ontucht en hoererij. Paulus constateerde dat er gelovigen waren die meenden dat op lichamelijk 
terrein alles geoorloofd is. Hiermee zien we dat dit Woord nog even actueel is. Zeker is alles 
geoorloofd, in zoverre de gelovige vrijgemaakt is in Christus, vrijgemaakt van de macht van de zonde. 
Maar niet alles is nuttig! We mogen ons door niets laten overheersen. Wie dat toch doet en denkt een 
zekere vrijheid te hebben, dan brengt deze vrijheid zo snel tot zonde en dan wel zodanig dat deze 
zonde ons gaat overheersen. Dat kan niet. We zijn duur gekocht, zo zegt Paulus in vers 20. We zijn 
lichamelijk het eigendom van God en Christus.  
In het maken van keuzes wijst het Woord ons op de prijs die Christus voor ons betaalde heeft om ons 
te kopen. We zijn duur gekocht. Een beeld van de slavenmarkt. Toen herkenbare beeldspraak. Maar 
ook nu nog geschikt. Slaven werden met hun lichaam het eigendom van hun heer. Juist daarom 
vermaant Paulus ons om God in ons (in jullie) lichaam te verheerlijken. Het lichaam is niet bedoeld om 
daarin hoererij toe te laten. Het is de plaats waar de gelovige (alleen en samen) God verheerlijkt door 
een heilige en reine levenswandel.  
 
Zingen: Psalm 19:7 
 
Ter bespreking (samen): Je kunt met je lichaam niet doen wat je wilt. Waarom niet? 


