
Bijbelrooster Hervormd Jeugdwerk 
Tot Uw dienst! 

 
Dinsdag 
Eredienst 
Lezen: Psalm 84 
Zingen: Psalm 84: 1 
‘Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn 
vlees roepen uit tot den levenden God’. 
 
Zondag. De dag van de Heere. De dag voor de Heere. Kende je toen je wakker werd het verlangen 
naar en de liefde tot de dienst van de Heere? De dichter van Psalm 84 is jaloers. Jaloers op de mus en 
de zwaluw. Kijk maar! De mus scharrelt op het tempelplein. De zwaluw is zo mogelijk nog dichter bij 
de tempel. Bij Gods heiligdom! De dichter kent het verlangen. Het is de beste plaats om in de 
nabijheid van Gods heiligdom te zijn! Vandaag ga je naar de kerk. De kerkdienst wordt ook wel 
‘eredienst’ genoemd. Dienst tot eer van de Heere! Het gaat dus niet om jou. Het gaat niet om je 
buurman of buurvrouw. Het gaat om Hem! Boven en voor alles gaat het om de verheerlijking van Zijn 
Naam. We weten hoe het ons verging. We zijn geschapen als mensen die tot Zijn dienst bereid zijn. 
We zijn dat niet gebleven. Weet je en heb je beleden dat wijzelf Zijn eer opgaven? Belijd het  Hem, 
de Heere Jezus Christus, Wiens liefde tot Gods eer Hem verteerde.  
 
 
Woensdag 
Schoon?! 
Lezen: Exodus 30 : 11-21 
Zingen: 40:4 
‘Zij zullen dan hun handen en hun voeten wassen, opdat zij niet sterven’.  
 
Vieze handen of voeten. Wie heeft ze niet eens? In de woestijn is dat zeker al snel het geval. Het fijne 
stof dringt overal doorheen. Schone handen en voeten houden, is zo goed als onmogelijk. Dat 
onderstreept de noodzaak voor de priesters om, voor ze hun dienstwerk ter hand nemen, hun 
handen en voeten te wassen. De dienst van God eist zuiverhuid. Let wel, van hart, hand en voet! Van 
je hart, handel en wandel.  
Hoe is dat bij jou? Maak je ook dagelijks vuile handen en voeten? Door je wandel? Door wat je doet? 
Door wat je niet doet? Kleeft het stof van de wereld  er niet aan? 
Het Woord van God en de wet van God is als een spiegel. Het toont onze onreinheid. Tegelijk wordt 
daar de reiniging gevonden! Christus reinigt Zijn Kerk ‘met het bad des waters door het Woord’ 
(Efeze 5:26). Het Woord is vol van Hem!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Donderdag 
Licht 
Lezen: Johannes 8 : 12-29 
Zingen: Lofzang van Simeon: 2 
‘Ik ben het Licht der wereld; Die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des 
levens hebben’.  
 
Stel je voor dat een architect een huis zou tekenen zonder ramen. Dat zou iedereen als een blunder 
beschouwen. Toch heeft Gods huis in de woestijn, de tabernakel, geen ramen. Binnen was het echter 
allesbehalve donker. De gouden kandelaar, de menorah, stond er stil te stralen. Je begrijpt het wel. 
Deze kandelaar is een zichtbare prediking van het schijnsel dat Gods Geest in het donker brengt. De 
Geest van Christus, Die sprak: ‘Ik ben het Licht der wereld’. Dat Licht brengt licht in een duister hart. 
Een donker zondaarshart, gehuld in de schaduw van de dood.  
Ben jij een echte christen? Je bent geroepen om je licht te laten schijnen voor de mensen. Wat een 
genade dat, zoals het in de tabernakel gebeurde, Christus als dé Priester Zelf de kandelaar brandend 
houdt! Met de zuiverste olie van de Geest. Dat Hij Zijn hand houdt om de, dikwijls zo flakkerende, 
vlam! 
 
 
Vrijdag 
Tot Zijn eer?! 
Lezen:  Handelingen 9 : 1-19 
Zingen: Psalm 81:12 
‘Want zie, hij bidt’.  
 
Misschien verlang je naar het voorjaar. Wat is het heerlijk om te genieten van de mooie schepping. 
Soms geven bloemen zo’n krachtige geur, dat je die in het langslopen meteen opvangt. Nu, het 
reukaltaar geeft een geurspoor dat zelfs in de hemel wordt opgemerkt! Het zijn de gebeden die 
opgaan tot God.  
Doortrekt deze geur jouw bestaan? Of heerst er de bedorven lucht van een biddeloos leven? Bedenk: 
de Heere luistert naar levenstekenen. De Geest van God beluistert de harttonen. Dat zijn immers 
oprechte gebeden! Het geeft de engelen voor Gods troon zoveel vreugde als het is: ‘Zie, hij bidt!’ 
Dagelijks. Zoals bij het morgenoffer en avondoffer het reukwerk de tabernakel vervulde.  
Let erop dat het aangestoken moest worden met vuur van het brandaltaar, waarop het zoenoffer 
werd gebracht. Met andere woorden: een recht gebed heeft de verzoening én de Geest van Christus 
nodig. Die gebeden komen tot in Gods heiligdom. Voor de troon.  
Heeft het je al eens getroost dat Johannes op Patmos ziet dat een engel die gebeden draagt tot voor 
Gods troon? 
 
  



Zaterdag 
Een Goddelijke groet 
Lezen: Openbaring 1 : 4-8 
Zingen: 96: 5 en 6 
‘Genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal…’.  
 
‘Je krijgt de groeten van…’. Soms krijg je van mensen een groet overgebracht. De Koning van de Kerk 
groet Zijn gemeente ook. Je leest dat bijvoorbeeld Openbaring 1 vers 4 en 5. Op heel veel plaatsen in 
de Bijbel vinden we deze ‘groeten van de hemel’. Christus laat niet alleen door het Woord, maar ook 
door Zijn dienstknechten Zijn gemeente groeten. 
Dat was een bijzondere bemoediging voor de zeven gemeenten in Azië. Lees de brieven aan de 
gemeenten maar eens. Je komt onder de indruk van hun lijden en strijden en van de noden die er in 
de gemeente waren. Geen groet had hen meer kunnen troosten dan een groet van de Koning Zelf! 
‘Genade en vrede’.  
Wat is er dan al veel gezegd in de dienst waarin de Koning Zelf, gehuld in het kleed van Zijn Woord, 
Zijn gemeente ontmoeten wil! Hopelijk zijn het ook voor jou méér dan bekende woorden of 
versleten gezegden. Het levende geloof wordt opgebeurd, alleen al met deze hemelse groet. Want 
daar vraagt deze wel om, om levend geloof en een afhankelijk hart. 
 
 
Zondag 
Huis van gebed 
Lezen: Filippenzen 1 : 3-11 
Zingen: 34:3 
‘Allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende’.  
 
‘Een huis van gebed’. Zo noemt de Heere Jezus de tempel. Jesaja doet dat ook. Ook vandaag is de 
plaats waar de gemeente samenkomt een ‘huis van gebed’. Vergeet dat niet! Het gebed is geen 
‘aanhangsel’. Besef je dat je tot een heilig God nadert als je tot Hem bidt? Dan kun je alleen maar 
met eerbied vervuld zijn. Net als Abraham. Hij wordt de vriend van God genoemd. Abraham zei: ‘Dat 
toch de Heere niet ontsteke, dat ik spreke…!’ Wat een voorrecht dat we mogen naderen tot de 
Hoorder van de gebeden. Dat we met zonden en zorgen op Hem mogen zien.  
In de eredienst mag het gebed om de verlichting van de Heilige Geest een heel bijzondere plek 
hebben. Ook in jouw hart, als het in stilte meespreekt in het gebed dat in de kerk opgezonden wordt. 
De Heilige Geest immers is het, Die het Woord in het hart kan dragen, Die de psalmen in het innerlijk 
een weerklank geeft, Die je doet zoeken de dingen die Boven zijn.  
 
 
  



Maandag 
Offergave 
Lezen: Markus 12 : 41-44 
Zingen: 26:8 
‘… meer ingeworpen dan allen…’. 
 
Ouderwets, die collectezak. Of niet?! Iedere week doe je er trouw je geld in. Het gevaar is groot dat 
de collecte, of de dienst der offerande, voor jou niet meer is dan het doorgeven van de collectezak. 
Terwijl ook het geven van onze gave met onze hand, om een belijdenis van ons hart vraagt! Koning 
David beleed het: ‘Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand (1 Kronieken 29:14). Is het 
niet een zegen te mogen geven van onze overvloed? 
Er is meer. Ook het geven van onze gaven zal, als de Heere ons hart heeft, ook een liefdedienst zijn. 
Wie zoveel van Hem ontving om niet, zal toch met hand en hart dit offer brengen? De offergave 
heeft alles te maken met overgave. Overgave aan de Heere. Zoals bij deze weduwe blijkt. Ze geeft 
niet uit berekening, maar uit geloof. Alles wat ze heeft, mag de Heere hebben. Hij zal zorgen. Voor 
Zijn huis, voor de behoeftigen, voor haarzelf. Wat geef jij? 
 


