
De dood van Christus en de verlossing van mensen. 
Het thema van deze week is 'de dood van Christus en de verlossing van mensen'. Wat heeft 
het sterven van de Heere Jezus jou te zeggen. Het avondmaalsformulier zegt heel treffend: 
"Ik voor u, daar jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven". Geloof je dat? 
 
 
Dinsdag - Zie het Lam Gods 
Lezen:  Johannes 1:29-34 
Zingen:  Psalm 118:7 (Hij was het, Die mijn heil bewerkte)... 
 
Kijk... Jezus komt nu voorbij wandelen. Johannes staat bij Jordaan te dopen en dan komt 
ineens Jezus naar hem toe. Verbaast als hij is, roept Johannes het uit: Zie het Lam Gods. 
Het Lam. Johannes, hoe kunt u dat nu zeggen? Vrienden, vind je het niet een beetje apart 
dat Johannes Jezus een 'Lam' noemt? Hij zou ook kunnen zeggen: Zie, de Zoon van God...!! 
Maar nee, hier klinkt: het Lam. Dit heeft alles te maken met waarom Jezus gekomen is naar 
de aarde. God heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven, om een Lam te zijn. Een Lam... het ziet 
op het offer van een lammetje dat twee keer per dag gebracht werd bij de tempel van God. 
Al die lammetjes waren niet in staat om de zonden van het volk weg te nemen. Maar nu is er 
één Lam, HET Lam, Dat in staat is om ook jouw zonden weg te nemen. Jezus wandelt 
vandaag voorbij in jouw leven... door dit Woord tot jou te spreken: Zie het Lam Gods. Zie je 
Hem? Zeg je het in geloof na? Hij is het Lam, dat ook mijn zonden wegneemt. 
 
Verwerking:  Wie is het Lam Gods voor jou geworden? 
Kerntekst:  Johannes 1:29 
 
 
Woensdag - Zie, Ik kom... 
Lezen:  Psalm 40:1-10 
Zingen:  Psalm 40:4 (Toen zei Ik, Zie, Ik kom, o HEER')... 
 
Je moeder roept: "Aan tafel, eten...!!". En jij roept vanuit je slaapkamer: ik kom eraan... 
Misschien gehoorzaam je direct, maar het gebeurt je toch ook wel eens dat je treuzelt? Eerst 
nog even dit afmaken... en na een paar minuten roept je moeder weer: "Nou, komt er nog 
wat van...?" Dit gebeurt Jezus nooit. Als Zijn hemelse Vader roept: "Ga naar de aarde toe" 
dan zegt de Zoon van God gehoorzaam: Zie, Ik kom o HEERE, om Uw wil te doen. Ik kom 
eraan. Wonderlijk goed nieuws is dat, jonge vrienden. Jij die het verprutst hebt met je 
zondige leven, zou je moeten schamen voor God. Maar Hij zegt: Ik kom eraan. Ik kom naar 
je toe. Ik Ben Die Ik Ben. De God van jouw doop. Om je te redden van je ondergang. Om je 
zonden te dragen. Om de wil van Mijn hemelse Vader te doen. Wat is die wil van de Vader 
dan? Nou, dat er niet ééntje van jullie verloren zal gaan, maar dat jullie allen tot bekering 
komen en zullen leven. Jezus is betrouwbaar en treuzelt nooit. Bidt je het mee: kom Heere 
Jezus, ook in mijn leven.  
 
Verwerking:  Jezus zegt: "Ik kom", wat doet dat met je? Is Hij welkom in je leven? Of hou je 
  Hem nog buiten de deur? 
Kerntekst:  Psalm 40:8 
 
 
Donderdag - de Zondebok 
Lezen:  Leviticus 16:20-22 
Zingen:  Psalm 85:1 (De schuld Uws volks hebt Gij uit Uw boek gedaan)... 
 
Als je nadenkt over de dood van de Heere Jezus, dan moet je eens kijken naar wat er 
gebeurde op de Grote Verzoendag. Je kunt dat lezen in Leviticus 16. Kijk eens goed naar die 
levende bok in vers 21. Aäron legt zijn handen op het hoofd van die bok en daarmee legt hij 



alle zonden van dat volk op die bok, terwijl hij alle zonden van het volk belijdt. Als dat gebeurt 
is, wordt die bok weggestuurd naar de woestijn. Die bok, is een beeld van de Zondebok, 
Jezus Christus. Trek één rechte lijn door naar Golgotha. Daar legt God de Vader de zonde 
van de hele wereld op deze Zondebok. Hij draagt werkelijk de zonde van de wereld weg. 
Heb je deze Zondebok liefgekregen? Is Hij het Lam Gods dat ook jouw zonden weggedragen 
heeft? Zing je het mee: de schuld Uws volks, hebt Gij uit Uw boek gedaan, ook ziet Gij geen 
van mijn zonden meer aan...  
 
Verwerking:  De Heere belooft in Zijn Woord (1 Johannes 1:9): Indien wij onze zonden 
  belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en 
  ons reinigt van alle ongerechtigheid. Belijdt jij je zonden ook? Leg jij al jouw 
  zonden ook op deze Zondebok? 
Kerntekst:  Leviticus 16:21 
 
 
Vrijdag - God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende 
Lezen:  2 Korinthe 5:11-21 
Zingen:  Psalm 103:5 (Hij is het Die ons Zijne vriendschap biedt)... 
 
Verzoening... dat is nodig, toch...? Je maakt het vast wel eens mee. Ineens ontstaat er 
slaande ruzie. De vriendschappelijke band slaat om in een vijandige relatie. En dan? Komt 
het dan tot verzoening? Maak je het weer goed met elkaar? Weet je, als je nadenkt over de 
dood van Christus, dan is het bijzonder dat Hij Zelf voor verzoening zorgt. God zorgt ervoor 
dat het weer goed komt tussen jou en Hem. Want ook jij bent van huis uit van Hem 
afgekeerd. Net als Adam en Eva. Je wil(de) koning zijn in je leven, en God moe(s)t van de 
troon af. Je wil(de) zelf de baas zijn. God zegt: Ik zal zorgen dat er een weg terug is naar Mij 
toe. Hij is het Die ons Zijn vriendschap biedt... Dat is verzoening! Die verzoening komt bij 
God vandaan. Door het sterven van de Heere Jezus komt de verzoening tot stand. Op 
Golgotha ligt er een kruis over de kloof die er was tussen ons en God. Jezus brengt 
verzoening tot stand. Geloof je in Hem? Nog steeds niet, zeg je? Meen je dat nou? Hij nodigt 
jou dan met klem, en als een ambassadeur van Christus bidt ik het je toe, alsof het God Zelf 
is Die door mij heenbidt: Laat je met God verzoenen...!!  
 
Verwerking:  God is verzoend. Laat je met God verzoenen...!!  
Kerntekst:  2 Korinthe 5:19 
 
 
Zaterdag - bedroefd, tot de dood toe... 
Lezen:  Mattheus 26:36-46 
Zingen:  Psalm 89:16 (Gij stoot en werpt, vergramd, thans Uw Gezalfde neer)... 
 
Weet je hoe diep Jezus is gegaan, om jou te redden? Kijk eens mee naar Gethsémané. Daar 
kruipt de Zoon van God als een worm, en geen man. Daar zie ik Hem huilen. Hij is diep 
bedroefd en vol met angst... bedroefd, tot de dood toe. Weet je wat het Hem heeft gekost om 
de zaligheid te verdienen? Nou, Zijn hele leven. Hij heeft Zichzelf gegeven. Kun je daar iets 
van begrijpen? Zou jij jezelf geven voor een ander? Nou, moeilijk voor te stellen toch? 
Misschien voor de beste vriend zou je heel veel over hebben, maar voor je grootste vijand? 
Nee, daar kun je toch niets bij voorstellen? Jezus doet het wél. Hij sterft voor vijanden. Zie 
Hem daar bedroefd huilen. Het heeft Hem diep verdriet gedaan, dat jij vandaag weer 
gezondigd hebt. Zul je neerknielen voor je bed, en het uitschreeuwen: O God, wees mij de 
zondaar genadig. Jezus knielde in het stof neer. Eens buigt zich ook alles, voor Jezus in het 
stof. Buig je door genade mee? En doe je dat nu? Nu je nog in de bloei van je leven bent? 
De Heere zegt: geef Mij je hart. Door Zijn dood is er voor jou verlossing. 
 



Verwerking:  Is deze bloedende Zaligmaker ook jouw Zaligmaker? Ken je Hem al? En als je 
  Hem al kent, waar brengt de bedroefde Jezus je? 
Kerntekst:  Mattheus 26:38 
 
 
Zondag - en het hoofd buigende, gaf de geest... 
Lezen:  Johannes 19:17-30 
Zingen:  Psalm 22:1 (Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij)... 
 
Gisteren ontmoetten wij een bedroefde Jezus. Als je de lijdensgeschiedenis leest, dan gaat 
het de dood in. Als Jezus aan het kruis hangt, klinkt de noodkreet van Godverlatenheid uit de 
mond van de Zaligmaker: Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij? Niet te bevatten wat 
daar gebeurt. Jezus van Zijn Vader verlaten. Hij alleen de dood in. Terwijl (als je eerlijk 
wordt) jij toch zou moeten zeggen: Heere, daar zou ik horen. Op die plek zou U mij moeten 
neerzetten. Van God verlaten. Omdat ik U verlaten heb. Zie hoe God het met Zijn eigen Lam 
oplost op Golgotha. Hij gaat gewillig de dood in. Om jou en mij, hardnekkige goddeloze 
mensen als we zijn, te redden van de helse pijn. Zijn Heilige Geest trekt jou met 
liefdestouwen naar Hem toe. Naar het kruis toe. Bij Hem moet je zijn. Daar waar Hij het 
hoofd buigt, en de geest geeft. Hij sterft. Wie wordt er nu niet stil. Hij gestorven... een dode 
Jezus. Nee, Jezus leeft in eeuwigheid. Het is werkelijk Pasen geworden. 
 
Lied:   Daar juicht een toon... 
  Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
  want alles, alles is voldaan. 
  Wie in 't geloof op Jezus ziet, 
  die vreest voor dood en duivel niet. 
Kerntekst:  Johannes 19:30 
 
 
Maandag - door Zijn striemen is ons genezing geworden. 
Lezen:  Jesaja 53:1-12 
Zingen:  Psalm 89:8 (Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen)... 
 
Hoe weet je nu hoe je Jezus volgt? Hoe weet je nu zeker dat je deelt in Zijn dood en 
opstanding? Hoe ben je nu zeker van je zaligheid? Nou, zie eens op de Meester. Kijk eens 
goed naar Hem. Wie is Hij voor jou? En ik besef het, dat dit alleen kan met de ogen van het 
geloof. Met je ogen die door de Heilige Geest zijn geopend. Maar kijk eens goed naar de 
Kruiskoning. Wat zie je als je Hem volgt...? ...precies, Zijn rug... door Zijn striemen is jou 
genezing geworden. Vrienden, wat een wonder is dat. De striemen van de beulen heeft Hij 
moeten dragen, zodat die striemen niet op jouw rug neerkomen. Om jouw ongerechtigheden 
(gruwelijke zonden) is Hij verbrijzeld... Moet je eens over nadenken. Dan huivert het toch van 
binnen? De Zoon van God is verbrijzeld. Wij gebruiken dat woord 'verbrijzelen' als wij iets 
stukslaan. Nou, dat zie je in de dood van Christus. Hij stukgeslagen, verbrijzeld, gegeseld. 
Opdat jij door het geloof de genezing ontvangt. Welke genezing? Nou de vergeving van al 
jouw zonden. Zodat je weer in een rechte verhouding staat met je Schepper. Dan wordt het 
weekthema heel persoonlijk waar voor jou: De dood van Christus en jouw verlossing. 
 
Verwerking:  Volg jij Jezus al? Wat zie je dan aan Hem? Zeg dat nu eens heel stilletjes in 
  het gebed tegen de Heere. 
Kerntekst:  Jesaja 53:5 
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